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EDİTO 


Bilgi çağında bilgiye erişim çok kolay, ama asıl değerlisi eriştiğin 
bilgiyi kendi akıl, kalp ve deneyim çemberinde damıtarak muhakeme etmek, yorumlamak ve doğru şekilde kullanmak olduğu 
için, işlenmemiş ham bilgi yerine bireysel katma değerle kişiselleştirilmiş veri önem kazanıyor. Trendlerin hızla tükendiği moda 
evreninde ya da stillerin toplumun genel ruh haline bağlı olarak 
değiştiği dekorasyon gezegeninde de, bilginin kişisel yaratıcılık, 
içgüdü, hayaller ve felsefe ile beslenerek yayıldığını görüyoruz. Bu 
yayılma eylemini kamçılayan en belirgin güçlerden biri, insanların 
hareket ve seyahat etme dürtüsü. Çok gezen, çok okuyan, çok bilen ve her daim çevrimiçi kalarak çok paylaşan göçebe bilgi işçileri, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yeni yaşamlar kurabilme becerisine sahipler ve şimdilerde kendilerine “knowmad” ismini takmışlar; yepyeni bir füzyon kavram olan “knowmadism” 
(knowledgetnomadism) dalgasını yayıyorlar. Gezerek ve görerek oluşturdukları görsel hafızadan yararlanarak kurguladıkları 
ev atmosferlerinde ise tam kıvamında bir denge olduğunu söylemek mümkün. Başka tarihleri ve başka kültürleri deneyimleyerek, gerçekten global bakış açılarına sahip 
mekânlar çıkarıyorlar ortaya. Üstelik bunun Hindistan'dan Buda heykelciği, Fas'tan Berberi halı alıp yan 
yana koymaktan öte bir küratörlük gerektirdiği de açık. 


Şubat sayımız bizi seyahat etmeye hiç doyamadığımız dağ ve orman evlerine götürüp şehrin kış enerjisi yüksek stillerinde dolaştırdı. Siz onların keyfini çıkarırken, biz de ilkbaharın trend haritasını çıkarmaya 
başlamış olacağız. Yeniden buluşmak üzere, 


Melda Narmanlı Çimen 
Yayın Direktörü 
mcimen&©doganburda.com 
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Bizi ay boyunca Instagram'da ©maisonfrancaiseturkey, Facebook'ta 
Maison Française Turkey hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. 
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Gizli kapılar ardında 150 
Ney üstadı Kudsi Erguner ve ailesinin 

Paris teki sanat dolu evleri 170 


Ankara'da minimalist aritmetik 
Jonna Jinton'un kış sahneleri 
Orman evinde bir gün... 

Keyif odaklı kış terapileri 


Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? 
Knowmadism 


İyi enerjiler ve mis kokular evreni: 
Homemade Aromaterapi 


Mimari ve dekorasyona tutkun 3 kitap 
Siyahın 2018 hali 

Lian'ın İezzet bahçesi 

Kuzey ışıkları için Lapland'e gidiyoruz 
ALIŞVERİŞ 
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Mutfağınızda yaşama yer açan tasarımı, 
sıra dışı yalın er ayrıntısındaki 
kusursuzluk arayışı ile Arya, sizi ilham 
verici bir dünyaya davet ediyor... 
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— MANUFACTURED STONE 
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WWww.stonewrap.com 


LES5 I5 MORE 


25 yıldır tasarımda “az”ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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Ortaköy Dereboyu Cad. No: 78 34347 İstanbul T. 4-90 212 327 05 95 - F 4-90 212 327 05 97 

Apa-Giz Plaza Büyükdere Cad. No: 191 K.-1 Levent 34330 İstanbul T. 4-90 212 264 75 75 - F 490 212 264 75 74 
Cinnah Cad. No: 66/1 Çankaya/Ankara T. - 90 312 440 06 10 - F 4-90 312 440 0594 

www.mozaikdesign.com - info ©mozaikdesign.com 


AJANDA 


sanat etkinlikleri, sergiler, yaratıcı projeler 


Mi 


KİğLTOPRAK SANAT GALERİSİ eğ 


22 ŞUBAT'A KADAR 5X1 GALERİ Hayalperestliği bir çözüm yolu olarak benimsemiş 
Aslı Kutluay'ın farklı projelerde sergilenmiş eserlerinden oluşan bir seçki niteliğindeki “Dile Benden Ne 
Dilersen” sergisi, BET sergi salonunda izleyicilerle buluşuyor. Sanatçı, tasarımın sanat ile birlikteliğine 
vurgu yaparak mekâna ve izleyicilere duyarlı, tutarlı ve bütünsel bir seçki oluşturuyor ve bunları hikayenin 
kurgusu şeklinde sergi salonuna yerleştiriyor. Tel: (0312) 241 00 42. 


3 ŞU BAT'A KADAR ©. OT “Edition Pilot” sergisi, galerinin temsil ettiği ve uzun süredir 
işbirliği içerisinde olduğu 15 sanatçının katkılarıyla gerçekleşiyor. Sergi, sanatçıların özel olarak A3 
boyutunda ürettiği eserleri iki şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor. İzleyiciler bu seçkiyi kutusundan 
çıkarıp yakından inceleyebilecekleri gibi, nasıl sergilenebileceğine dair mütevazı bir öneriyi de duvarda 
görebilecekler. Tel: (0212) 245 55 05. 


10 ŞUBAT - 5 MART KIZILTOPRAK SANAT GALERİSİ Konularını yaşamın 


içinden, gözlemleri ve izlenimlerinden beslenerek seçen Şule Ulusoy, gece yaşamını, barları, müzikli 
sofraları, caddelerdeki yaşamı, kafeleri, cadde satıcılarını betimlediği yer yer empresyonist duyarlığıyla 
kimi kez eleştirel, daha çok ironi dozu yükselen resimlerine bu kez tatilcileri ekliyor. 

Tel: (0216) 418 38 06 


Yapım Nilüfer Artunç. nartunc&doganburda.com 
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DAİRE SANAT 


3 Şubat - 10 Mart 


CAN MOCAN 

Can Mocan, Tuhaf Kara Elkitabı başlıklı sergisiyle Daire 
Sanat'ta. Sergi, insanın, gündelik hayatta ilişki içinde olduğu 
nesneler ve eylemler eşliğinde gizlenme ve göz yumma 
kavramları çerçevesinde varoluşunu yeniden düşünme önerisi 
ile oluşan fotoğraflara yer veriyor. Sanatçının sıradan eylemleri çok tanıdık nesnelerle 
kurguladığı fotoğraflar, izleyiciyi günümüz gerçekliğinin tuhaf yönleri ile yüzleştiriyor. 

Daire Sanat; Akarsu Cad., Şimşirci Sok., 11/1, Cihangir, İst. Tel: (0212) 252 52 77. 


MIXER 


24 Şubat'a kadar 
KARMA 


Mixer, Ahmet Ergenç küratörlüğünde bir 

karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Adını Nazlı 
Karabıyıkoğlu'nun Hayvanların Tarafı adlı hikaye 
kitabından alan sergide bir araya gelen işler, 
insandan ve uygarlıktan uzaklaşıp hayvan 

ve tabiata dair ihtimallere odaklanıyor. İnsan 
merkezci bir bakıştan kurtulup yabana ve doğaya yönelerek yeni bir bakış öneriyorlar. 

Mixer; Mumhane Cad., 50, Karaköy, İst. Tel: (0212) 243 54 43. 


CAM GALLERY 


3 Mart'a kadar 
MAHMUT CELAYİR 


Mahmut Celayir, Cam Galeri'deki dördüncü 
kişisel sergisine yer veriyor. Büyük boyutlu 
çalışmaların yer aldığı sergide sanatçı, daha 
soyut, kararlı ve akışkan formlar içinde pastoral 
bir hafızanın izlerini sürerken, yıpranmış ve hırpalanmış olanın peşinde gidiyor. Kağıt kolaj 
eklemelerinin yoğun olduğu resimlerde organik dokunun yarattığı görsel titreşimlerle kozmik 


AKADEMİLİLER 
SANAT MERKEZİ 


3 Şubat'a kadar 


KARMA 
Karma 


Tel: (0212) 245 02 29. 
AKBANK SANAT 

10 Mart'a kadar 
SUSIE MACMURRAY 
Heykel sergisi 

Tel: (0212) 252 35 00. 
ANNA LAUDEL 
CONTEMPORARY 
16 Şubat'a kadar 
GAZİ SANSOY 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 243 32 57. 
ANTONİNA SANAT 
GALERİSİ 


10 Şubat'a kadar 
HALİL AKDENİZ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 444 64 18. 
ART ON İSTANBUL 


15 Şubat- 17 Mart 


AHMET ÇERKEZ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 259 15 43. 
ARTER 


18 Şubat'a kadar 


CANAN 
Karma 


Tel: (0212) 708 58 08. 


AJANDA 


BİLSART 
3 Şubat'a kadar 


BEGÜM YAMANLAR 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 245 90 00. 
BOZLU ART 
PROJECT 

6 Mart'a kadar 
MELİHA SÖZERİ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 232 7232. 
CAM GALLERY 

3 Mart'a kadar 
MAHMUT CELAYİR 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 245 79 75. 
DAİRE 

SANAT 

3 Şubat - 10 Mart 
CAN MOCAN 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 252 52 77. 
DİRİMART 
DOLAPDERE 

2 Şubat- 11 Mart 
VIK MUNIZ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 232 66 66. 
DİRİMART 

18 Mart'a kadar 
ABİDİN ELDEROĞLU 
Resim sergisi 

Tel: (0212)2913434. 


LİEDLER VE MEKTUPLAR 

Özgün konserleri ve CD kayıtları ile Türkiye'nin 
ilk konsertisti olma vasfını taşıyan, Yılın 10 
Divası ödülüne layık görülmüş soprano Ece 
İdil, 17 Şubat'ta Edwin 
Fischer özel ödüllü 
piyanist Şevki Karayel ile 
Pera Palace Cumartesi 
Sabah Konserleri'nde bir 
araya gelecek. Robert 
Schumann'ın yaşamının 
adeta bir aynası kabul 
edilen eseri Carnaval'ın 
da yorumlanacağı 
konserde iki değerli 
sanatçı, Clara ve Robert Schumann'ın ölümsüz 
aşklarını, liedler ve mektup okumalarıyla Pera 
Palace dinleyicisi için sahneye taşıyacaklar. 


bir alan duygusu içinde direngen ve öfkeli bir hareket alanı oluşturuluyor. 
Cam Gallery; Çukurcuma Caddesi, 38/A, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 245 79 75. 


AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ 


3 Şubat'a kadar 
KARMA 


MSGSÜ modeli ve sanatçıların 
dostu Şeyda Yamanlar'ın 
hastalığında ona destek 

olmak üzere bir araya gelen 
akademi hocaları ve öğrencileri, 
düzenledikleri “All for Heidi / Her 
şey Heidi İçin” isimli karma sergi ile sanatseverlerin desteğini bekliyor. 65 sanatçıdan 90 
eserin yer alacağı sergi, ustalar ile gençleri bir araya getirmesiyle de önem taşıyor. 
Akademililer Sanat Merkezi; Balo Sok., 37, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 245 02 29. 
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Kaybolmayan 
değerler için 


Bizim için varlık, kuşaktan kuşağa aktarılan bir emanettir. 


Akbank Private Banking'in uzmanlık ve deneyimiyle, 


yatırımlarınız ve varlıklarınız nesiller boyunca korunur, değer kazanır. 


* İstanbul (Bağdat Cad, Etiler Merkez, Ataşehir, Nişantaşı, Yeşilköy) e Ankara » Bursa * İzmir 


AN 
AKBANK 


Private Banking 


Türkiye'nin 
en iyi 
özel bankacılık 


hizmeti* 


*EUROMONEY 
2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 


EVİN SANAT GALERİSİ 


24 Şubat'a kadar 
ZULAL 


Zulal, bugüne kadarki üretim sürecinden 

farklı olarak ilk defa deneyimlediği şaşırtıcı bir 
rahatlık ve güven içerisinde gerçekleşen iki yıllık 
çalışmanın sonucunu sanatseverlerle buluşturacak. Sanatçı, kendini bir başkasının dünyasına 
teslim etmeyi, sanki sadece onunmuş gibisinden bir algının izinden yürüyerek aslında bir 
başkasının gerçeklik ve fantezisinin içerisinde ilerlemeyi kendi tercihi ile kabul etmiş oluyor. 
Evin Sanat Galerisi; Bebek Deresi Sok., 13, Bebek, İst. Tel: (0212) 265 81 58. 


GALERİ A 


6 -24 Şubat 
SUHANDAN ÖZAY DEMİRKAN 


Suhandan Özay Demirkan, geleneksel elyaf 
malzemeler, süreçler ve tarihin yanı sıra lif 
sanatı ve diğer yaratıcı disiplinler arasındaki 
beklenmedik ilişkileri araştıran, sanat üzerine 
kurulu yenilikçi çalışmaları içeren Liflerin 

Dili sergisinde, dokumanın bir sanat formu 
olarak profilini yükseltmeyi, bu sanat formunun yenilenmesini ve görünürlüğünü sağlamayı 


amaçlıyor. Sergide sanatçının ayakkabı heykelleri ve enstalasyonları da yer alacak. 
Galeri A; 1481 Sok., 7, Alsancak, Izmir. Tel: (0232) 404 40 46. 


BOZLU ART PROJECT 


6 Mart'a kadar 
MELİHA SÖZERİ 


Meliha Sözeri ilk kişisel sergisi Toz'la Bozlu 

Art Project'te izleyici ile buluşuyor. Kesintisiz 

bir kasılma, gevşeme, yayılma, toparlanma, 
ayrılma ve yeniden bir araya gelme süreci olan 
varoluşun 'materia prima'sı, ilksel cevheri olarak 
sergiye adını veriyor. Sergiye hakim olan tel 
malzeme, varlığın uçuculuğunu parlak bir ağ doku somutluğunda gözler önüne seriyor. 
Bozlu Art Project; Teşvikiye Cad., 45/1, Nişantaşı, İst. Tel: (0212) 232 72 32. 


X-1ST 


3 Mart'a kadar 
MURAT PALTA 


Özellikle klasik minyatür formu ile 
popüler kültür öğelerini kendine özgü 
bir tarzla buluşturan Murat Palta, i K 
X-istte gerçekleşen “Gods, Monsters ni > Om 
& Men” isimli ikinci kişisel sergisinde mitolojinin tanrı, insan ve canavarları anlatım şekline 
odaklanıyor. Mitolojinin güçlü sembolizmini özgün ve esprili diliyle yorumlayan sanatçı, 
bugün varlıklarını hâlâ sürdüren karakterleri sergisinde bir araya getiriyor. 
Xist; Abdi İpekçi Cad., 42/2, Nişantaşı, İst. Tel: (0212) 291 77 84. 


EKAVART 
24 Şubat'a kadar 


BİLGE ALKOR 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 2528131. 
EVİN SANAT 
GALERİSİ 


24 Şubat'a kadar 
ZULAL 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 265 81 58. 
FONDATION LOUIS 
VUITTON 

5 Mart'a kadar 


KARMA 
Karma 


fondationlouisvuitton.fr 
FRANSIZ KÜLTÜR 
MERKEZİ 

İSTANBUL 


28 Şubat'a kadar 


ALİ BOROVALI 
Fotoğraf sergisi 


Tel: (0850) 755 68 08. 
GALERİ A 

6 -24 Şubat 
SUHANDAN ÖZAY 
DEMİRKAN 

Lif sergisi 

Tel: (0232) 404 40 46. 
GALERİ BOHEM 


3 Şubat'a kadar 


KARMA 
Resim sergisi 
Tel: (0212) 999 44 60. 


AJANDA 


GALERİ DİANİ 

10 Şubat -3 Mart 
HEMAD JAVADZADE 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 244 31 34. 
GALERİ NEV 
İSTANBUL 

24 Şubat'a kadar 
MURAT MOROVA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 252 15 25. 
GALERİ 

SELVİN 

4 Mart'a kadar 

ESRA CARUS 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 263 74 81. 
İSTANBUL 
ARAŞTIRMALARI 
ENSTİTÜSÜ 

3 Mart'a kadar 


NAZİMİ YAVER YENAL 
Karma 


Tel: (0212) 334 09 00. 
İŞ SANAT KİBELE 
GALERİSİ 

3 Mart'a kadar 

BUBİ 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 316 10 83. 
JOINT IDEA 


18 Şubat'a kadar 


CEM MUMCU 
Resim sergisi 
Tel: (0212) 522 54 00. 


SANAT YOLUNDA YARIM ASIR 
1969 yılında Nejat ve Ayten Girgin tarafından 
kurulan Girgin Piyano ve Sanat Galerisi, 


yarım asırlık misyonu 


doğrultusunda sanatı ve 
sanatçıları desteklemeye 


devam ediyor. Galeri, 


2015 yılında kaybettiğimiz 


değerli müzik insanı 
Arda Aydoğan anısına 
25 Şubat'ta bir etkinlik 
düzenliyor. Müzik 
dünyasının iki önemli 


İki 


ardan 
SCHUBERTİADE 


ismi piyanist Feyzi Erçin ve bariton Serhan Bali 
Schubertiade başlıklı etkinlik kapsamında bir 
konser verecek. Tel: (0212) 227 03 28. 
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FRAUENMUSEUM BONN 


18 Şubat - 16 Eylül 
YAKUT AYVERDİ VE NURAY TURAN 


Freundinnen / Kız Arkadaşlar sergisinde Yakut Ayverdi ve 
Nuray Turan eserleriyle Türkiye'yi temsil edecek. Almanya'da 
kadınlara seçim hakkının verilmesinin 100. yılı kapsamında 
gerçekleşecek olan sergi projesi, konferans, okuma, konser gibi 
etkinlikler ve 8 Mart Kadınlar günündeki açık oturum eşliğinde 
: 16 Eylül tarihine kadar devam edecek. Sergi, kadınların yaşam 
savaşını, hayata sarılışını ve daha iyi bir dünya özlemini yansıtıyor. 

Atelier NY TN; Saarstr., 9, 50859, Köln. Tel: (0178) 4468 117. 


DİRİMART 


18 Mart'a kadar 
ABİDİN ELDEROĞLU 


Dirimart, Âbidin Elderoğlu'nun kişisel 
sergisine ilk kez ev sahipliği yapıyor. Sergi, 
sanatçının 1940'lı yıllardan itibaren soyut 

ve soyutlamanın izini sürdüğü, yağlıboya, 
karakalem ve eskiz çalışmalarını bir araya 
getiriyor. Elderoğlu'nun yapıtları, 1950'den itibaren Türk resim sanatında gündeme gelen 
soyutlama ve soyut resim tartışmalarıyla biçimlenen yol arayışını gözler önüne seriyor. 
Dirimart; Abdi İpekçi Cad., Arman Palas, 7/4, Nişantaşı, İst. Tel: (0212) 275 59 75. 


MİLLİ REASÜRANS SANAT GALERİSİ 


24 Şubat'a kadar 
ÜMİT İNATÇI 


Ümit İnatçı, Hieros Gamos Döngüsü adlı sergisiyle 

Milli Reasürans Sanat Galerisi'nde 24 Şubat'a kadar 
sanatseverlerle buluşuyor. Sanat piyasasının güncel 
sanat adı altında önerdiği entelektüel üretim biçimlerine 
direnen sanatçı, içinde yaşadığı geçici zaman diliminin 
değil, insanı da hafızasına kaydeden bütünsel zamanın bir 
parçası olma çabasında üretiyor. 

Milli Reasürans Sanat Galerisi; Teşvikiye Cad., 43, Teşvikiye, İst. Tel: (0212) 231 47 30. 


FONDATION LOUIS VUITTON 


5D Mart'a kadar 


KARMA 

MoMA'nın kuruluşu olan 1929 yılından bu 

yana koleksiyonunda yer alan ünlü eserler, Louis 
Vuitton'un Paris'teki Frank Gehry imzalı binasına 
konuk oluyor. Amerikan soyutlamasından 
minimalizm ve pop art'a uzanan, modern sanatın 
doğuşunda rol oynayan Paul Cözanne, Gustav 
Klimt, Pablo Picasso, Henri Matisse ve Frank Stella gibi sanatçıların 200'den fazla eseri sergi 
kapsamında görülebilir. fondationlouisvuitton.fr 


KARE ART 
GALLERY 

21 Mart'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 240 44 48. 
KIZILTOPRAK 
SANAT GALERİSİ 
10 Şubat - 5 Mart 
ŞULE ULUSOY 

Resim sergisi 

Tel: (0216) 418 38 06. 
MERDİVEN ART 
SPACE 

24 Şubat'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 243 45 28. 
MIXER 

24 Şubat'a kadar 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 243 54 43. 
NOKS BAĞIMSIZ 
SANAT ALANI 

25 Şubat'a kadar 
GÜNEŞ TERKOL ve SEVİL 


TUNABOYLU 
Karma 


noksart.space 

NUROL SANAT 
GALERİSİ 

4 Şubat'a kadar 
AYHAN TÜRKER 

Resim sergisi 

Tel: (0312) 468 86 70. 


17. 1 İSTANBUL 
BAGIMSIZ FİLMLER FESTİVALİ 
ENT FALA RESTIYA 


İNDEN 


basal hara 
5:85 Sala Hit 


AJANDA 


PERA MÜZESİ 

4 Mart'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 334 99 00. 
PİLOT 

3 Şubat'a kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 245 55 05. 
SAKIP SABANCI MÜZESİ 
11 Mart'a kadar 

Al WEMWEİ 

Karma 

Tel: (0212) 277 22 00. 
SCHNEIDERTEMPEL 
SANAT MERKEZİ 

11 Şubat'a kadar 
ABDULLAH ŞENGÖRENOĞLU 
Heykel sergisi 

Tel: (0212) 249 01 50. 
THE EMPIRE PROJECT 
17 Şubat'a kadar 
C.M. KÖSEMEN 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 292 59 68. 
UNO MÜZE 

7 Nisan'a kadar 
LEONARDO DA VINCI 
Karma 

Tel: (0212) 276 01 56. 
X-İST 

3 Mart'a kadar 
MURAT PALTA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 291 77 84. 


BAŞLIYOR 


SİNEMADA HAYAT VAR! 

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl 
“Hayat Var!” temasıyla yola çıkıyor. Festival, 
15-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da, 

1-4 Mart tarihlerinde ise aynı anda Ankara ve 
İzmir'de gerçekleşecek. Wolf Gremm'in gerilimi 
Kamikaze '89, Derek Jarman klasiği Jubilee ve 
Lizzie Borden'in çığır açan feminist bilimkurgusu 
Bom in Flames yenilenmiş kopyalarıyla 
Türkiye'de gösterilecek. ifistanbul.com 


SELENIUM PANORAMA RESİDENCE 
HOŞSOHBET SK. NO:13/2 


34349 GAYRETTEPE/İSTANBUL 
T490 212 279 5050 www.maslakyapi.com 


Yapım Nilüfer Artunç. 


Magritte'in imgeleri 


Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi, özel bir sergiyle ölümünün 
50. yılında Ren& Magritte'i anıyor. Sanatçının eserlerini Marcel 
Broodthaers'la olan arkadaşlığı ve Stephane Mallarms şiirleri 
üzerinden okuyan sergi, Magritte'in yarattığı sanat dilinin, ölümünün 
üzerinden geçen yarım asra rağmen sanat ve edebiyat dünyası 
üzerindeki güçlü etkilerini inceliyor. 


44 agritte, Broodthaers & Contemporary Art” sergisi, 
Vİ Rene Magritte'nin son eseri ile başlayıp, en eski eserleriyle biten ve eserlerinin çağdaş yaratıcılık üzerine 

sürekli etkisini gösteren geriye dönük bir retrospektifle başlıyor. 
Broodthaers'la 1945'ten 1961'de Magritte'nin ölümüne kadar süren arkadaşlığı ve bu bağın karşılıklı eserler yoluyla güçlü bir şekilde 
yankı bulması da sergide inceleniyor. İkilinin sürrealizmin ötesine 
geçmek için dil konusunu sorgulamaya çabaladığını söyleyebiliriz. 
Bu bağlamda şair Stephane Mallarme&'nin Bir Zar Atımı adlı eseri, 
Broodthaers tarafından tekrar gözden geçirilecek, ayrıca Magritte 
tarafından “tableux-mots” resimleri ile yeniden ortaya çıkarılacaktı. Bu eserler Pariste 1927-1929 yılları arasında yapılmış olsa da 
1954 yılında New York'taki Sidney Janis Galerisi'ndeki sergiye kadar keşfedilmeyecekti. Bundan sonra, bir nesil genç sanatçı (Warhol, Johns, Rauschenberg, On Kawara, daha sonra Ed Ruscha ve 
diğerleri) Magritte'in yaklaşımını keşfetti. Duchamp'ın eseriyle birlikte, Magritte eserleri nesnenin ve dilin durumuna ilişkin düşünce- 


SERGİ 


1. Beyaz Sayfa, La Page Blanche, Ren& Magritte. 

2. Kişisel Değerler, Les Valeurs Personnelles, Ren& Magritte. 
3. Mutlu Bağışçı, Heureux-Donnateur, Ren& Magritte. 

4. Dinleme Odası, La Chambre d'Ecoute, Ren& Magritte. 

5. Kaptan Homer, Captain Homer, Sean Landers. 

6. Ren& Magritte ve Marcel Broodthaers, Maria Gilissen 
Broodihaers. 


nin en önemli araçlarından biri oldu. Dil sorunu, nesne sorununu 
doğururken pop-art gürültülerle uğraşıyordu. Sanatçının en bilinen 
eseri İmgelerin İhaneti, objelerin göründüklerinin dışındaki anlatımsal kullanımına örnektir. Bir pipo çizen Magritte, söz konusu piponun hemen altına “Bu bir pipo değildir” (Ceci n'est pas une pipe) 
yazar çünkü bu bir pipo değil, piponun bir görüntüsüdür. Fransız 
filozof ve eleştirmen Michel Foucault “Bu bir pipo değildir” adlı kitabında resmin yarattığı paradoksu anlatır. Magritte'in dünyasını 
derinlemesine inceleyen sergi, 18 Şubat'a kadar devam edecek. 
Mus&es Royaux des Beaux-Arts de Belgigue; 

Rue du Mus&e, 9, Brüksel. 

Tel: (032) 2 50832 11. 
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FİNE 


INTERJORS Selenium Panorama Residence - Hoşsohbet Sk. No: 13/2 34349 Gayrettepe - Istanbul - T.* 90 212 279 50 50 
www.maslakyapi.com 


Yapım Naz Gürlek. 


SERGİ 


Değerli hayat 


Düşüncenin alışılageldik formlarına meydan 
okumaktan zevk alan sanatçı Aslı Sağlam, Tel Aviv 
Ephrat Gallery'de gerçekleşecek sergisinde hayal 
dünyası ile günlük yaşamın iç içe geçtiği ender ve 
aydınlatıcı anları tetikliyor. 


stanbul doğumlu Aslı Sağlam lisans ve yüksek lisans eğiti- 


mini Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladıktan sonra bir dönem İstanbul'da akademisyen olarak çalışmış, bugün ise Kudüs'te yaşıyor ve sanatsal çalışmalarına devam ediyor. 
İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında Jerusalem Theatre'da sergilenen Değerli Hayat serisi 15 Şubat-2 7 Mart tarihleri arasında, 
Tel Aviv Ephrat Gallery'de Noga Arad-Ayalon küratörlüğünde 
düzenlenen bir sergi ile sanatseverlerle buluşacak. Serginin 
sahne arkasını ve sınırlı sayıda 20 edisyon linol el baskısı olarak 
üretilen eserlerin yol haritasını sanatçıdan dinliyoruz: 
“Değerli Hayat serisi, varoluşumun kişisel ve zaman dışı bir dönemini, bugüne taşıdığım çocukluğumu resmediyor. Yeryüzü 
ve su altı doğası, imgesel hayvanlarım, portre ve otoportrelerim, iç vizyonuma eşzamanlı olarak geçmiş, gelecek ve şimdi- 
ki zamanın aynı potada eridiği bir şimdide ortaya çıkıyor. Çalışmalarımı bu masalsı hisler ve yetişkin estetik anlayışın ironik 
düş kırıklığı ile yoğuruyorum. Seri düşsel, ironik, oyunbaz hisler ile birlikte bu hislerin yansımalarını ve düşünsel süreçleri de 
aktarıyor. Bu hisler öngörülemeyen, masalsı ve imgesel dünyaya ait olmanın yanı sıra, varoluş ve varoluşun günlük yaşantı- 
daki ninnilerinden yola çıkmaktalar. Enstalasyon ve diğer kavramsal çalışmalarımda karmaşık 
özneler ve keskin formlara yönelirken, Değerli Hayat serisin- 
de, sezgisel ve samimi bir çalışma metodu tercih ettim. Tekniğimin, temalarımın duygusal ve 
içe dönük yapısını yansıtmasını 
istedim. Her çalışmanın yapısın- 
daki zaman dışılık ve içgüdüsellik özelliklerini koruyabilmek için, 
çok daha fazla zaman alması ve 
meşakkatli olmasına rağmen, 
günümüz olanakları ve mekanik 
süreçleri göz ardı ederek tamamen geleneksel, ilkel ve manuel 
bir yaratım süreci izledim. Böylece her çalışmam, hem yaratım sürecinden sonuç esere kadar / 1. Sailing with the Iniruder. 
tamamen ve sadece bana bağlı olduğu için doğrusu eğrisiyle (2. Lucky Day Underwater. 
el izimi taşıyor, hem de her parça, aynı eserin bir diğer baskısı ( 3. Weall Scream for Ice Cream. 
bile olsa gerçekten özgün ve değişime açık oluyor.” 4. Old Dreams in Present Tense. 
aslisaglam.com 5. Linol baskı serisi sınırlı sayıda tasarlanmış. 
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Alpay Perde İzmir 0232 464 78 60 * Cupon Home Studio Konya 0332 3223232 * Deep Perde Bodrum 0252 3172445 * Dekorist Masko 0212 514 35 26 -27 * Dokumacı Nişantaşı 
0212 296 92 30 * Gallery Design Ankara 0312 446 11 21 * Monacasa Acarkent 0216 322 81 71 * My Wâllpaper Şişli 0212 320 65 06 * Nezih Bağcı Bursa 0224 549 07 77 » Özer Perde Tasarım 
Manisa 0236231 1086 * Perde Bella Unkapanı 0212 527 82 63 * Persan Florya 0212 572 51 95 * Persan Harbiye 0212 247 49 49 * Persan Keyap 0216 364 97 82 * Persan Kızıltoprak 
0216414 52 97 * Romo Mobilya İzmir 0232 265 43 33 » Samet Yakan İç Mimarlık Giresun 0454 216 42.46 * Tenda Exclusive Antalya 0242 316.49 48 » Veart Ankara 0312 353 86 86 
Jab Anstoetz Türkiye 4-90 212 23491 19 
jab.de 


NEW YORK 


Tasarımın farklı 
ölçeklerine kısa bir bakış 


Konumuza New Yorklu tasarım firması Avroko'nun yeni iç mekân projesi 

ile giris yapıyoruz. Ardından Central Park'a kuşbakışı bakan bir yapıdan 
bahsediyoruz, Milton Glaser'ın yeni metro posterlerine hızlıca bir göz gezdirip, 
Time Sguare'de sevgililer günü için tasarlanan heykeli inceliyoruz. 
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KALIFORNIYA'DA GLASER'IN 

BIR NEW YORKLU PERSPEKTİFİNDEN 

New York merkezli tasarım firması 

Avroko projelerini şehrin birçok Efsanevi grafik tasarımcı Milton Glaser'ın son projesinden bahsedeceğiz. 
noktasında görmeye alıştık. endisini, tasarladığı “I Love New York” logosundan gayet iyi 

Son olarak Arlo Hotel zincirinin tanıyoruz. 88 yaşında hâlâ aktif olarak çalışan Glaser, School of Visual 
Midtown ve Soho'daki yapılarını Arts'ın organize ettiği “Underground mages” metro posterleri için 
gördükten sonra firmanın Wes üç yeni çalışma hazırladı. Şehrin her noktasında, metro istasyonları 
Anderson filmlerini çağrıştıra ve metroların içinde yer alacak olan posterler, ABD Başkanı Donald 

son projesini inceleyelim. Napa Trump'a iğneleyici göndermeler yapıyor. 

vadisinde konumlanan Calistoga 


Motor Lodge&Spa, XX. yüzyılda inşa 
edilmiş bir sitede yer alıyor. Desenler, 
malzemeler ve renklerle kendine 
has samimi ve birazcık da retro bir 
havası olan projede Avroko, marka 
kimliğinden iç mekânlara kadar 
tüm detaylarda kendini gösteriyor. 
avroko.com 


IT'S ABOUT 


ART MAKES US BETTER 
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KALBE AÇILAN PENCERE 

Her sene yarışmaya açılan “Time Sguare Kalp Tasarım” 
yarışmasında bu sefer kazanan proje devasa bir lens, ismi ise 
Kalbe Açılan Pencere. Formlabs ve Aranda/Lasch tasarım 
firmalarının ortak çalışması olan proje, 3D baskı teknolojisiyle 
üretilmiş tuğlalardan oluşuyor. Üst üste konumlanmış 
katmanların en ortasında ise bir kalp figürü var. Sevgililer 
gününe özel hazırlanan heykeller ay sonuna kadar görülebilecek. 
arts.timessguarenyc.org 


PARK'A KUŞBAKIŞI 
Central Park'ın güneyinde şehir silueti bir hayli hızla 
değişirken DFA mimarlık firması ilk defa parkın 
içerisine konumlandırılacak bir gözlem kulesi projesi 
teklifinde bulundu. Bu kule, Jacgueline Kennedy 
Onassis göletinin yanına konumlandırılacak, göletteki 
kirli suyu filtreleyecek. Central Park'ı tepeden hiç 
görmediğiniz bir açıdan deneyimleyeceğiniz bu 
yapının inşaatı için proje çalışmaları devam ediyor. 
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mesaj 


ALLI 


MESA, AVRUPA ve ASYAYI 
FIRSATLARLA BAĞLIYOR. 


Beykoz'un en seçkin semti Çubuklu'da, 
Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında yaşamanın ayrıcalığı ile 
evinizden çıktıktan sonra sadece dakikalar içerisinde 
3 köprüye de ulaşmanın konforunu yaşayacaksınız. 


ŞİMDİ AL, ERKENDEN KAZAN. 


50 20 20 


o10 60 AY0,72. 6 AY 12 AY 
PEŞİN | ORANİLEKREDİ (Oo SONRA ( SONRA 


mesd e mesacubuklu28.com | 444 9 366 
MESKEN Ş>—— 


Rengarenk diyaloglar 


Şubat ayında Paris tasarım sahnesi renkli ve eğlenceli. Martin Margiela'nin ölçek 
dışı tasarımları, Paris-Hong Kong yolculuğunun eskizleri, Clouzot'nun gizemli dünyası 
ve Pa Design'nın mizah dolu tasarımları bizim en gülüp eğlendiklerimizden. 


BELÇİKA 


Jean Paul Gaultier 


gözde tasarımcıların 


tasarım severlerle b 


uyum sağladığı fark 


Martin Margiela'nin 


tasarımların 200 katına çıkarıldığı ya da bebek kıyafetlerinin insan bedenine uyarlandı 


anlayışı olarak düşün 


PARİS'TE BİR 


LI 


nodaevinin bir dönem 


dan olan 


Belçikalı Martin Margiela, 
farklı çizgisi ile Paris'te 


luşuyor. 


Ölçek ve ürünün en zıt biçimde 


bir moda 
ebiliriz 


çalışmalarını. En geniş bedenli 


ğı geniş 


hayalgücü, Margiela çalışmalarının temelini oluşturuyor. Moda ve tasarımın zamansallığını 


sorgulayan ve geleneksel dokunuşları benimseyen sergi, 100'den fazla Margiela tasar 
Palais Galliera'da görülebilir. palaisgalliera.paris.fr 


KENT RUHUNUN 
FOTOGRAFİK 
YANSIMASI 


Paris-Hong Kong arası bir yolculuğa ne dersiniz? 


alanın, bilinen ve bilinmeyen tüm renklerini karşı 


bir atmosfer yaratıyor. Her fotoğrafçının özgün ta 


ile çizgi romana yakın görüntülerini keşfederken, 
Stâdeli ile renklerin cümbüşüne tanık oluyorsunu 
Kentlerin ruhunu farklı bakış açıları ile keşfetmek 
isteyenlere önerilir. galerierastoll.com 


uzun yolculuktaki sokağın, kentsel mekânın, şehri 


mı ile 


Galerie 
Rastol'un bu sene 7'ncisini düzenlediği Urbanitas, bu 


, kırsal 
niza 


> 


çıkarıyor. Altı ünlü fotoğrafçının ve bir seramik sanatçısının 
çalışmalarının yer aldığı sergi, hem renkli hem de karanlık 


Zının SES 


bulduğu sergide Pierre Vesse'nin siyah beyaz fotoğrafları 


Sandra 
Z. 


TASARIMI TİYE ALMAK 


Sekiz harika kadın tarafından kurulan Pa Design, ismi gibi 
eğlenceli tasarımlara sahip. Markanın ismi, tasarımın 
ciddiyetine karşı “ellerini burunlarına götürerek 

nanik yapma” isteğinden geliyor. Her üründe mizah 
duygusunun, yaratıcılığın ve özgürlüğün temel alındığı 
tasarım anlayışı, renkli ve baktığınızda 
mutluluk veren bir hava yaratıyor. Ürünlerin 


İN 


e 


kullanışlı ve günlük ihtiyaçlara hizmet ediyor 
olması, Pa Design'in ana hedeflerinden. 
pa-design.com 


pl 


DIKKAT CLOUZOT 
ÇIKABILIR! 

Dikkat, Clouzot'un gizemi aramızda olabilir! 
Le Mystöre de Picasso ve Les Diaboligue 
gibi kült filmlerin yaratıcısı ünlü senarist, 
fotoğrafçı ve yönetmen Henri-Georges 
Clouzot, zengin bir müzeografik anlatım 

ile Le Mystöre de Clouzot sergisi kapsamında Cinemathögue'e 
konuk oluyor. Clouzot'nun beklenmedik ve şaşırtıcı dünyasını 
maket, storyboard, dekor, kostüm, afiş, fotoğraf setleri ile anlatan 
sergi, büyülü ve etkileyici bir içerik sunuyor. Filmlerindeki ünlü 
sahnelerinin de ziyaretçi ile buluştuğu sergi, sinema tutkunları 
için kaçırılmaması gereken bir fırsat. cinemathegue.İfr 
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BAKARA 


ÇOLLECTİON 


www.bakara.com.tr | (0212) 270 33 73 
1.LEVENT - BAĞDAT CADDESİ - ŞİŞHANE - ADDRESİSTANBUL 


evrensel tasarım gündeminin en önünde duranlar 


57/ TASARIM Studio Ghyezy (Gitsi 


diye okunuyor) ismini yazmak son derece zor, söylemek ise bir o kadar kolay. Modern tasarım klasikleri 
arasında önemli bir yeri olan Garden Egg koltuğun tasarımcısı Peter Ghyczy imzası taşıyan Studio 
Ghyczy'nin 2018 koleksiyonu, genlerinde yaratıcılık olan bir ailenin hikayesine tanıklık etmemize aracı 
oluyor. 


65/ KEŞİF XIX. yüzyıla uyarlanmış 


benzersiz dekorasyonuyla Paris Marais'deki Buly mağazasına adım attığınızda, cezbedici esanslar ve 
güzellik ürünleri arasında kendinizi Balzac romanlarından birinde gibi hissediyorsunuz. 


67/ MARKA Ürünlerini çağdaş tasarım, yenilikçi içerik, estetik ve 
fonksiyon odaklı olarak yaratan Rapsel, sofistike bir zevke hitap ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki 
ikinci mağazasını açan marka, köklü tasarım çizgisinden ödün vermeyen ikonik tasarımlarını yeni sezon 
koleksiyonlarında da vurguluyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. scebecioglu&doganburda.com 
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VEARI 


TEXTİLE v WALLPAPER » PROJECT 


Karacakaya Caddesi No:114 Siteler/Anka 
123538686 T7:03123534661 F:.03123491201 


N / Auteur & Editeur. 


ANSTOETZ infoMveart.com.tr Www.veart.com.tr 


GROUP 


NİŞ VE BUTİK BİR ÇİZGİ 


Çağdaş tasarımın izdüşümlerindeki Vanessa Mitrani 
mobilya, aksesuar ve aydınlatma tasarımı Grid 
ürünlerini sanat ve zanaat işleriyle aksesuar. 


buluşturan Bou Art&Design, 
Karaköy'deki shnowroom'unda popülist 


trendlerin dışında, niş ve butik Vanessa | 
bir çizgiyi temsil eden tasarımları Mitrani 
karşılaştırarak kendine özgü bir aroma tasarımı Double $ YEN 
elde ediyor. bou.com.tr Ring vazo. >> 


URGULIOLA'NIN SIRADIŞI GEOMETRİSİ 


PATRICIA Urguiola'nın Tres Tintas markası için tasarladığı 
duvar kağıtları, geometrik desenleri ve sıradışı renk geçişleriyle 
çarpıcı mekânlara göz kırpıyor. trestintas.com 


Alışılagelmiş not defterlerine 
yeni bir boyut getiren, 
işlevselliğiyle stil dünyasına 
ters köşe yapan pvc kaplı 
192 sayfalık Why Note 
defter çantalar, not defterine 
koyacak yer bulamayanlara 
“tak koluna çık yola” diyor! 
whynote.shop 


Teksil Mihendiri Sibel Ege Tarafından YASTIK SOHBETLERİ 
Mi. /ç mekan TaraArıMdlaA Kumaşlar SICAK ve samimi bir hediyenin 


elkinliği 2 Juba Ta Ren Sourcing, Karate ole ! peşine düşenler, sizi sürekli 


hatırlatacak bişeyhandmade'in 
yepyeni tasarımlarına göz atın. 


Birlikteliğini 
La MESAJI ÜZERİNDE yele 
Üzerinde yazı yazan çiçek- söveler Gğl p I 


lerle vermek istediğiniz mesajı vurgulamak artık daha 
kolay. El yordamıyla çiçeğin 
sağlığını ve ömrünü koruyarak üzerine yazı yazan Gentiy 
Selected'in taze meyve, çikolata ve mum üzerine yapılan 
baskı seçenekleri de mevcut. 
gentiyselected.com 


hediyelerden 
özgürlüğüne 
düşkün bekarlara 
kadar birçok farklı 

konseptte tasarıma 
ulaşmak mümkün. 
İsteğinize uygun seçimler için 
©bisey handmade instagram 
hesabını ziyaret edebilirsiniz. 


b 


EVDE 
KAMP 
ATEŞİ 
HAPPY Cocooning şömine 
masaları ile ev ortamına kamp 
ateşinin sıcaklığını getiren L'unica, 
pratik, güvenli ve konforlu ısınma 
imkanı sunuyor. lunica.com.tr 


BANYODA DERİ ÇAĞI 


İç Mekânda İnovasyon Ödülü'ne sahip 
Villeroy&Boch'un Sguaro Prestige 
solo küvetlerinin, derinin yanı sıra mat 
ve parlak ahşap kaplama alternatifleri 
de bulunuyor. Seri, sekizgen formlu 
Octagan lavabolarla muazzam uyum 
sergiliyor. villeroy-boch.com 


KÖPEK YILI | 
SEMİNERLERİ 


2018 Çin astrolojisinde 
Köpek yılı 16 Şubatta 
başlıyor. Köpek Yılı ile 
ilgili geniş bilgiye sahip 
olmak istiyorsanız Ferda 
Ünsal ve Işıl G.Alfar'ın 
2018 Köpek Yılının 
Etkileri seminerlerini 
kaçırmayın! 10 Şubat 
Cumartesi günü 
Ortaköy Radison Blu 
Hotel'de gerçekleşecek 
seminerin gelirinin bir 
kısmı sahipsiz köpeklere 
kulübe yapımı için 
Kurtköy Patileri'ne 
bağışlanıyor. 
Tengshui-tr.com 


HERMES'İN SOFRA DÜZENİ 


Hermes'in Fransız balkonlarının estetik ve şık 
havasından ilham alarak yaratılan yeni sofra 
koleksiyonu H Deco Rouge, daha önce siyah 
beyaz olarak hazırlanan tasarıma bu kez 
bordo beyaz versiyonuyla yenilik getiriyor. 
luxuria.com.tr 


Tayvan mutfağının geleneksel ekmeği olan 
Bao, Avrupa ve Amerika'da bilinen adı ile Bun, 
klasik, kepekli, acılı, haşhaşlı, ıspanaklı, pancarlı, 
fesleğenli ve mürekkep balıklı seçenekleriyle 
Nişantaşı Bunco'nun menüsünü renklendiriyor. 
Tel: (0212) 236 01 00. 


NİŞANTAŞI” NIN LEZZET KÖŞESİ: BUNCO 


5 / | ) 
Doç. Ör. ği Akpınar'ın 
mörleralörlüd gü ele 22 Ju hat Te a Akbank 
/ ü 
Sanatla Anzenlenen “Gir Kent 


Anafomizi? başlılelı SEMİMEKE MİMAF 


Aper Den boğaz k ol oluyor. 
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T 490 216 3555530 www.molteni.it 


MOLTENI&C FLAGSHIP STORE KONAK MOBİLYA 
BAĞDAT CAD. NO: 189/A ÇİFTEHAVUZLAR İSTANBUL 


KONAK MOBİLYA 


DEKORASYON VE SAN. A.Ş. 


ÇUINTEEN BÜFE— VİNCENT VAN DUYSEN 
MISS SANDALYE— TOBTA SCARPA 
ASTERLIAS MASA— PATRICIA URÇULOLA 


Molteni &C 


ui Çocuk gelişiminde oyun oynamanın 
KANATSIZ : etkisinin büyük olduğunun bilincinde 
KUŞLAR BERLİN'DE olan Crocodily Kids Architect, 

oyun alanları da bulunan güvenli 

ve şık yatak odalarıyla ebeveyn ve 
çocukların ortak tercihi oluyor. 
crocodily.com 


CAM sanatçısı Felekşan Onar, Berlin'in 
önde gelen sanat merkezlerinden Bergama 
Müzesi'nin Güney kanadında konumlanan 
İslam Sanatları Müzesi'nde Kanatsız Kuşlar 


enstalasyonuyla 8 Nisan'a kadar yer alıyor HEM OYUN HEM YATAK ODASI 


olacak. feleksan.com 


ank 
(NIN 

i 

l 

11 l i 
ESERLER 


E-7 Niran Tarihlerinele /Sfanfbul 
buji Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Jenge Sarayı 'nela 
gerçekleşecek olan MEMAFİ ve 
Tararım 2irveti Âreh Ör, 
Summil akinliğinele |, Mimari 
Nk ei ve Tararımela eni Jaklaşımlar” 
Neptün Öziş in, Türkiye'nin ilk modern | TM e 
metal mobilyalarının tasarımcısı babası Sadi 


Öziş'in tasarımlarından esinlenerek ortaya gg e 


çıkardığı ve ünlü Türk ressamlarından 
Fikret Mualla'ya ithafen adlandırdığı ahşap 
Moualla masa, Alman mobilya devi Walter 
Knoll'ün 2018 koleksiyonunda hayata 
geçiyor. neptunozis.com 


Me Git Mualla, SANATTAN İLHAM ALAN 
GE 9 Li MASA: MOUALLA 


Gi 


MERMER YANSIMALAR 
MERMERDEN yemek ve çalışma 
masaları, orta ve yan sehpalar, 

dekoratif objeler üreten Marbleline, 
farklı modellerdeki ürünleriyle. 


SÖZ UÇAR YAZI KALI 


Sadece bir kalem olmayan 
Sharpie Fine ile kağıdın yanı 
sıra ahşap, kumaş, metal 


yaşam E- folyo, taş, plastik, deri gibi 
alanlarına doğal birçok yüzey üzerine kalıcı 
malzemenin tasarımlar yapılabiliyor. 


ışıltısını getiriyor. 
marbleline.com.tr 


dr.com.tr 
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LAWRENCE SEATING SYSTEM | RODOLFO DORDONI DESIGN 


AUTHORİSED DEALER 
INTERNİ 


AYTAR CAD NO. 17 - 34330 1. LEVENT ISTANBUL 
T.490 (212) 2786 500 - INFOGMODABAGNO.COM.TR 


CUSTOMİSED INTERLOR DESİGN SERVİCE 


EĞ) 


uk ee 


ii ve Ve YİN bi Yy e N 
j Pamay. va a . K 


vE 


EE “AA 


a 


İM MEM EN EE LA 


MINOTTI.COM 


be, 
4 / PA / 
e JA bat ZA Zomanli ala ÖAŞKA Sine mü da 


özel hazırladığı 


luxuria.com.tr 


BUĞR ENTİNEİN 
GE 

Jungle, sade, şık 
ve zevkli aranjman 


mümkün kılıyor. 
jungle.ist 


İ 
izi 


ZEMİNDE RADİKAL 
YANSIMALAR 


David Rockwell'in Bizassa için tasarladığı Cementiles 
koleksiyonunda iç içe geçen labirent etkili geometrik 
desenlere dört renk hayat veriyor. Kiremit, toprak 
tonları, gri ve mavinin baskın olduğu seriler, zeminde 
radikal bir görünüme olanak sağlıyor. bizassa.com 


Valcucine'nin Genius Loci 
modeli, antika çalışma 
masalarından esinlenen 
çekmece sistemiyle 

bakır, ahşap, mermer ve 
bronz gibi günün popüler 
malzemeleriyle hazırlanmış 
yüzey alternatiflerinin ve el 
işçiliğinin özenli bir sonucu. 
semcollections.com 


/: 5 
lir yeğraft ve Tarih içerikli Toprağın 7 24 


L'Objet'nin kurucu ortağı ve kreatif 
direktörü Elad Yifrach'ın şubat ayına 
“LObjet Oh Mon 
Dieu!” serisi, romantik, vahşi ve 
eğlenceli koku notalarının ahengini, 
okulu mum, tütsülük ve Japon 
ütsüleriyle evlere e 


ve buketlere uygun 2 6 LU MON By fp 
fiyata ulaşabilmeyi ( 


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” 


KOKUSUNDA ROMANTİZM VAR 


DOĞANIN PARAVANA YANSIMASI 4 


CEKET askısından 
ilham alan Luis Arrivilage, Ceiba paravanında, küllü 
ahşap çerçeveleri 
süsleyen tuval dokulu keten kumaşlara yer veriyor. Renk seçiminde malzemede olduğu 
gibi doğallığı tercin eden 
Arrivillage, oda içerisinde 
görmek istemediğiniz noktalara, göstermekten gurur 
duyacağınız bir paravan 
sunuyor. livingdivani.it 
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Yapım Aylin Sayek Beyazıt. 


kinlandiya, 5,5 milyon nüfusu, 188 bin gölü, üç milyon saunası olan bir ülke. Angry Birds'ün anavatanı, saunanın 


hem'isim hem de fikir babası. Parlemento Binası'nda da sauna var, Burger King'de de. Dünyanın en çok kahve 
içilen ülkesi. Kişkltaşına en çok heavy metal grubu, olimpik madalya ve Formula 1 şampiyonu çıkaran ülke. 
Finlandiya'yı Finlandiya k çok şey var ama bunların başında kuşkusuz tasarım geliyor. 


Tasarımla doğ 
— İ n | a n d iya | rA A ve ev ve mimari 
; e bu 


k gezilebiliyor. Yalın ve 


İyi tasarıma “biz tasarımı sadece yokluğunda fark ederiz” di- — ve Finlandiya'yı çağdaş bir topluma dönüştürmede en önemli rolü 

yecek kadar alışkınlar. “İyi tasarım herkes için demokratik bir o tasarımcı ve mimarlar oynamış. Dolayısıyla tasarım Finlandiyalılahaktır” mottosuyla herkese hitap eden zamansız ve yenilikçi Fin o rın neredeyse genlerine işlemiş. Sofralarından tasarım klasiklerintasarımları, bir statü simgesinden ziyade günlük hayatın vazgeçil- o den örnekler, evlerinden en yalın halleriyle ünlü mobilya tasarımmez birer parçası. Finlandiya bağımsızlığının 100. yılını 9 Kasım'da ( ları eksik olmuyor. Onlara göre iyi tasarlanmış bir ürüne sahip ol- 
İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Design Week (O mak bir yatırım. Mekânlarda kullanılan her parçanın o mekâna ne 
Turkey - Türkiye Tasarım Haftası” kapsamında düzenlenen Finlan- O kattığına dikkat ediyorlar. Finlandiya'nın tasarım kültürü geçmişi, 
diya Günü'yle kutladı. Finlandiya tasarımının önde gelen isimleri, o ülkenin bağımsızlığından bile önceye dayanıyor. Finlandiya Zana- 
Finlandiya Günü'nde hizmet tasarımı, inovasyon, marka yönetimi, o at ve Tasarım Birliği 1875'te kurulmuş ve süregelen tasarım miratasarımın DNA'sı ve ürün tasarımı gibi konularda ilgi çekici konuş- O sını günümüzde tüm Finlandiyalılar sahipleniyor. Yüz yıl önce bamacıların katıldığı yoğun bir bir programla tasarım tutkunlarıyla bu- O ğımsızlığını kazandığından bu yana şekillendirme ve Finlandiya'yı 
luştu. Finlandiya Günü programında Metsâ, Kone, Pentagon De- o çağdaş bir topluma dönüştürmede en önemli rolü tasarımcı ve misign, Fiskars, Isku, Halton, Merivaara gibi Finlandiya'nın önde ge- o marlar oynamış. Dünya tasarım tarihinin en önemli isimlerinden 
len şirketlerinden temsilcilerin katılacağı seminer, panel, tasarım Oo mimar Alvar Aalto başkent Helsinki'nin devlet binalarını tasarlarsohbetleri ve atölyeler yer aldı. ken tasarımcı Kaj Franck ise ulaşılabilir sofra ürünlerine imza atmış. 


TI asarım, Finlandiya'da kültürün içine işlemiş bir yaşam biçimi. o Yüz yıl önce bağımsızlığını kazandığından bu yana şekillendirme 


Sağda. 
Marimekko'nun 2017 
kış koleksiyonun 
ilham kaynağ 
Finlandiya'n 
mükemmel doğası ve 
Kalevala gibi misti 
destanları olmuş. 


En sağda. littala'n 
Thule serisi, Tapio 
Wirkkala tarafın 
tasarlanmış ve 
Lapland'da eriye 
buzlardan ilham almış. 


a 
w» 


Finlandiya tasarımını oluşturan isimler arasında, tasarım tutkunlarının çok iyi tanıdığı Artek, Marimekko, littala ve Fiskars gibi markalar; Eero Aarnio, Alvar Aalto, Kaj Franck, Ilmari Tapiovaara gibi modemist tasarımcı ve mimarların yanı sıra Harri Koskinen, Oiva Toikka ve Mari Isopahkala ve Markku Salo gibi tasarımcılar yer alıyor. 


Ekolojik estetik 

Finlandiya tasarımı, haliyle İskandinav stilinin en belirgin özelliklerini taşıyor. Kışın havanın -40 dereceye kadar düştüğü bölgeden 
sıcak tasarımlar çıkmaması imkansız. Tasarımın zamansız olması, 
uzun süreli kullanımı ve işlevselliği onlar için çok önemli. Malzemenin doğaya saygılı ve ham halde olması da karakteristik özel 
liklerinden. Doğa onlar için sadece bir ilham kaynağı değil, bir yol 
gösterici. Dolayısıyla doğal malzemeler, ergonomik, temiz ve zarif 
formlar, işlevsel ve ekolojik estetik bir bütün olarak Finlandiya tasarımında gözden kaçmıyor. Böyle anlatınca size sıkıcı gelmesin, 


SamifRugtsalainen'in Marimekko;iğin tasar 


Diva tabakları Maija Louekari'nin şehirli, 


sade olabilir ama Finlandiya tasarımı oyuncu karakteriyle de öne 
çıkıyor. Yılın 200 gününde meşhur Kuzey Işıkları"'nın görülebileceği kadar karanlık olması, beraberinde renge, ışığa ve neşeye ihtiyacı da getiriyor. Renkli Finlandiya tasarımının en önemli temsilci 
si kuşkusuz Marimekko. 1950'li yıllardan bu yana rengarenk büyük çiçekleri ve desenleri, hem kumaşlarını hem de ev eşyalarını 
süslüyor. Finlandiya'nın 100. yılı için tasarlanan koleksiyon kuzey 
ormanlarındaki hayvanlarla dolu Finlandiya masallarından esinlemiş. Genç tasarımcı Maija Louekari tarafından tasarlanan koleksiyon, şehirlilere karakışın en karanlık günlerinde renkli hayaller kurdurmayı amaçlıyor. Marimekko'nun tasarım felsefesinde yazan şu 
cümle Fin tasarımını da çok iyi anlatıyor: Marimekko yaşamakla i 
gili, mış” gibi yapmakla değil; hayatın her gün karşımıza çıkan güzelliklerini anlamak ve kabullenmekle ilgili. Oyuncu tasarım denince akla Finlandiyalı tasarımcı Eero Aarnio'nun meşhur pop mobi 
yaları da geliyor. 


Pentagon Design Alvar 
Aalto'nun Savoy vazosundan 

yola çıkarak, Aalto 
koleksiyonunu tasarlamış. 


Alvar Aalto tasarımı organik ve akıcı formu 
ile dünya tasarım klasikleri arasında. 
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MY LIFE DESIGN STORİES 


Poliform Mondrian Sofa, designer Jean-Marie Massaud 


İTAL | ) F- KO Ulus Mah. Sürekli Sok No: 2 Ulus | İstanbul ot. 4902123254464 infoGitaldeko.com | www.italdeko.com 
Poliform 


| 
Alvar Aalto'nun mode 
yaşam alanlar için mo 
| 


üretmek üzere 1935'te 


kurduğu Artek, günümi 


5 hala en önemli mobilyi 


»- markalarının Kişinda g 


Koleksiyonerlerin favorisi olan Arabia markasının Finlandiya'nın 100. yılı için tasarlanan 
bardaklarının her biri ülkenin on yılının hikayesini farklı desen ve çizimlerle anlatıyor. 


Üstte. Aalto'nun 1936'da 
tasarladığı ve hala en çok satan un 
ürünler arasında bulunan Savoy 

vazo, günümüzde aynı cam 
üfleme tekniğiyle üretilmeye 
devam ediyor. 

Sağda. Finlandiya tasarımının 
oyuncu ve eğlenceli kanadının 
temsilcisi Eero Mario'nun 
ünlü Ball koltuğu 1963'te 
tasarlanmış. Pek çok tasarım 
müzesinin koleksiyonunda 
bulunan Ball koltuk, renkli 
fiberglas dış yüzeyi ve 
Kvadrat kumaşları ile farklı 
kombinasyonlara bürünüyor. 


fasarımın zamansız olması, uzun süreli kullanımı ve ıŞlevselliği Fınlandıya tasarımının belirleyici özelliklerinden. 
Doğa onlar ıcın sadece bır ilham kaynağı değil, bır yal gösterici. Dolayısıyla doğa! malzemeler, ergonomık, temiz 
ve zarıf formlar, işlevsel ve ekolgjık estetik bır bütün olarak Fınlandıya tasarımında gözden kaçmıyor. 


Aarnio'nun 1960'larda tasarladığı yenilikçi Ball, Pastil ve Bubble 
koltuklar hâlâ çağdaş tasarım tarihinin en ikonik ürünlerinden. İsmi 
Finlandiya'nın gelişimiyle birlikte anılan mimar ve tasarımcı Alvar 
Aalto'dan bahsetmeden olmuyor. Aalto'nun modernist mimari yapıları ve Fin tasarımının en iyi örneklerinden sayılan mobilyaları Finlandiyalılar için milli servet gibi. Tasarladığı binalara bütünsel bir sanat eseri gibi bakan Aalto, aydınlatmasından halısına kadar yapının 
her detayını tasarlamasıyla ünlüydü. Finlandiya'da şehir planlamasından devlet yapılarına, tabureden cam vazolara kadar her tasarıma eli değen Aalto'nun “Finlandiya Tasarımı'nın babası” olarak adlandırılmasına şaşırmamak gerek. Modem ve güzel bir yaşam için 
mobilya üretmek üzere 1935'te kurduğu Artek, günümüzde hâlâ 
en önemli mobilya markalarının başında geliyor. Artek'in işlevsel 


bir estetikle tasarlanan mobilyalarına devlet binalarından restoranlara kadar Finlandiya'nın her köşesinde rastlamak mümkün. Alvar 
Aalto'nun bükülmüş lamine ahşaptan tasarladığı L ayak sistemiyle 
üretilen mobilya serisi markanın en ünlülerinden. Gerek ergonomik 
gerek duygusal olsun, kullanıcının günlük hayattaki ihtiyacını karşılamak, Aalto stilinin en önemli karakteristiği. Aalto'nun Paimio koltuğunun, tasarladığı sanatoryumda yatan tüberküloz hastalarının otururken daha rahat nefes almaları göz önüne alınarak tasarlanmış olması, Finlandiya tasarımının kullanıcı odaklı olmasının en iyi örneklerinden. Aalto'nun sadece mimari yapıları ve mobilyaları değil, cam 
ürünleri de ikonik. Finlandiya tasarımının bir başka mihenk taşı olarak bilinen Savoy vazosu, littala'nın 1936'daki tasarım yarışmasını 
kazandığı ilk günden bu yana bir tasarım ikonu. 


53 


ÜNEŞTEN 
KORUR 


Uludağ'ın kaynağından cildinize doğal armağan: 
Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri. 
Maden suyunun içerdiği zengin mineraller 
cildinizin beslenmesine ve nem dengesini 
korumasına yardımcı olur. 30 SPF yüksek 
koruma özelliğiyle cildinizi kış güneşinin 
zararlı etkilerinden korur. 


) uludagpremium.com (9) uludagpremium 


PREMIUM 
LT BAKIM SPREYİ 


Y 


AL MADEN SUYU 


Fiskars, ikonik makasının 
50. yaşını geçtiğimiz 

ay Helsinki Tasarım 
Müzesi'nde bir 


Su dalgalarından ilham alan akıcı formu ile 
cam üretiminin en güzel örneklerinden olan 
Savoy'un üreticisi littala, Aalto'nun vizyonunu 
takip ederek seriye yeni örnekler katmaya devam ediyor. littala kadar ünlü ve sevilen bir başka marka olan Arabia'nın “hayat boyu” mottosu, yine kullanıcı odaklı, kalite ve kullanılabilirliği 
ön plana çıkaran, zamansız güzelliği hedefleyen sofra ürünlerinin 
temelinde yatıyor. Koleksiyonerlerin de favorisi olan Arabia'nın en 
ünlü ürünleri kuşkusuz nordik geleneklerden uzaklaşmayan masal 
sı ve eğlenceli desenleri ve Kaj Franck'ın popüler Teema sofra serisi. Arabia'nın Finlandiya'nın 100. yılı için tasarlanan Finland100 
serisindeki kahve bardaklarının her biri, ülkenin tarihindeki bir on 
yılı anlatıyor. Bu ürünlerin hâlâ tasarım tutkunları tarafından bir sanat eseri gibi aranıyor olması, Finlandiya tasarımının zamansız karakteristiğinin en iyi kanıtı niteliğinde. littala ve Arabia kadar bir 
başka eski Fin markası da Fiskars. Ünlü turuncu saplı makası, günlük hayatta gözden kaçan bir alet olabilir ama müzelerde sergi konusu bile olmuş bir tasarım. Avrupa'nın en eski 2. şirketi olan ve 
bu yıl 368. yılını kutlayan Fiskars'ın Ar-Ge'den Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Petteri Masalin de Finlandiya Günü kapsamında Design 
Week Turkey'de markanın hikayesini anlattı. Fiskars makas, sürekli 
geliştirilen tasarımıyla 50 yıldır dünyanın en iyi makası ve bir arzu 
objesi. Öyle ki şimdiye dek bir milyar adet satıldığı öngörülüyor. 
Fiskars'ın ikonik makasını tanımak zor değil, turuncu sapı ve kesiş 
sırasında çıkardığı belirgin ses onu diğerlerinden ayıran özelliklerden. 2003'te Fiskars turuncusu olarak tescillenen renginin hika- 
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İ öl z 
Avrupa'nın en esk 


2. şirketi olan ve 
bu yıl 368. yılını 
kutlayan Fiskars'ın 
turuncu saplı makası, 
sürekli geliştirilen 
tasarımıyla 50 yıldır 
dünyanın en iyi 
makası" ve bir arzu 
objesi. 


fınlandıya nın mınımalısi, işlevsel! ve malzemeye saygılı tasarım 
mırası günümüzde cağdaş tasarımcılar tarafından sadece ev eşyası, 
mobilya ve mımande değil hayatın her alanında yaşatılıyor. 


Birger Kaipiainen 
tarafından 1970'de 


tasarlanan Paratiisi 


serisi, Arabia'nın en 
klasik ürünlerinden 
ve günlük sofraları 
bir kutlamaya 
dönüştürmeyi 
amaçlıyor. 


yesi ise bir tesadüfe dayanıyor. İlk örneklerde opsiyonlar siyah, yeşil ve kırmızı iken, daha önceki bir üründen kalan plastik renginin 
kalıntılarını ziyan etmemek için turuncu da tesadüfen denenmiş. 
Oylamada turuncu kazanmış ve Fiskars markasının belirleyici faktörü olan renk doğmuş. Finlandiyalıların üretim ve kaliteye düşkünlüğü de bu makasın üretim sürecindeki bir detayda kendini belli 
ediyor; her Fiskars makasın sesi fabrikadan çıkmadan önce havada test ediliyor. Fiskars, makasın 50. yaşını geçtiğimiz ay Helsinki 
Tasarım Müzesi'nde bir sergiyle kutladı. Dünyanın dört bir yanın- 
dan sanatçı ve tasarımcılar makası bir sanat eseri gibi ele aldılar. 


“Iyi tasarım herkes için demokratik bir haktır” 
Finlandiya'nın minimalist, işlevsel ve malzemeye saygılı tasarım mirası günümüzde çağdaş tasarımcılar tarafından sadece ev eşyası, 
mobilya, mimaride değil hayatın her alanında yaşatılıyor. Şirketler, 
sektörün ölçeğinden bağımsız olarak tasarımın ve tasarım odaklı 
düşünmenin nimetlerinden yararlanıyorlar. Ülkede neredeyse her 
şirket tasarım odaklı düşünme sistemi ile çalışıyor ve günümüzde 
bürokratik kurumlar dahil tasarımın problem çözme gücüne inanan 
pek çok şirket işgücünde tasarımcı barındırıyor. 
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PROF" 


Her şey yerli yerinde! 


g5 facebook.com /ProfilDesignTurkey 


20 yıldır birlikte, hep daha iyiye... 


Profil Design 20. yılını yepyeni tasarımlar ve özel fırsatlarla kutluyor. 
Mobilya tasarımları ve fonksiyonel dolap sistemleriyle evinize güzellik 
katmaya devam ediyor. 


Avantajlarla dolu 20.yıla özel fırsatları kaçırmayın. 


Made in Germany levent 0212 325 84 20 


Kalamış mağazamız kentsel 

"ay m p US dönüşüm sonrası, m yerinde 
yeniden hizmetinizde olacaktır. 

Türkiye temsilcisi Profil Design www.profildesign.com.tr 
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Huzurlarınızda Studio Ghyczy 


Studio Ghyczy (Gitsi diye okunuyor) ismini yazmak son derece zor, söylemek ise bir o kadar kolay. Modern tasarım 
klasikleri arasında önemli bir yeri olan Garden Egg koltuğun tasarımcısı Peter Ghyczy imzası taşıyan Studio 
Ghyczy'nin 2018 koleksiyonu, genlerinde yaratıcılık olan bir ailenin hikayesine tanıklık etmemize aracı oluyor. 
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Yapım Esra Aytekin. 


tudio Ghyczy'nin yeni koleksiyonu hakkında yazı yazmak için 

araştırma yapmaya başladığımızda içinden savaş ve göç geçen bir öykü ile karşılaştık. Tasarım klasikleri arasında önemli bir yeri olan The Garden Egg koltuğu tasarlayan ve üretim süreçlerini birebir takip eden Budapeşte doğumlu tasarımcı Peter 
Ghyezy'nin 1945 tarihinde gerçekleşen Budapeşte Muharebesi sırasında Kızıl Ordu'nun kenti kuşatması üzerine ilk olarak Belçika'ya 
daha sonra Viyana üzerinden Almanya'nın Bonn kentine uzanan 
göç öyküsü Hollanda'da son bulur. 
1971 yılında kurulan Ghyczy markası, lüks mobilya sektöründeki 
açığı kapatmaya yönelik az sayıda ama üretim kalitesine son derece önem verilerek ortaya çıkarılmış parçalara sahip. Firmanın tasarım direktörlüğünü Peter üstlenirken, yöneticilik kısmını oğlu Felix 
yürütüyor. Mobilyalarında cam ve metalin kusursuz uyumuna dikkat çeken marka, doğal bir hazine olarak nitelendirdikleri ahşabı 
bir zanaatkâr gibi işleyerek ortaya zamansız parçalar çıkarıyorlar. 


Studio Ghyczy'nin 2018 koleksiyonu toplam 16 parçadan oluşuyor. Ahşap, cam ve 
metal malzeme üçlüsüne bu sene oniks taşı ve eskitilmiş bronz eşlik ediyor. 
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Tasarımcı Peter Ghyezy 
ve oğlu Felix Ghyczy. 
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sistanbul £ yo, 
Adıvar Bulvarı No:4 Sişli, İstanbul, 
Tel: 490 212 22111 19 addresmobiamci 


MOBİ MASKO - İSTANBUL 

Masko Mobilyacılar Sitesi Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu 
6B Blok No:18-22 Başakşehir, İkitelli, İstanbul, Türkiye 
Tel : 490 212 675 07 79-80 maskomobicamobi.com.tr 


MOBİ MODOKO - İSTANBUL 

Modoko Mobilyacılar Sitesi 4. Cad. 5.Sk. No: 105 
Dudullu, İstanbul, Türkiye Tel: #90 0216 590 07 50 
modokomobiddmobi.com.tr www.mobi.com.tr 


ri MOBİ Furniture & İnteriors mobimobilya 


A Salone 
> delMobile 
Milano 
17-22 April 2018 
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Klasik modernizmin ışığında şekillenen Peter Ghyczy 
tasarımlarında temel formlara incelikle yerleştirilmiş Art Deco 
akımının izlerini görebilirsiniz. 


obilya tasarlamayı meditasyon yapmaya benzeten Peter için fonksiyon ve sorunlara çözüm önermek büyük önem taşıyor. Seyahatleri 
ve egzotik kültürler, tasarımcının ana ilnam kaynakları arasında yer 
alıyor. Doğunun altın elementini günlük yaşamın parçası yapması, 
Afrikalıların nomadik yaşam stilleri, Mısır'ın simya ile iç içe gündelik 
yaşamı, tasarımcının bakış açısına yön veren kültürel duraklar olmuş. 
Studio Ghyczy'nin 16 parçadan oluşan 2018 koleksiyonu içinde 
bütün bu bilgi birikimi ve köklü geçmişi barındırırken kesinlikle eski, 
kültürel formlara özenen parçalara yer vermiyor. Oniks taşı ve eski- 
| tilmiş bronz yeni koleksiyonda öne çıkan imza malzemeler arasında. 
ghyczy.com 


Zanaatkâr üretim teknikleri zamansız 
formlarla buluşarak ortaya koleksiyonerlere 
hitap eden parçalar çıkıyor. 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 


Prada yeni konsept mağazasıyla Miami'de 


İlhamını şehrin art deco mirasından alan Prada'nın Miami Design District'teki yeni mağazası, 
mimari ve perakende anlayışına taze bir soluk getiriyor. 


Miami'nin zengin mimari mirası Prada'nın 
kontrastları temeline koyan tasarım felsefesiyle bir 
araya gelince, Miami Design Districtteki mağazanın 
farklı tasarım dönemlerini bir araya getirecek şekilde 
dekore edilmesi de kaçınılmaz olmuş. 


Joaguim Tenreiro'nun 50'li yıllarda tasarladığı paravan, 
mağazanın farklı yerlerinde separasyon amaçlı kullanılıyor. 


Jose Zanine Calda 
tasarımı koltuk 1949 
yılına ait. Miami 
Design District'teki 
mağazanın dinlenme 
bölümlerinde 
kullanılıyor. 


şinin de temel öğelerinden olan tezatlıkları şehrin mimari mirasında yer 

alan art deco ve Latin Amerika mimarisinin kontrastlarıyla bir araya getiriyor. 1960'ların modernizminden yola çıkan mağazanın mimari stili, Brezilya'nın 
mid-century tasarım öğelerini de kendi süzgecinden geçirerek marka için yepyeni 
bir mimari kimlik oluşturuyor. Mid-century stilinin Brezilyalı önderlerinden Joaguim 
Tenreiro, Carlo Hauner ve Martin Eisler, Jorge Zalszupin, Jos& Zanine Calda ve Sergio Rodrigues imzalı, ismini tasarım tarihine yazdırmış mobilyalar dekorasyonda bir 
araya geliyor ve mağazanın sahip olduğu samimi ve rahat atmosferi yaratıyor. Zaten 
projenin kendisi de bu isimlerin 1940 ve 1950'lerde imza attıkları parçaların tasarım öğelerinden yola çıkıyor. Onların içinde bulundukları çevreyi işlerinin merkezine 
koyan tasarım anlayışları, doğaya saygı duyan malzeme tercihleri ve üstün el işçilikleri, yeni Prada mağazasının mimarisini de yönlendiren bir manifesto olarak karşımıza çıkıyor. Mağazanın dış cephesi 1960'lar mimarisinin çizgisel hatlarını yansıtıyor. 
Büyük cam dış yüzeyi kaplayan beyaz metal profiller güneşin hareketine göre yön 
değiştirerek günün farklı saatlerinde mağazanın içine giren ışık miktarını belirliyor. 


Vİ iami Design Districtteki yeni mağazası için Prada, kendi tasarım geçmi- 
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Mağazada ürünleri sergilemek için Martin Eisler ve Carlo Hauner'in 1950 yılında tasarladığı 
tasarlanan tüm sabit mobilyalarda hasır örgü üzeri cam tablalı yemek masası, mağazanın 
Brezilya gül ağacı kullanılmış. dekorasyonunda kullanılan ürünler arasında. 


Jorge Zalszupin tasarımı Presidencial 
koltuk ve kanepe, üst kattaki 
“ dinlenme alanında yer alıyor. 


İçeride yer yer kullanılan kabartmalı duvarlarsa Miami'nin tropik dekosstilini anımsatıyor. Duvarlarda kullanılan kaplamalar üzerinde Prada koleksiyonlarından alınan desen baskıları yer alıyor. Mağazanın çizgisel dış cephesini gözlemledikten sonra desenli duvarların birer fon olarak kullanıldığı iç mekâna girdiğinizde, tasarım dönemleri arasında minik bir yolculuk yapmış hissine kapılıyorsunuz. Mağazadaki ürünleri 
sergilemek için Brezilya gül ağacından üretilmiş sabit mobilyaların her biri başlı başına bir duruşu temsil ediyor. İnovatif bir yaklaşımın meyveleri olsalar da, bu sabit 
mobilyalar geçmişten gelen, tanıdık bir his uyandırıyor. Mağazanın mimarisi ve dekorasyonunda kullanılan her malzeme birbiriyle iletişim halinde olduğu ve bir hikaye doğrultusunda bir araya geldiği gibi, zeminde kullanılan siyah beyaz mermerler 
de an itibarıyla Prada'nın başındaki isim olan Miuccia Prada'nın büyükbabası Mario 
Prada tarafından 1913 yılında Milano'da açılan ilk mağazasına selam duruyor. Tavandaki zarif kirişlerse Prada'nın yeni mağazalarında kullanacağı yeni mimari kimliğin ipuçlarını veriyor. Toplamda 650 metrekareye yayılan Miami Design District'teki 
yeni Prada mağazasında, koleksiyonda yer alan kadın ve erkek giysileri, çantaları ve Merdiven yanındaki kabartmalı duvarda Prada'nın eski 
ayakkabıları satışa sunuluyor. prada.com koleksiyonlarından bir desenin baskısı kullanılmış. 
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YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ 
 ÖHÜRSANŞÖMİNE yı 


Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


Wwww.hursansomine.com 


facebook.com /hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 1130 


Yapım Elif Günenç. 


Yolunuz New York'a düşerse, tasarım 
mağazası Guild'in içine çeken 
enerjisine teslim edin kendinizi. 
Dekorasyon kurgularında hayallere 
dalarken, elinize bir kitap alıp kahvenizi 
yudumlamayı da es geçmeyin. 


ew York, Soho'da geçtiğimiz eylül ayında 

açılan Roman and Williams Guild isimli 

tasarım ve mobilya mağazasının arkasında yaratıcı bir ikili var. Tasarımcı Robin Standefer ve Stephen Alesch 2002 yılında tasarım ve 
iç mimari markaları Roman and Williams'ı yaratmadan önce yıllarca film sektöründe çalışmışlar. 
Aralarında Duplex, Practical Magic ve Addicted 
to Love'ın da bulunduğu birçok Hollywood filmi- 
nin set tasarımlarını yapmışlar. Ayrıca Gwyneth 
Paltrow'un Tribeca, New York'taki apartman dairesi ve yeni açılan Goop mağazası, NY'taki ünlü 
restoran Le Coucou, bu tasarım ikilisinin elinden 
çıkmış. Bizim için daha tanıdık olan durum ise 
Zorlu Center'daki Cantinery restoranın tasarımının da kendilerine ait olması. Dolayısıyla stillerine aşinayız diyebiliriz. Ben Stiller'la Duplex filminde çalışırken aktörün seti çok beğenip evine tasarımcıların dokunmasını istemesi üzerine 
ilk ev projelerini gerçekleştiren Robin ve Stephen, kendilerini yaptıkları mekânın stiliyle asla sınırlamamayı neredeyse prensip haline getirmişler. Her projede yeni bir ilhamın, farklı bir vizyonun peşinden gitmeye özen gösteriyorlar. Yıllarca yaşam alanları, mağazalar, oteller ve restoranlara imza atan yaratıcı çift, 15 yıllık hayallerini gerçekleştirerek 650 metrekarelik, iki katlı tasarım merkezlerini açmışlar. Roman and Williams Guild isimli mekân, basit anlatımıyla mobilya, aksesuar, aydınlatma ürünlerinin satıldığı bir showroom. Ama burayı basitçe anlatmak mümkün değil çünkü içeride 
ayrıca bir kafe, çiçek mağazası ve kütüphane yer alıyor. Çatal-bıçak 
seslerinin kinetik enerjisini seven Alesch, La Mercerie isimli Paris 
esintili şık kafeden yayılan titreşimlerin bu mekânda var olmasında 
ısrarlıymış. Alt katta bulunan kütüphanenin küratörlüğünü dünyaca 
ünlü yayınevi Phaidon üstlenmiş. Roman and Williams'ın mekânın 
açılışıyla aynı süreçte çıkardıkları 125 parçalık Founding koleksiyonu sayesinde zamanlama açısından mükemmel bir işbirliği yapıllardır hayalini kurdukları mekânı hayata geçiren Robin ve Stephen, Guild'ın 

çinde hayatın her alanında etkili olacak bir tasarım üssü yaratmak için mobilya 

ve aksesuarlarının yanı sıra Fransız stili La Mercerie isimli kafe ve bir çiçekçiyi de 
yaratıcı formüle dahil etmişler. Yeni açılan mekân şimdiden New York'un en popüler 
dreslerinden biri oldu. 
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mışlar. Aslında hep akıllarında olan mağazanın ancak şimdi açılabilmesinin sebebi; geniş koleksiyonun yaratılması, prototiplerinin 
oluşturulması ve en önemlisi kendi seslerini ve stillerini bulmalarının uzun yıllarını almış olması. Robin ve Stephen, “İnsanların burada sadece alışveriş yapmalarını değil, arkadaşlarıyla kahve içerken sohbet etmelerini, yaratıcılığın parlayan gücünü bulmalarını 
arzu ediyoruz” sözleriyle, amaçlarının sadece mobilya satmak değil, yaratıcı bir yaşam önerisinde bulunmak olduğunun altını çiziyorlar. romanandwilliams.com 
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GalipKaynarFinelLiving 


Cemil Topuzlu Caddesi No: 104A 16-17 Ragıp Paşa Korusu 34728 Caddebostan İstanbul T: O 216 467 71 00 « info&galipkaynar.com « galipkaynar.com 


Yapım Naz Gürlek. 


Zamanların ötesinde bir mağaza 


XIX. yüzyıla uyarlanmış benzersiz dekorasyonuyla Paris Marais'deki 
Buly mağazasına adım attığınızda, cezbedici esanslar ve güzellik ürünleri arasında 
kendinizi Balzac romanlarından birinde gibi hissediyorsunuz. 


olabileceğiniz Buly Marais mağazası, Saint Germain ğazası açan tanınmış koku uzmanı Jean Vincent Bully'den 
des Pres butiğinden sonra geçtiğimiz sene sonuna ilham alan Buly markası, doğal kozmetik ürünlerini dönedoğru kapılarını açmış. min Parizyen dekorlarıyla elegan ve lüks bir mizansende buluşturuyor. Yaratıcı ve hiperaktif bir çiftin imzasını taşıyan marka, bugün Paris'te yer alan iki mağazasının yanı sıra Londra, 
Seul, New York, Tokyo, Taipei ve Hong Kong mağazalarıyla da 
hizmet veriyor. Colette mağazasının eski basın sorumlusu ve 
aynı zamanda Corpus dergisinin kurucularından 
Victoire de Taillac ve ismine moda tasarımcısı Jean-Charles de Castelbajac'ın koleksiyonları gibi çeşitli kreatif projelerde rastladığımız eşi 
Ramdane Touhami'nin yarattığı marka, özellikle 
kozmetik ürünlerinde doğala yönelenlerin yeni 
tercihi. Mağazanın dekorasyonunda gelenekseli 
modem bir bakış açısıyla sentezleyen detaylara 
SENOL rastlıyoruz. Geçmişe gönderme yapan ahşap ecza dolap- 


> A . ları, pirinç aydınlatmalar, kozmetik ürünlerinin sergilendi- 
— nd dane Touhami've ği masa altı vitrinleri, geniş mermer tezgâhlar ve zeminler- 
> Victoire de Taillac. 


Fransız yaşam sanatının inceliklerine tanık 1 803 yılında Paris Saint Honore sokağında bir parfüm ma- 


de kullanılan terracotta Toscana karolar markanın otantik ruhunu mekâna yansıtıyor. buly 1803.com 


KEŞİF 


Eau Superfine 
çiçek özlü 
yüz yıkama 
losyonu: 

35 Euro. 
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Eau Triple 
Peruvian 
Heliotrope su 
bazlı parfüm: 
130 Euro. 


Creme 
Pogonotomienne 
traş kremi: 

29 Euro. 


Pommade 
Concrete 
el ve ayak 
kremi; 

35 Euro. 


Natürel 
esanslı 
mum: 
130 Euro. 


Kokulu kibritler (tanesi): 
15 Euro. 
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Yapım Selin Cebecioğlu. 


Sofistike İtalyan 


Ürünlerini çağdaş tasarım, yenilikçi içerik, estetik ve 
fonksiyon odaklı olarak yaratan Rapsel, sofistike bir 
zevke hitap ediyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki 
ikinci mağazasını açan marka, köklü tasarım 
çizgisinden ödün vermeyen ikonik tasarımlarını 

yeni sezon koleksiyonlarında da vurguluyor. 
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kayı Türkiye'deki tasarım severlerle buluşturan isim ise Ayşen Uz. Çağdaş tasarım 
çizgisini rafine İtalyan gustosu ile harmanlayan Rapsel, Çiftehavuzlar'daki mağazasının ardından ikinci mağazasını geçtiğimiz 
aylarda Addresistanbul'da açtı. Başta Philippe Starck olmak üzere Hariri Hariri, Matteo Thun, Andree Putman, Dante Donegani, Giovanni Lauda, Shiro Kuramata, Adri 
Hazebroek gibi dünyanın önde gelen çok 
sayıda tasarımcısına ait ürünlere sahip marka, modem ve elegan çizgisiyle konforu stille buluşturmak isteyenlerin tercihi oluyor. 
Yeni sezona özel hazırladığı koleksiyonlarında çağdaş tasarım çizgisini incelikli detaylarla buluşturan Rapsel, tasarımlarının renk 
ve malzeme alternatifleriyle seçim konusunda kullanıcıları özgür bırakıyor. 
rapsel.com 


rünleri New York Modern Sanatlar Müzesi, Milano Prada Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Chicago Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nde sergilenen Rapsel, 19 70'lerde Aldo Provini tarafından Milano'da kurulmuş bir marka. Mar- 


MARKA 


Z 


W 
| 


Ayşen Uz ve Rapsel 
markasının kurucusu 
Aldo Provini. 


Tasarım adına verilen önemli çok sayıda 
ödülü olan Rapsel'in ürünleri dünyanın farklı 
noktalarındaki birçok müzede sergileniyor. 


1. Coco deri koltuğun 
farklı renk seçenekleri 
de bulunuyor. 

2. Burano yatak. 

3. Frame koltuk. 
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Yapım Melda Onbaşyan. 


Cennet bahçeleri 


Dünyaca ünlü peyzaj sanatçısı Fernando Caruncho, Japonya, Yeni Zelanda, Amerika, Avrupa ve 
Japonya'dan sonra Barbaros Reserve Bodrum Residences için rotasını Türkiye'ye çevirdi. Ege'nin 
muhteşem doğal avantajlarını da değerlendiren Caruncho, ilhamını ışıktan, bölgenin zengin tarihinden 
ve doğaya dönüş fikrinden alıyor. 


Maison Française: 40 yıllık kariyerinizin 

en önemli kilit taşları neler oldu? 

Fernando Caruncho: Felsefe ve peyzaj tasarımı eğitimimden sonra kariyerime 22 yaşında İspanya'da başladım. Floransa'da 
1563'te kurulmuş, üyeleri arasında Michelangelo, Lazzaro Donati ve Giorgio Vassari gibi isimler olan Accademia delle 
Arti del Disegno (Floransa Sanat ve Tasarım Akademisi); İtalya Massafra'daki 
Amastuola üzüm bağları peyzaj projemle beni ödüllendirerek üyeliğe kabul etti. 
Daha sonra da Society of Garden Designers of UK (İngiliz Peyzaj Tasarımcıları Vakfı) beni ömrüm boyunca gururlandıracak bir ödüle layık gördü. Bu ödüllerin benim için değerli olmasının diğer nedeni de ilk defa İtalyan ya da İngiliz olmayan birine verilmiş olması. Bugüne kadar 
Japonya'dan Yeni Zelanda'ya, İtalya'dan 
Fas'a, Avustralya'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında değerli projeler hayata geçirdim. Bu projeler New York'ta 
Monacelli Press'ten yayınlanan “Mirrors 


of Paradise, The Gardens of Fernando 
Caruncho” (Cennetin Aynaları, Fernando Caruncho'nun Bahçeleri) kitabında bir 
araya geldi. 

MF: Hayalinizdeki bahçeyi hayata geçirmeden 
önce tasarımda izlediğiniz özel bir yol var mı? 

F. Caruncho: Işık, her zaman tasarımın şifresi. İşığa nasıl bakacağını deşifre ettikten 
sonra, gözlem ve içsel bir yolculuk yapmak gerek. Her mekân kendine has bir 
ışığa ve ihtiyaçlara sahiptir, önemli olan 
gizlenen dehayı ortaya çıkarmaktır. Tasarım sadece bu karakterin yansımasını sunar. Eğer bu şifreleri çözemezseniz belki 
başarılı bir proje çıkarabilirsiniz ama hiçbir 
zaman özgün olamazsınız. Mekânın transfer etmek istediği duyguları kaybederseniz, sadece kısa ömürlü bir bahçe dekorasyonu ortaya çıkarabilirsiniz. 

MF: Gelişen teknolojiyle yönetilen ve sarmalanan 
dünyada, giderek artan bir akım olan doğaya 

geri dönüş fikrini savunuyorsunuz. 

Bunu yaparken nasıl bir yol izliyorsunuz? 

F. Caruncho: Yapay zekadan üstün olan in- 


1. Yalıçiftlik'te Kempinski Barbaros Bay Hotel'in yanında 
konumlanan Barbaros Reserve Bodrum Residences, 

37 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçiyor. 

2. Dünyaca ünlü peyzaj sanatçısı Fernando Caruncho. 


“Doğanın gücüne 
asla erişemeyecek 
olan teknoloji, onu 
anlamak için sadece 
bir araç olabilir. 
Kendinizden üstün 
bir güce tüm zihninizi 
ve duyularınızı 
teslim edince ortaya 
bir şiir çıkıyor.” 


san beyni en gelişmiş bilgisayar. İnsan- 
dan çok daha üstün bir güç olan doğaya 
bağlanarak beynimizi beslememiz gerek. 
İnsan beyni doğaya girdiğinde 5 duyu birden harekete geçiyor. Onu iyi gözlemlediğinizde, hissettiğinizde ve gücünü anlamaya çalıştığınızda herhangi bir teknolojinin vereceği bilginin çok daha fazlasını 
edineceksiniz. Doğanın gücüne asla erişemeyecek olan teknoloji, onu anlamak 
için sadece bir araç olabilir. Kendinizden üstün bir güce tüm zihninizi ve duyularınızı teslim edince ortaya bir şiir çıkıyor. Peyzaj tasarımında da ana fikir; bahçe, mimari ve topografya arasında bir sinerji yaratarak mekânın potansiyelini açığa çıkarmak. 

MF: Barbaros Reserve Bodrum Residences 
projesini tasarlarken nelerden ilham aldınız? 

F. Caruncho: Barbaros Reserve eşsiz bir koy- 
da konumlanıyor. Projeyi tasarlamadan 
önce arazide ve denizde çok vakit geçirdim. Guletten koyu izlemek, topografyayı 
gözlemlemek güzel bir deneyimdi ama en 


görkemli detayı eşsiz ışıktı. Bölgenin binlerce yıl önceye dayanan tarihi de oldukça etkileyici. Halikarnas, Knidos, Kaunos 
ve Efes dünyanın bilinen en eski ve en 
değerli yerleşimlerinden. Bunların hepsi- 
nin özellikle Ege Bölgesi'nde toplanması 
bir tesadüf olamaz. Burada oldukça verimli bir doğanın yanı sıra, insanlara aktarmamız gereken anılar ve güçlü duygular var. 
MF: Bodrum projeniz'den bahseder misiniz? 

F. Caruncho: Daha önce de söylediğim gibi 
her mekânın kendine özel bir ışığı ve 
transfer etmek istediği duygular vardır. 
Bu arazi de inanılmaz ışığı, zengin doğası ve binlerce yıllık geçmişiyle insanı içsel 
bir yolculuğa davet ediyor. Biz bu yolculuğu tamamlayarak burayı yaşamak isteyenleri zamansız bir kurguda buluşturuyoruz. 
Geçici bir tasarım değil, arazinin geçmişi- 
ne de yakışacak ölümsüz bir kurgu, yıllar 
içinde güzelleşerek daha da zenginleşecek bir plan hayata geçiriyoruz. 
barbarosbodrum.com 
web.fernandocaruncho.com 


RÖPORTAJ 


3. İspanya Cadiz'deki özel bir konutun 
bahçesi. 
4. Caruncho'nun yarattığı bahçeleri 
görünce onu bir peyzaj tasarımcısı olarak 
değerlendirmek oldukça zor. O, ışığı, 
topografyayı ve tarihi gözlemleyerek 
ölümsüz bahçeler yaratan bir sanatçı. 


projesi de Yunanistan'da Porto Cheli'de 
hayata geçmiş. 
6. Caruncho projelerinde bahçe, mimari ve 
topografya arasında bir sinerji yaratarak 
mekânın potansiyelini açığa çıkarıyor. 


Caruncho'nun bahçeleri, Mirrors of Paradise (Cennetin 
Aynaları) kitabında da tanımlandığı gibi cennetin bir 
yansımasını sunuyor. 


5. Sanatçının Ege Denizi'ne açılan bir başka 
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Modoko Mobilyacılar San. Sit. 3.Cad. FESİG 
No:232-34775Y.Dudullu / Ümraniye / ISTANBUL 


Telefon : O (216) 420 61 48 www.artdesign.com.tr AVANGARD 
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Yasemin Aksoy 


Aşk üretir, dönüştürür” 


Kendi hayallerinin çılgın şövalyeleri, önce düşünüp peşine takıldıkları, sonra yakalayıp 
yarattıkları her seyi aşk iksirinde damıtıyorlar. Onlar aslında tutkularla simya oyunları 
oynuyor ve dünyayı, aksak gerçekliklerden değil aşkın çemberinden geçiriyorlar. *Aşk nereye kadar, Büleni Ortaçgil 


ŞİFALI ZİNDELİK 


Bodrum'da İmece 
isimli Waldorf 
okulunu kuran 
Feride Gürsoy 
aslında bir aile 
dizimi uygulayıcısı. 
Sağlıklı yaşam 
konusunda lezzetli 
tarifleriyle de 
tanınıyor. İşte 
ondan zinde tutan 
bir iksir: Badem ve hindistancevizi sütlü, ahududulu smoothie. Üstünde 
de arı poleni, chia ve keten tohumu ile karaciğere iyi gelen kurutulup, 
öğütülmüş limon kabuğu var. ©feridegursoy zindesin 


DOĞADAN GELEN 
DESENLER 


Geleneksel desenleri yeniden yorumlayarak büyük emek 
gerektiren ve bugün artık kullanılmayan doğal boya 
baskı tekniklerini işlerine taşıyan Neslihan Algünerhan, 
her biri benzersiz masa örtüleri, runner ve Amerikan 


E 


servisler üretiyor. Fotoğraf sanatçısı olan eşiyle çıktığı 


doğa yürüyüşleri ve yaptıkları kamplar onun en büyük ilham kaynağı. Gezilerinde bakir doğadan TUVALDEKİ 
topladığı çeşitli ürünler, bitpazarında topladığı ilginç, orijinal, eski objeler ile yaratıcı işlerini bir KADINLAR 
araya getirmeyi seviyor. Yeni koleksiyonlarında farklı alanlar ve disiplinlerle bir araya gelmek, Hülya Özdemir, uzun 
seramik sanatçıları ile işlerini yan yana koymak gibi hedefleri var. ©neslihanalgunerhan süredir çalıştığı yayımcılık 


sektöründeki işini bırakıp bir 
süre önce eşi ve çocuğuyla 
İstanbul'dan ayrılarak 
Bodrum'a yerleşmiş. 
Ortaokul yıllarından beri 
resim çizen Özdemir'in göz 
alıcı floral desenlere olan 
aşkı tarzının en önemli 
nedeni. Neden ağırlıklı olarak 
kadın çiziyorsunuz diye 
sorulduğunda, “Hâlâ varoluş 
savaşı verdiği erkek egemen 
toplum düzeninde birey 


SIDIKAR OD OP'UN olduğu unutturulan; gelenek, 
IŞIL IŞIL DUNYASI ahlak ve aile üçgeninde 


Mücevher tasarımı konusunda dünya çapında sıkıştırılarak gitgide öz 
bir isim Sıdıka Rodop. Bugün Marmara benliğinden kopuk, toplum 
Üniversitesi'ndeki akademik hayatına devam normlarını sürdürmeye dayalı 
ederken, mücevher firmalarına üretim ve tasarım konusunda danışmanlık vermeye ve girdiği bir rolün içine hapsedilen 
tüm yarışmalardan ödülle dönmeye devam ediyor. Ona göre bir mücevher form, işlev, oran, kadının, çizimlerimde insani 
ritm, denge ve bütünlüğe sahip olmalı. Tarzını form, felsefe ve teknoloji ile harmanlamış olmalı. kimliğini yeniden kazandığına 
Üretildiği zamanın ruhunu taşımalı ama bu sırada ileriye dönük mesajlar da vermeli. Zamansızlık, inanıyorum” diyor. 
işlevsellik, yenilikçilik gibi kavramlar mücevher tasarımı için de geçerli. ©huliaozdemir 
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yenilikler, röportajlar, markalardan haberler 


87/ MARKA 


Eskiden sadece ısınmak için kullanılan şömineler artık bir ısınma aracı olmaktan çıkıp yaşam alanlarında 
mevsimsel atmosferi tamamlayan dekoratif aksesuarlara dönüşüyor. Ateşin sıcaklığını mekâna konforlu ve 
güvenli bir şekilde taşıyan Decofire, modern görünümlü şömineleri ile dikkat çekiyor. 


88/ DEKORASYON Los Angeles'ın okyanus kenarındaki 

çekim merkezlerinden Malibu'daki bu evin sinema tutkunlarına tanıdık geleceğine eminiz. Tom Ford'un yazıp 
yönettiği Nocturnal Animals-Gece Hayvanları filminde Amy Adams'ın canlandırdığı karakterin muhteşem evine 
hoş geldiniz. 


97/ KEŞİF Ortaçağ'ın masalsı atmosferi, 
XV. yüzyılda kurulmuş olmasına rağmen korunarak bugüne kadar gelmeyi başarmış, İsveç'in Danimarka 
sınırına yakın Wanas kasabasında ilk günkü canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Farklı dönemlerden kalan 
yapılarıyla bir tarih müzesi hissi yaratan kasabada geçen yıl kurulan Wanas Restaurant Hotel, artık bu rüyanın 
içinde konaklamayı mümkün kılıyor. 
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KORKMAZ (4) 


Vb İ AGin  İ doly *bei 


Dilruba Gold Çatal Kaşık Seti 
89 Parça e Deri Sandıklı 


İç mekân tasarımını 
Kelly Wearstler'in 
gerçekleştindiği Four 
Seasons Anguila 
otelinin girişi. 


Iç mekân tasarımının 


kraliçeleri ve 


özgün illeri 


Söz konusu feminen dokunuşlarla 
şekillenen ilham dolu mekânlar ise bu 
işin üstadı dört kadına odaklanıyoruz: 
Laura Day, Kelly Wearstler, Barbara 
Beriy ve Victoria Hagan. Her biri 
dünyaca tanınmış projelere imza 
atan bu isimlerin cazibesi yüksek 
dekorasyon evrenlerinde kişisel 
tarzlarına dair sifreler saklı. 


Yapım Naz Gürlek. ngurlek&doganburda.com 


TREND 
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9113 ALINDA 


Işıltısı hoyotınıza 
yansıyon bir 
mutfok tezgohı 


www.belenco.com 


belellco 


©6eekuvars yüzeyler 


TREND 


Gaia Gino tasarımı Circus Redleh halı (metrekare): Knoll marka David Adjaye 
aydınlatma: 1.290 Dolar, 900 Euro*KOV, Italdeko. Dekoratif Nİ tasarımı Washington Skeleton 
Casa İnternational. | re obje: l sandalyeler: 1.980 Euro*KDV, 
| | 395 TL, İn Mozaik. 

pr ya Mudo 


Kağıt ağırlığı: 64 TL., 
Beymen Home. 


v 


a N 4 > 
Ball iniz 4 
150 Euro*KDV, A Emmemobili marka büfe: 


Nordist. » — 12.525 Euro*KDV, Statu Mobilya. 


- | (İl 

d | | 
Ares Bench kanepe: i | 
6.500 TL. Casa Classic. 


SANATSAL FORMÜLLERLE 


New York'ta yasayan iç mekân tasarımcısı doğal ve 
zahmetsiz bir güzelliğin pesinde kurguladığı mekânlarda 
sofistike, sanatsal ve eksantrik detaylara yer veriyor. 


Leeds vazo: 199 TL., Unigka. 


| | Baxter marka Anais puf: 3.990 
| Euro*KDV, Moda Bagno. 


Classicon marka Victoria 
Wilmotte tasarımı Pli masa: 
8.347 Euro*KDV, Mozaik. 


Network marka ceket, 
fiyatı belli değil, Boyner. 


Kadife yatak örtüsü: 
349 TL, HAM Home. 
f Sw) 


Essential Home V 
marka İvete 
lambader: 

3.700 Euro, 
Italdeko. e 


Filmi başlat 


Yastık: 75 TL., 


Fomaseti 5 NR 
Moooi © Buka Sofa. Baccarat marka tabak: Essential Home âÂ 
marka Front Ş— Jaime Hayon 845TL, 9) marka Miranda 
tasarımı asarımı Beymen dekoratif ananas: 
Rabbit masa Zoo Bear obje: L'Objet Home. 2.490 Euro*KDV, 
lambası: 504 1.352 Euro*KDV, BMS. marka mum: Italdeko. 
Euro*KDV, 665TL, ii 
Mozaik 220V. i Luxuria. / 
Mini —d | 


in. 
Bonaldo marka Gossip kanepe: 
13.600 Euro, Sem Collections. 


—. 


Fency puf: 493.50 TL., Loda Mobilya. 
 — 


Eclipse sehpa: 1.100 
Euro*KDV, Nordist. 


MONOKROM KURGULARIN YILDIZI 


Oyuncu ve yenilikçi sıradışı tarzıyla tasarım 
dünyasının duayen kadınları arasında kendine 
sağlam bir yer edinen Wearstler, kurguladığı 
mekânlarda siyah-beyaz kontrastlardan ve ışıltılı, 
elegan aksesuarlardan vazgeçmiyor. 


Ayaklı MidiPlus 


. saksılar: 350TL. 
I Urban Atölye. 


Heykel: 474,42 TL, 2.945 TL. 
Cumba Selection. Loda Mobilya. 


Soho lambader: 
1.700 TL., Phare. 


Duvar 
aynası; 


1.750 TL, 
Mudo 
Concept. 


Sır berjer: 


79 


“Hayotmız 


sü / 
güzel olacak." YAŞAM ALANLARINIZA ŞIK BİR DOKUNUŞ 


N 

ME | 
N 
Ağ 
W 
NN 
N 
NN 
A 


> A X . ij 
Ğ 4 > z p N X : 4 a N ; il 
>. X v 5 > | | 
“ a LR İl a m 
E e / p -— > , - çi 
p e V . 
| — , — | 
> a -i . | 
Pa , Ky 3. 5 
ğ ER. ai 
Ni * e >. m. 
- x N Seda 8. . 


İlhamını mermerden yapılmış ilk kent olarak bilinen Efes'ten alan Ephesus serisi, 
yalın ve sade damar yapısı, parlak yüzeyiyle modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi. 


60x120 — 120x120 / Mermer Dokulu 


© 0) Cİ) iseramiksan A seramikson 


WwWwww.seramiksan.com.tr 


TREND 


Moooi marka Raimond Fincan: 39,95 TL, O Jonathan Adler Lokum İstanbul marka 
Tensegrity aydınlatma: Zara Home. marka vazo; oda kokusu: 79 TL. 
3.279 Euro*KDV, 6.075TL, sa Beymen Home. 


Mozaik 220V. SN m) Beymen Home. 


Terra Koi dekoratif obje: 495 TL. 
Mudo Concept. 


Sansa throw 
battaniye: 195 TL., 
Mudo Concept. 


Yan sehpa: 
10.600 TL., 
Cumba 
Selection. 


Gervasoni marka kanepe: 5.430 Euro*KDV, Moda Bagno. 


NET VE YALIN SEÇİMLERİYLE 


Kaliforniya'ya özgü dekorasyon tarzının önemli 
temsilcilerinden Berry, doğadan aldığı ilhamı kendine 
özgü bir zarafetin süzgecinden geçirerek soft renkler | 
ve ceviz gibi ahşap dokularla bir araya getiriyor. 


Fotoğraf çerçevesi: Classicon marka 

Vi 99 TLI., Tepe Home. Konstantin Grcic 
tasarımı Venus 
Y 4  Sialambader sandalye: 922 


700TL. Loda Mobilya. Euro*KDV, Mozaik. 


Gervasoni marka 
dresuar: 1.465 
Euro*KDV, 
i Moda Bagno. 


Nomon marka 
duvar saati: 
685 Euro, 
Italdeko. 


Traffic daybed: 
3.545 Euro, Wonderpus. 


.BARBARA BERRY 
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Mn 
. © Dülgarsan Aydınlatma 
: - Halide Edip Adıvar Mah. 
Gül Sk. No: 12/C 
34382 Şişli-İstanbaul 
- Mağaza Tel: *90 212 222 88 48 
©) drlighit 
www. dr-light.net 
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Sin 


TREND 


Baxter marka La 
Mantice paravan: 


v 
5.500 Euro*KDV, O Dooble üfleme cam Bover 
Moda Bagno. terrarium: 600 TL. marka Drop 
Urban Atölye. lambader: 
1.250 Euro, 
e e A Phare. 


Poliform marka 


Santa Monica koltuk: b 3 | 


3.160 Euro*KDV, Cemento servis tabağı: 
Italdeko. 45 Euro*KDV, Nordist. 
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4 Angelhalı 

(160x230cm.): 
DE mm / ' 895TL, 

10.650 Euro*KDV, BMS, O (ekiz Memili LD ŞA MudoConcepi 


Poltrona Frau marka Manto kanepe: 


ZAMANSIZLIĞA UZANAN DEKORLARIYLA 
Dekorasyon sektöründeki 25 yıllık tecrübesini ; V | CT O R l A HA AG AN 3 


tasarladığı mekânlara rafine dokular ve inovatif 
siluetlerle yansıtan Hagan, merkezine klasik 
Amerikan tarzını yerleştirdiği kurguları için 
“tasarladığım mekânlar konfor, fonksiyon ve 
ölçeklerle doğru orantılıdır” diyor. 


Marla dilsiz 
uşak: 394 TL, 
Nurus. 


Lovely kadife koltuk: 
3.160 TL., Mudo Concept. 


Dubor marka 
Kutular: >, bardak, 
9d,da İL fiyatı bell 
, Zara değil, 
Rolf Benz marka sandalye: Ü poe 
652-1.325 Euro*KOV, b. 
Statu Mobilya. il 
Mağazası. 
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(aısıklar Yapı Olan Her Yerde Işık Var, 


YAPI ÜRÜNLERİ Yaşam Olan Her Yerde ışıklar! 


X100 kil içeriğe sahip "Antik Tuğlalar" içeriğinde kesinlik'e çimento barındırmıyor. Anne eli 
doğadan aldığı mucizeyi, yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak bir forma dönüştürerek 
sürdürebilir yaşamı inşa ediyor. Her biri birbirinden farklı tekstürde özel ahşap kalıplarda 
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Yapım Melda Onbaşyan. 


Tasarımın camla randevusu 


Paşabahçe Mağazaları, tasarım ve kültür arasındaki ilişkiyi yeni bakış açıları 

ve tekniklerle geliştirerek camın yarınını tasarladığı Omnia koleksiyonuna “Su” 
teması ile devam ediyor. Çalışmalarına Chicago, Milano ve İstanbul üçgeninde 
devam ederek çağdas Türk tasarımının sesini tüm dünyaya duyuran Defne Koz, 
tasarladığı üç seriyle Omnia Su koleksiyonuna yalın ve zarif dokunuşunu katıyor. 


Tasarımcı Defne Koz ve Paşabahçe Mağazaları 
Tasarım ve Ürün Direktörü Müge Bozbeyli. 


Maison Française: Tasarımcı olarak cama bakışınız nedir? 
Defne Koz: Cam çok derin ve zengin bir materyal. 
Bunu doğrulamak için sadece cam üzerinde ışığın 
yansımalarını düşünmek bile yeterli. Ayrıca cama 
vereceğiniz farklı et kalınlıkları ile bunu daha değişken kılmak mümkün. Tüm bunların üzerine bir de 
cama farklı finisyonlar, dokular ve renkler ilave ettiğinizi düşünün. Hayalgücünüzü durduramaz hale 
geleceksiniz. 

MF: Cam sanatının Türk kültüründeki yeri sizce nedir? 

D. Koz: Kültürümüzde camın sanayileştiğine dair be 
geler XVI. yüzyıl tarihli. Önce mimaride, daha sonra şişe üretiminde, ardından ayna, saklama kapları, 
tabaklar derken zamanla mutfak eşyalarına dekoratif ürünlerin de katılması ile yelpaze bir hayli genişli 
yor ve malzemenin zengin kullanımı günümüze kadar geliyor. Bugün camın bu kadar yaygın kullan 
lır olmasındaki en önemli faktörlerden biri; herkesin 
kendine yakın bulabileceği, uygun bütçeli ürünlerle 
her eve girebilmeyi başarmış dünyanın en büyük üç 
cam üreticisi arasında yer alan Paşabahçe'nin ülkemizde bulunması. Türkiye'de sadece çay kültürünü 
düşünmek, günlük yaşamda camın ne kadar geniş 
kapsamlı kullanıldığını bize hatırlatacaktır. Düşünsenize her evde olmazsa olmaz olan ve her gün birden 
fazla kez kullanılan cam çay bardağını! 


MF: Paşabahçe ve Omnia koleksiyonu, Türkiye ve 

uluslararası platformda Türk cam sanatı ve 

kültürünün tanıtılmasına sizce nasıl katkı sağlıyor? 

D. Koz: Omnia, benim için çok önemli bir koleksiyon. 
Eski teknikleri ve gelenekleri göz önünde bulundurarak cam sanatının çağdaş bir şekilde yeniden yorumlanması için harika bir fırsat. Bir tasarımcı olarak ürünün tekniğine ilişkin tarihi bilgileri araştırmak beni 
zenginleştiriyor. Onları günümüzde stilizme kaçma- 
dan uygulamak da aslında zor bir görev ama bunu 
yapabilmek beni çok mutlu ediyor. Omnia bu konuda kısa sürede önemli bir yol kat ederek hem bir farkındalık yaratmakta, hem de kolay kolay her cam firmasının yapamayacağı ürünleri tasarımcılar ile birlikte 
geliştirerek çağdaş bir koleksiyon olarak dünyaya sunmakta. Bunun arkasında bilinçli bir stratejinin yatıyor 
olduğunu hissetmek biz tasarımcılar için çok önemli. 
MF: Omnia Su koleksiyonu için hangi ürünleri tasarladınız? 

D. Koz: Omnia Su için 3 seri ürün tasarladık. Kötü gözlerden koruduğuna inandığımız geleneksel nazar 
boncuğundan esinlenerek tasarladığımız Neno (Nazar Etme Ne Olur) serisi duvarlara asılan versiyonlar- 
dan farklı olarak günlük yaşamımızda kullanabileceğimiz objelerden oluşuyor. Üç farklı boy ve üç farklı 
tasarımdan oluşan Bey serisi vazolar, yalın formları ve 
üç boyutlu dokularıyla farklılaşıyor. Beykoz cam tekniğinden ilham alarak tasarladığımız Bey serisi bardakarı; zarif el emeğini, tutmakla tutmamak arasında çekindiğimiz narin ürünleri, işçilik ve renkte- 

i ustalığı göz önünde bulundurarak günümüzde daha rahat kullanabileceğimiz ama verdiği 
hissiyat ile aynı tada yakın olabilecek şeilde tasarladık. Su bardağından şampanya kadehine uzanan zengin bir koeksiyon oldu. 

pasabahcemagazalari.com 
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Yapım İrem Somer. 


1. Dominigue İmbert'in tasarım 
stüdyosunun en yeni yaratımı 
olan Slimfocus, mükemmel ısı 


performansı arayışının ceva 
olarak gösteriliyor. 
2. İlhamını denizden ala 
Bathyscafocus, adını ise da 
kullanılan ekipmanlardan al 
3. Domi 
Focus şömine koleksiyonlar 
seçkin projelerde zamansızl 
dikkat çekiyor. 


nigue İmbert tasarımı 
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NIŞ. 


ğı ile 


Isınma deney 


Eskiden sadece ısınmak için kullanılan şömineler artık bir 
ısınma aracı olmaktan çıkıp yaşam alanlarında mevsimsel © 
atmosferi tamamlayan dekoratif aksesuarlara dönüşüyorf 
Ateşin sıcaklığını mekâna konforlu ve güvenli bir şekil ŞI 
Decofire, modern görünümlü şömineleri ile dikkat çekiyor. 


mineler, yani “cheminee” bir dönemin hemen hemen 

tüm yapılarında yer alıyordu. Bugün ise sadece iç değil dış mekânlarda da en önemli dekorasyon öğesi haline 
gelen şömineler, günümüzde bir ısınma aracı olmaktan öteye geçerek mekânın dekorasyonunu modern tasarımlarıy- 
la tamamlıyor. “Her mekânda güvenli gerçek ateş” mottosuyla Avrupa'nın en prestijli markalarının Türkiye exclusive 
distribütörü olan Decofire, odunlu, doğalgazlı ve bacasız 
şömineleri ile yaşam alanlarını ısıtıyor. “Dünyanın En Güzel 
Objesi Ödülü” de dahil olmak üzere tasarım dünyası tarafından sayısız ödüle layık görülen Dominigue Imbert tasarımı Focus şömineler ve Harry Boley tasarımı açık şömineler, estetik ve teknolojinin tüm imkanları kullanılarak üretilen ürünlerden sadece ikisi. M-Design marka odunlu ve doğalgazlı şöminelerin yanı sıra Avustralya menşeli Ecosmart 
Fire markası da Decofire bünyesinde yer alıyor. Ateşi, seçkin projelerde şömine olarak profesyonelce işleyen Decofire, farklı yaşam alanları için özel şömine tasarımları sunuyor. Marka aynı zamanda hermetik bacalı gazlı şömineleri 
çok katlı sistemlere uygularken, yeni nesil bacasız şömine 
koleksiyonu ile de müstakil evler, restoranlar, kış bahçeleri 
ve rezidanslar için çözüm önerileri sunuyor. Isıtma sektörünün bir parçası olan dekoratif radyatörler de Decofire'ın ithal ettiği ürünler arasında öne çıkıyor. 
Huzur Mah., Arkan Cad., 25, 4. Levent, İst. 
Tel: (0212) 347 16 55. 
decofire.com 


- ransız mimarisinde en önemli unsurlardan biri olan şö- 
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Yapım Elif Günenç. Fotoğraflar Steve Shaw. 


Geometrik çizgilere sahip mimarisi 
sayesinde yapının her yerinden ışığın 
içeri süzülmesi sağlanmış. 


Mükemmel uyum 


Los Angeles'ın okyanus kenarındaki çekim 
merkezlerinden Malibu'daki bu evin sinema tutkunlarına 
tanıdık geleceğine eminiz. Tom Ford'un yazıp yönettiği 
Nocturnal Animals-Gece Hayvanları filminde Amy 
Adams'ın canlandırdığı karakterin muhteşem evine 

hoş geldiniz. 


Üstte. Yatay planlanan yaşam alanındaki asifik Okyanusu'nun kıyısında, Malibu'da yer alan evin çizgisel, sade hatlı misimetrik estetik olağanüstü. marisi gösterişli bir yapı olmasına engel olmamış, aksine onun etkisini artırmış. Bunda, mimarisini gerçekleştiren ünlü mimar Scott Mitchell'in payı olduğu kadar, mekân tasarımını yapan tasarımcı Denise Kuriger'ın da katkısı büyük. 


Üstte sağda. Deri örgü vintage koltuklar Genç bir çift olan ev sahiplerinin enerjisi, Mitchell'in güçlü ama bir o kadar da in- 
Ross Littell tasarımı. Şöminenin üstündeki san faktörünü merkeze alan tasarım duyarlılığı sayesinde yaşam alanına yansımış. 
dikkat çekici resim Kaws imzalı. Tom Ford'un filminde Amy Adams'ın canlandırdığı küratör ve sanat galerisi sahi- 


bi, şık ve entelektüel kadının kişiliğini ve yaşam biçimini mükemmel şekilde yansıtan evin rafine renk paleti, titiz detayları ve çevresini saran doğayla bütünleşmesi, 
çağdaş görüntüsünün temel taşlarını oluşturuyor. 1400 metrekarelik geniş yaşam 
alanının giriş katında büyük bir salon, lüks banyolu bir ebeveyn yatak odası, çocuk 
odaları; alt katta ise oyun odası, sinema salonu ve eve bitişik inşa edilen diğer bina- 
da iki misafir süiti yer alıyor. Dışarıdaki 50 metre uzunluğundaki yüzme havuzunun 


DEKORASYON 
Michael Smolcich imzalı seramik yemek 
masasının çevresindeki sandalyeler 
Denise Kuriger tasarımı. 


Kaliforniya'daki evler arasında en uzun havuz olduğu söyleniyor. Sağlam beton sü- Üstte. Art deco parçalar özel tasarım 
tunlar binanın ince hatlı yüzeylerine kontrast yaparken, merkez noktasından çıkan modern mobilyalarla uyum içinde. 
zarif açılar evin bütün alanlarını estetik bir şekilde tanımlıyor. Bina yatay bir şekil- Okyanus manzarası büyüleyici. 


de planlanmış olsa bile, uzun beton sütunların dikey formlarıyla kesişmesi sağlanarak hareket hissi yaratılmış. Sahildeki kayalıklı uçurumların verdiği çıplak doğa hissi, 


okyanusa bakan muhteşem manzaralı evin mekân kurgusuna başarıyla yansıtılmış. Üstte solda. Ahşap ve betonun bu kadar 
Yerden tavana uzanan geniş pencerelerin evin içindeki doğa etkisinde rolü olduğu pürüzsüz ve zarif bir biçimde bir araya 
kadar, açık renk meşeyle beton bitişlerin tamamlayıcı düetinin toprakla bütünleşen gelebilmesi, evi özel kılan özelliklerden biri. 


karakteri de etkili unsurlardan biri. Pürüzsüz yüzeylerin doğal parlaklığında geliştirilen aydınlık fonda rahat oturma alanları ve düz çizgilerin liderlik ettiği tasarımların 
yanı sıra art deco tasarımlar, tuhaf görünümlü vintage parçalar, endüstriyel detaylı 
mobilyalar ve XVIII. yüzyıldan kalma antikalar yer alıyor. 1950'lerin vazgeçilmez tasarım klasikleri eğlenceli yankılar yapan soyut sanat işleriyle yan yana. 
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DEKORASYON 


“Beton blokların hacımlı yapısıyla celik ve camın narın karakternın yan yana gelmesi, 
duyumsal tecrübeleri harekete geciriyor. “ Mimar Scott Mitchell 


Zeminden tavana ve dolaplara kadar Yatak odasındaki denge, Masa, evin birçok alanında 
mutfağın bütün yüzeylerinde farklı monokrom renk paletinin yanı kullanılarak saygıyla 
ağaçlardan elde edilen ahşap kullanılarak sıra dikkatlice bir araya getirilmiş anılan Jean-Michel Frank 
sıcaklık dozu artırılmış. stil karmasından kaynaklanıyor. tasarımlarından biri. 


Bütün bu “benzemez” unsurlar öyle ustaca bir araya getirilmiş ki, ortaya çıkan 
keskin hatlı tertemiz çağdaş görüntü nasıl yakalanmış, hayret etmemek mümkün 
değil. Dekorasyonda tekrar eden unsur, ev sahiplerinin de isteğiyle Fransız tasarımcı 
Jean-Michel Frank'a övgüde bulunan parçalar. Frank, 1920'lerde ve 30'larda yalın 
hatlı, minimalist ama malzemeleri sayesinde lüks hissinin yaşatıldığı mobilya tasarımlarıyla tanınmış bir tasarımcı. Denise ve Scott Fransız maestro'ya; çalışma odasındaki eklentisiz, akışkan kenarlı ceviz çalışma masası, evin girişindeki meşe masa 
ve oyun odasındaki Frank'in ünlü ananas ayaklarının bir versiyonuyla donattıkları 
bilardo masasıyla saygıda bulunmuşlar. Evin mimarisindeki temel dayanakları düzen, 
ölçek, malzeme ve strüktür oluşturduğu için sıradan olmanın riski kolayca aşılmış. 
Scott Mitchell Studio Architects ve Denise Kuriger Design hem içeride, hem de dış 
mekânlarda zarif hacimlendirmeleri sayesinde mükemmel dengeyi yakalamışlar. 
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Yapım İrem Somer. Fotoğraflar Banu Şahin. 


Öyküsüyle 


farklılaşan objeler 


Bir bavulla çıkılan yolculuklar, gidilen kentin, mekânın, kültürün 
izini süren yaşanmışlıkların sığdırıldığı başka bavulları da sm, 
beraberinde getiriyor. Fairyale de bu tutkuyla yola çıkan h 

markalardan biri. Markanın kurucusu Dilaram Türköz, gittiği ği 


unanlı sanatçı 
Yanni'nin bronz 
heykeli. 


MAĞAZA 


Haberci tanrı 
Hermes'in 


seyahatlerden topladığı özel tasarımları Nişantaşı'nda, doğduğu ve büyüdüğü semtte bir araya getiriyor. 


dl 


Maison Française: Fairytale'in hikayesi nasıl başladı? 

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

Dilaram Türköz: Çocukluğum Nişantaşı'nda geçti. Öğle 
uykusundan kalktıktan sonra annem beni parka götürürdü ve her gün mutlaka en az iki kere Rumeli, Valikonağı caddelerinden geçerdim. Tusak'ın bozası, Konak 
sineması, her köşesinde anılarım var. Bu semt benim 
evim. Bu yüzden mağazamı açmak için başka semt düşünemezdim. Arkeoloji eğitimim üzerine uzun seneler 
sanat tarihi üzerine yoğunlaştım. Çocukluğumdan beri 
dekorasyona büyük ilgim vardı. Dekorasyon ve sanat 
konusundaki yenilikleri, dünyadaki fuarları ve yayınları 
yıllardır takip ediyorum. Aile şirketimizde çalıştıktan ve 
çocuklarımı büyüttükten sonra zamanla bu tutkumu işe 
dönüştürmeye karar verdim. 

MF: Markanızın stil kodlarından biraz bahseder misiniz? 

D. Türköz: Fairytale'in eklektik bir ruhu var. Antik heykellerden bir sanatçının henüz yeni tamamladığı tablosuna, organik ev kokusundan kitaplara kadar farklı bir 
ürün yelpazemiz var. Bu ürünler klasik ya da modern, 
kimi zaman da 1900'lü dönemlere ait art nouveau 
tarzında karşınıza çıkabiliyor. Yüksek tavan ve kolonlar 


bana ilham veriyor. Fairytale ürünlerini, bu tarz mimari özelliklere sahip tüm yaşam alanlarında hayal edebiliyorum. Farklı ruhlara ve tarzlara sahip kişileri burada 
buluşturarak herkese hitap etmeyi seviyoruz. 

MF: Ürün koleksiyonlarını seçerken hangi markalar ile 

işbirliği yaptınız? 

D. Türköz: Mağazadaki ürünlerimizin büyük bir kısmı, seyahatlerimde birebir tanıştığım markalardan ithal ettiğim ürünlerden oluşuyor. Ancak yerel sanatçılarımıza 
yer vermek de bizim için çok önemli. Genel olarak Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda'nın en seçkin markaları ile çalışıyoruz. 

MF: Gelecek projeleriniz arasında neler var? 

D. Türköz: Fairytale markam ile halihazırda hayalim olan 
pek çok şeyi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Önümüzdeki dönem, iç mimari adına ekibimle gerçekleştireceğimiz çok heyecanlı projelerimiz olacak. Kişisel olarak da akademik kariyerim için planlarım var. Benim için 
çok heyecanlı bir yıl olacak. 

Ihlamur Nişantaşı Yolu Sok., 17/1€, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 232 0032. 

fairytaleistanbul.com 


Fairytale, gözün ve 
belleğin sağduyusuyla 
aidiyet hissini 
pekiştirecek bir mekân 
yaratmanın İZİNİ 
sürüyor. İçeri girdiğiniz 
andan itibaren tarihin 
sayfalarına dokunan 
tasarımlar, elegan ve 
göz alıcı güzellikteki 
markaların öze 
koleksiyonları etrafınızı 
sarıyor. 


> kanatlı ayağı. 
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Yapım Merve Öztürk Kara. 


Güncel anlatımlar 


Günü yakalayan tasarım yorumuyla fonksiyonel ve sık mekânlara imza atan 
NDesign'ın yeni koleksiyonu göktaşlarından, gezegenlerden, yıldızlardan 
esinlenen renk tonlarında tasarlanmış. Koleksiyon hakkında markanın 
yönetim kurulu başkanı Ahmet Güleç ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. 


Panama 
kanepe. 


Zeus kanepe. 


Maison Française: Sizi yakından tanıyabilir miyiz? 

Ahmet Güleç: 1991 yılında İnegöl'e gelerek kentin 
can damarı olan mobilya sektöründe işe başladım. 
NDesign Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktayım. 2007-2012 tarihleri arasında MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin başkanlığının yanı sıra, sırasıyla İnegöl Mobilya Tanıtım Grubu Başkanlığı, MOSDER Başkanlığı, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği'nin (İMOS) 
kuruculuğuna önayak olarak başkanlığını yaptım. 2014 
yılından beri kurucu başkanı olduğum mobilya sektörünün 

“çatı kuruluşu” Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. TİM Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanlığı ise üstlendiğim diğer görevim. Firma olarak 
büyüme hikayemiz, sektörün büyüme hikâyesiyle paralel bir şekilde gelişti. 2001-2017 yılları arası sektörümüz 10 kat büyürken, firmamızın bundan da hızlı büyümesini sağladık. 

MF: 2018'de bizi neler bekliyor? 

A. Güleç: Dünyada akıllı ve işlevsel mobilya tasarımlarının payı giderek artıyor. Evlerin küçülmesi ile daha işlevsel mobilyalara ihtiyaç duyuluyor. Dijitalleşmenin rüzgarı tüm hızıyla eserken, insanlar hem tarihsel bağlarını hatırlamak hem de doğal dokuyu hissetmek istiyorlar. Burada tüketicinin taleplerini analiz ederek günün 
teknolojisini ihmal etmeden küresel mobilya tasarım trendlerini en 
doğru şekilde çözen tasarımlar öne çıkıyor. 

MF: Yeni koleksiyonlarınızda hangi renk ve stillere ağırlık verdiniz? 

A. Güleç: Bu yılın renk trendi göktaşlarından, gezegenlerden, yıldızlardan esinlenen tonlar. Uzaydan bakıldığında görülen iki renk 


Cupon 
kanepe. 


Secret Corner | kanepe. 


mavi ve yeşil, galakside gaz-toz ve plazma karışımında ise mor ve lacivert renk hakim. Bu yılki koleksiyonumuzu oluştururken biz de bu renk ve ton 
karışımları üzerinde yoğunlaştık. Mor renk, yaratıcılığı tetiklediği gibi farkındalığımızı, lacivert sonsuzluğu ve verimliliğimizi, mavi ve yeşil ise doğallığı ve canlılığı temsil ettiği için koleksiyonumuzda 
yerlerini aldılar. 

MF: NDesign'da 2018'de karşılaşacağımız yenilikler neler? 

A. Güleç: NDesign olarak kurulduğumuz ilk günden beri markalaşma çalışmalarımızın merkezine tasarım odaklı büyümeyi yerleştirdik. Özellikle, koltuk ve oturma alanında sadece ürün değil, 
bir “oturma hayatı” tasarlıyoruz. Bu alanda geliştirdiğimiz konforlu, 
estetik ve işlevsel çözümlerle sadece yerli tüketicilerin değil, kısa 
süre içerisinde yurtdışındaki tüketicilerin de ilgisini çektik. 20 18'de 
oturma hayatı olarak tabir ettiğimiz konseptte büyümeyi, yeni ürünler ve yeni bakış açılarıyla sürdürmeyi hedefliyoruz. Sektör büyümeyi sürdürüyor, bizler de ilk günkü heyecanımızla büyüme serüvenimize devam ediyoruz. Öncelikle, önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmayı sürdüreceğiz. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Çin ve Japonya gibi önemli mobilya tüketicisi ülkelerde derinleşmek için Ar-Ge, tasarım ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu yıl iç pazarda özellikle başta İstanbul 
olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa'da showroom sayımızı artırmak ve diğer yandan yurtdışında uzun süredir planladığımız mağazalaşma stratejimizi hayata geçirmek arzusundayız. 

NDesign; Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cad., 12, İnegöl, Bursa. 
Tel: (0224) 714 80 68., ndesign.com.tr 
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PIMAPEN 


ımın, senin enerjin. 


Enerji verimliliğinin üstün penceresi Pimapen Nirvana ile estetik, yalıtım ve 
tasarruf bir arada. Enerjinizi en akıllı şekilde kullanan Pimapen Nirvana, eşsiz Isı 
ve ses yalıtımı sağlayarak dünyanın tüm karmaşasını evinizin dışında bırakır, 
size de evinizdeki mutluluğu özgürce yaşamak kalır. 


www.pimapen.com.tr | 444 4 736 
/dr.pimapen | v | G©Pimapenitr /pimapentr 


Wanas Hotel Restaurant'ın kurucusu Kristina Wachtmeister. 


KEŞİF 


Wanas Restaurant'ın 
ri Wanas Hotel, XVIlİ; yüzyıldan kendi yapımı 
“Kalma bir yapıd kurulmuş. gm dondurmanın yanında 
i ? su rezenesi Ve orman 
meyveleri sosları. 


/ Karma grasesaz 


larıhı ve organık 
> bir kacamak 


Ortaçağ'ın masalsı isi XV. yüzyılda kurulmuş 
olmasına rağmen korunarak bugüne kadar gelmeyi 
başarmış, İsveç'in Danimarka sınırına yakın Wanas 
kasabasında ilk günkü canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. 
Farklı dönemlerden kalan yapılarıyla bir tarih müzesi hissi 
yaratan kasabada geçen yıl kurulan Wanas Restaurant 
Hotel, artık bu rüyanın içinde konaklamayı mümkün kılıyor. 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. Fotoğraf Magnus Mârdinger. 


z sveç ile Danimarka'nın tam arasında kalan (o boyunca korumayı başarmış. Ta ki 1987 yılına 
Wanas, bir zamanlar bu iki ülke arasındaki (okadar. 1987 yılında Marika Wachtmeister'ın 
sınır çizgisini belirlemekle kalmamış, XVI ve — girişimiyle vakıflaştırılan ve bir açık hava sanat 
XVIL. yüzyıllarda iki ülke arasında süregelen sa- (galerisine dönüştürülen kasaba, yeniden ziyavaşlarda da cephe olarak kullanılmış. Derin bir o retçi almaya başlamış. Vakıf, ormanlık alan içetarihe sahip olan kasaba, zaman içerisinde XV.  risine Jenny Holzer, Ann Hamilton, Yoko Ono, 
yüzyılda inşa edilen ve hâlâ korunan kalenin et- o Ann-Sofi Siden ve Robert Wilson'un eserlerirafında gelişen yapılara ev sahipliği yapsa da, nin de aralarında bulunduğu açık bir heykel 
şehirleşmek bir yana köy dokusunu yüzyıllar o müzesi kurmuş. 2016 yılında 75 bin kişinin 
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M4 MITSUBISHI 
ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 
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LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishieleciric.com.tr 


pa 
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1. Restoran 
edilmiş deri 


3. Lobi ala 


n mutfağa bakan, şömine yanındaki bölümünde kasabadan tedarik 
yle kaplanmış vintage Hans Wegner tasarımı kanepeler kullanılıyor. 
2. Otelin lobisinde İsveçli mobilya markası Fogia'dan seçilen kanepeler kullanılmış. 
nın dekorasyonunda tarihi yapıya, İsveç'in tasarım kodlarına ve yapıyı 
çevreleyen doğaya referanslarda bulunan tasarımlara yer verilmiş. 


4. Dekorasyonun genelinde nordik mobilyalar, mid-century modern stildekiler ve 


vintage parç 


ındak 


alarla bir arada kullanılmış. Lambader Rubn marka, şömine üzerindeki 
i eserler Ann-Sofi Siden ve Yiva Ogland imzalı. 


Wanas kasabasının bır sanat 
destınasyonuna dönüşme hıkayesi, 
80'ı yılların sonunda arıstokrat Car 
Gustaf Wachimeister'n es! Marka 
ve üç çocuğuyla bırlıkte buraya 
yerleşmesiyle başlıyor. 


ziyaret ettiği Wanas, yerli ve yabancı turistler 
için bir kültür destinasyonu haline gelince burada bir otelin de açılması kaçınılmaz olmuş. 

2013 yılında eşiyle birlikte Wanas'a yerleşen 
mimar Kristina Wachtmeister, Wanas'ta XVIII. 
yüzyıldan kalma bir binayı butik bir otele çevirmeye karar verdiğinde dostları ve meslektaşlarıyla yoğun fikir alışverişlerinde bulunmuş. Gerekli renovasyonlar için tüm malzemeleri yerel çevreden tedarik eden Kristina, 11 odalı 
otelin dekorasyonunda nordik toprakların tasarım kodlarından faydalanmış, antika ve vintage objelere de yer vermeyi inmal etmemiş. 
Misafir ağırlamayı çok eskilerden beri bir gelenek haline getirmiş ve bu konuda uzmanlaşmış 
Wanas'taki otelin tamamlanması dört yıl sürmüş. Neticede ortaya Kuzeyli sadeliğini güncel 
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2/ ŞUBAT/03 MART 2018 
/) SALON: 4 - STAND NO: A02 
CNREXPO 


YEŞİLKÖY 
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KÜÇÜK DETAYLARIN BÜYÜK ETKİLER 
YARATTIĞINI BİLEN, SADELİĞİN GÜCÜNE 
İNANANLARA: MASS KOMBİN. 

KÜBİK TARZIN EN MODERN YORUMU, 
CREAVİT TASARIMI İLE BANYODA 
YERİNİ ALDI. 


creovit 


1. Tüm banyolarda kullanılan vintage pembe seramikler odaları karakterize ediyor. 


Luoma imzalı. 


3. Wanas'ın lavabo bölümleri bile aristokrat bir sadeliğin izlerini taşıyor. 
4. Otelin her odasında birbirinin aynısı askı ve raf üniteleri kullanılıyor. Bu üniteler 
İskandinav tasarımcı Christian Halleröd tarafından proje için özel olarak tasarlanmış. 


sanat eserleri ve özel olarak tasarlanmış mobilyalarla bir araya getiren, birbirinden farklı şekilde dekore edilmiş 1 1 oda çıkmış. 

Şömineli bir lobi, sayısız sanat eseri, güneşli 
bir avlu ve misafirlerini etrafı keşfetmeleri konusunda yüreklendiren lastik botlar ve yağmurluklarla dolu bir vestiyer, Wanas Otel ile ilgili sayılabilecekler arasında olsa da buranın 
tarladan sofraya felsefesiyle işleyen mutfağın- 
dan da bahsetmeden geçmek haksızlık olur. 
Wanas'ın verimli topraklarından gelen, mevsiminde toplanmış sebzelerin kullanıldığı restoran bile burayı bir ziyaret sebebi haline getiriyor. Burada küçük ölçekli yerel üreticilerin hasadını her yemeğin kalbine koyan bir felsefe 
benimseniyor. İlhamını içinde bulunduğu çevreden alan mutfağın şimdiden imzası haline 
gelmiş yemekleri olsa da menü günden güne 
değişiyor. Yakınlara seyahat edildiğinde konaklamak veya bir öğle yemeği molası vermek için 
mutlaka ziyaret edilmesi gereken Wanas'a, Kopenhag havalimanından 1,5 saatlik araba yolculuğu veya trenle ulaşmak mümkün. 


2. Odaların zeminindeki parkeler için kullanılan ahşap, yerel üreticilerden tedarik 
edilmiş. Aydınlatma elemanları İsveçli Rubn markasına ait, duvardaki eser Niko 


Wanas, gede kalan 30 yıl içerisinde 380 sanatçıya 
ev sahıplığı yapmış. Bu ruhu devam ettiren 

otelde /gshaan Adamas, Rafael! Gomezbarros ve 
Niko Luoma gıbı ısımlerın aralarında bulunduğu 
sanatçıların işleri kullanılmış. 
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Kış enerjisi 


İçimizdeki enerjiyi tetiklemek için bazen hız kesip kısa molalalar vermek 
gerek. Bu ayın alışveriş ve trend notları, seyahat rotaları, yeni dekorasyon 
kurgularından ilham alarak yaşam motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. 


BEYAZA 


BÜRÜNMEK 


Önümüzdeki ilkbahar-yaz sezonunda 


sokak modasında sıklık! 
göreceğimiz beyaz jean 
gardıroplarımızda yerini 


d 
ler şimdiden 
aldı bile. 


Şimdi eskilerin kışın beyaz giyilmez 


kuralını yıkıp bembeyaz 


açıyoruz. Sade ama iddi 


bir sayfa 
alı günlük kış 


stili için beyaz jean pant 


olonunuzu 


yine beyaz bir kazak ve aksesuarlarla 
birleştirebilir, daha güçlü bir etki 


yaratabilirsiniz. 


DEKORASYONDA 
CESUR 

RENKLER 

Yeni sezonun dekorasyon trendleri bizi 
renklerin kullanımında cesur adımlar 
atmaya hazırlıyor. Renk konusunda 

işin üstadı Pantone'nin yılın renk 
seçiminde tercihini Ultra Violet gibi 
iddialı bir renkten yana kullanmasından 
da güç alarak yaşam alanlarımızda 

derin morlara, güçlü mavilere, zümrüt 
yeşillere, canlı pembelere yer açıyoruz. 
Nötr tonlardan sıkılanlara ilham verecek 
bu renklerin ortak noktası ise dönemin 
diğer bir trendi olan mücevher tonlarıyla 
yakaladığı kusursuz uyum. Bronz, 

altın, bakır tonlarında aksesuarlarla 
kombinleyebileceğiniz mor veya yeşil bir 
kadife koltuğun mekânda yarattığı etkiye 
inanamayacaksınız. 


IF ISTANBUL BAŞLIYOR 
Festival filmi meraklıları için beklenen tarih yaklaştı. 

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali 15 Şubat'ta 
başlıyor. 26 Şubat'a kadar sürecek festivalde açılışı 

Greta Gerwig'in Lady Bird filmi yapacak. Festival, bu yıl 
dokuz filmin yarışacağı Uluslararası Keşif Yarışması, kısa 
filmleri, dikkat çekici belgeselleri ve özel gösterimleriyle 
sinemaseverleri bekliyor. 


SICAK SÖMESTR 


Yoğun geçen kış aylarında hem çocuklar hem yetişkinler için 
küçük, keyifli bir mola olan sömestr dönemi başladı. Her yıl yapılan 


kayak tatilleri yerine farklı deneyimler arıyorsanız, şubat tatilinde 
önerebileceğim en keyifli adreslerden biri kesinlikle Dubai. Tek tatilde 
birçok deneyimi bir arada yaşayabileceğiniz farklı zenginliklere sahip 
bir yer. Bir tarafta denizde kite surf yaparken diğer tarafta kayak 
merkezinde kendinizi Fransız Alplerinde hissedebilirsiniz. Dünyanın en 
büyük temalı macera parklarında yağmur ormanlarını, su altı dünyasını 
keşfedebilir, çölde safari yapabilirsiniz. Sıcak havası, lüks alışveriş 
merkezleri ve restoranlarıyla Dubai hem çölün ortasında hem kışın 
ortasında bir cennet gibi. 


GERİ DONUŞUMUN 

EN ŞIK ÖRNEKLERİ 
ALTINCI CADDE'DE 

Çevreye duyarlı olma bilinciyle kullanılmış malzemelerden 
dönüştürülmüş ürünler her zaman ilgimizi çekiyor. Son 
zamanlarda bu konuda dikkat çeken isimlerden biri de Just 
Paper. Geri dönüşümü 

biraz daha ileriye, hatta 
sanatsal boyuta taşıyan 
marka, kullanılmış kağıtları 
“papier- mâch&” tekniği ile 
elde tek tek işleyerek eşsiz 
aksesuarlara dönüştürüyor. 
Koleksiyonlarında her zaman 
yeni ve özgün ürünlere 


yer vermeye özen gösteren Altıncı Cadde bu benzersiz ürünleri 
mağazalarında müşterileriyle buluşturuyor. Kağıttan üretildiğine 
inanamayacağınız kadar sık ve dayanıklı dekoratif tabak, kâse ve 
tealight mumlukları Altıncı Cadde mağazalarında bulabilirsiniz. 


HİLEGEND SÜRME 


“ 


MM a; 


5 


Yeni Legend Sürme Sistemi'nin; üstün ses ve 
ısı yalıtım performansı, estetik tasarımı ve kullanım kolaylığı ile tanışın. 


www.deceuninck.com.tr | www.egepen.com.ir 


DEKO-STİL 


evler, ilham veren düzenlemeler, öne çıkan stiller 


106/ DEKORASYON Anita 


Schytte gençlik yıllarında bir sınıf arkadaşının ailesine ait bu evi ziyaret ettiğinde, burayı kendi kurallarıyla 
dekore etmenin hayallerini kurarmış. Birkaç yıl önce evin satılığa çıkmasıyla onun hayali de gerçek olmuş 
ve eski bir okul binası olan yapı, Anita ve ailesinin oldukça kişisel notalarla dekore edilmiş yaşam alanı 
haline gelmiş. 


142/ ARAŞTIRMA Çok bilen, güngörmüş, insanları etrafına toplamış, 


yaşadığı maceraları anlatan o kişiler artık sadece yaşlı, emekli amcalar değil. “Bilmem ne teyzenin hayatı 
roman olur” cümlesi de tarihe karışıyor. Sahne artık hayatı roman olacak çok gezen, çok okuyan, çok bilen 
ve paylaşan, dünyadaki kariyer, güç ve para kavramlarını altüst eden knowmad'lerin... 


198/ RENK Moda ve dekorasyonda sürekli değişen trendlerden 
etkilenmeden zamansız bir duruş sergileyen siyah, bu sezon mat dokusuyla cesareti ve gücü beraberinde 
getiriyor. Mekânda sofistike gölgeler oluşturan siyah, bulunduğu yere karakterli ve bir o kadar da dikkat 
çekici bir yorum katıyor. 
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DEKORASYON 


“ Tarıhi okul 
> ınasında 
eni hayat - 


kp 


# 
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Anita Schytte gençlik yıllarında bir sınıf arkadaşının ailesine ait bu evi ziyaret ettiğinde, burayı kendi kurallarıyla 
dekore etmenin hayallerini kurarmış. Birkaç yıl önce evin satılığa çıkmasıyla onun hayali de gerçek olmuş ve eski 
bir okul binasısolan yapı, Anita ve ailesinin oldukça kişisel notalarla dekore edilmiş yaşam alanı haline gelmiş. 


Fotoğraf Birgitta Wolfgang/Sisters AgencyYazı Josefine Berzant. Derleyen Gökçe Burdurlu Cömert. 


Anita Schytte 286 metrekarelik 
1932 yapımı olan evinin 
dekorasyonunda ham dokular ve 
geri dönüştürülmüş malzemelere yer 
veriyor. Bu mütevazi stil sayesinde 
yapının karakteristik mimarisi 

ve tarihi dokusunun da önüne 
geçilmemiş oluyor. 
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DEKORASYON 


Kılıfları çıkarılıp yıkanabilen beyaz kanepeler ve yuvarlak orta sehpalar Paola Navone'nin 
Gervasoni için tasarladığı parçalardan. Koltuğun üzerinde yine ham tekstillerden üretilmiş 
yastıklar kullanılıyor, yuvarlak halı Fas'tan alınmış. 


Anita ve Jesper evlerinin 

geniş pencereleri sayesinde 
günışığından maksimum seviyede 
faydalanabiliyor. Yakında başka 
konut olmayışını da avantaja 
çeviren çift, ortak kullanım 
alanlarında perde kullanmıyor. 


kalabalıklaşmamış bir bölgesindeki kırmızı tuğlalı ev, denize yakın konumu ve sırtını 
verdiği ormanlık alan sayesinde yeşil ve maviyle 
komşuluk ediyor. 1932 yılında okul binası olarak 
inşa edilen yapı, ozamandan bu yana defalarca kez 
farklı kimliklere bürünmüş. Okul binası olarak görevini tamamladıktan sonra ev olarak kullanılmaya 
başlamış. İlk kez lise yıllarında, burada bir arkadaşı 
yaşarken yapıyı ziyaret eden Anita, ilk görüşte ona 
aşık olmuş ve burayı yeniden dekore edip içinde 
yaşama hayalleri kurmaya başlamış bile. “Ev liseden 
bir sınıf arkadaşımın ailesine aitti. O zamanlarda bile 
burayı ne zaman ziyaret etsem dekorasyonda daha 
farklı neler yapabileceğimi hayal ederdim. Burası 
oldukça sağlam malzemelerle inşa edilmiş bir yapı. 
Duvarlarda yer yer tuğla, zemindeyse ahşap parke 
kullanılmış. Elbette 1932 yılından bu yana içinde 
yaşamış herkes de ona çok iyi bakmayı ihmal etme- 
Miş” diyor Anita Schytte. Yapının ilk günden beri 
kendine has bir karakteri ve ruhu olduğunu eklemeyi 
de ihmal etmiyor: “Eski yapıların orijinal karakterleri 
değişen sahipler dolayısıyla korunamıyor. 


) animarka'nın Korsar kasabasının çok da 


Organik dokulara antika mobilyaların eşlik ettiği 
oturma odasının bir duvarında İzlandalı Kalklitir 


firmasının doğal hammaddelerden ürettiği, 

nefes alabilen siyah renkli boya kullanılmış. Bu 
odadaki monokrom görüntü, bitkiler ve sarı renkli 
aksesuarlarla detaylandırılmış. 
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Yemek masasının hemen arkasında konsola dönüştürülmüş eski bir endüstriyel 
mutfak tezgâhı kullanılıyor. Üzerinde genellikle yeşil yapraklı bitkilerin 
kullanıldığı konsolun dekorasyonu da değişen ruh halleri ve mevsimlere göre 
yenilense de, bir eşi oturma odasında kullanılan altın renkli Oluce marka Attolo 
lamba burada sabit kalıyor. 


Ancak kırmızı tuğlalı bu ev bu anlamda şanslı bir 
yapı.” Halihazırda dekorasyon sektöründe çalışan 
Anita ve eşi Jesper, evin geçirdiği tüm dekorasyon 
dönemlerinden kalan izlenimler arasından kurtulmakta en fazla güçlük çektiklerinin 7 O'lere ait brütalist detaylar olduğunu söylüyorlar. Yıllar içinde 
inşa edilme amacı olan okul kurgusundan oldukça 
uzaklaşmış olsa da, Anita ve Jesper da bazı duvarları 
iptal ederek küçük odaları büyük ve daha kullanışlı 
olan tekil kütlelere dönüştürmüş. Bu otantik cazibeye yapılan en modern eklemeyse güncel görünümlere sahip banyo ve mutfak olmuş. Dekorasyona 
duyduğu ilgi bile belki de küçük yaşlarda bu eve 
duyduğu hayranlık sebebiyle gelişmiş olan ve bu 
ilgisini profesyonelliğe dönüştürmeyi başarmış olan 
Anita, “Dekorasyonda büyük parçalı mobilyaları 
odak noktası olarak kullanmayı seviyorum. Küçük 
parçalı objeleriyse mekâna dağıtmak yerine gruplar 
halinde kullanıyorum. 


“Grafik etki elde etmek için duvarlarda koyu renk kullanmaktan çekinmeyin, 
halıları ve yastıkları stil belirleyici birer anahtar olarak düşünün, evinizde 
sizin için gerçekten değerli olan şeyleri kullanın.” Anita Schytte 


12 kişilik yemek masasının tasarımı Anita'ya ait. Masa etrafında kullanılan beyaz sandalyeler Are Jacobsen, altın rengi sarkıtlar Paola Navone 
tasarımı. Konsol üzerindeki duvarda görülen çerçevede Jesper'ın yüzlerce yıl eskiye giden aile ağacı görülüyor. 
— İ 
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DEKO RASYON 


Açık tasarlanan mutfak, evde misafirlerin ağırlandığı bölümlerden bir diğeri ve aynı 
zamanda Anita'nın en sevdiği köşesi. Duvarlarda tercih edilen gri tonu burada sıkça 
kullanılan paslanmaz çelik yüzeylere atıfta bulunuyor. 


Oturma odasından terasa bir çıkış bulunuyor. Buradaki oturma 
alanının yanı sıra farklı bölümlerde de oturma grupları kullanılıyor. 


İMAL İİİ 
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Yakınlarında başka bir yerlesim alanı bulunmayan 
Korsor'daki kırmızı tuğlalı evin tek komşusu orman ve deniz. 
Yapı, beş dönümlük bir arazi üzerine yayılıyor. 


Dış mekânda minik bir mutfak kurgulanmış. Danish Outstanding marka mutfak ekipmanlarının kullanıldığı dış mekân mutfağında 
bir lavabo ünitesi ve mangal bulunuyor. Burada da 10 kişilik bir yemek masası kullanılmış. 


ssamammz- ai 


Anita ve Jesper'n yatak odası 
duvarında kullanılan füme 
renkli boya, yine Kalklitir 
firmasına ait. Buradaki 
damalı görünüm şablonla 
elde edilmiş. 


Farklı renkler ve stilleri bir arada 
kullanarak deneyimlemekten 
korkmamayı öneren Anita, kendi 
evinde de tüm odalarda devam eden 
belirli bir stilden faydalanıyor. 


Herhangi bir parçayı kullanmam için onu sevmem 
yeterli. Hangi stile veya döneme ait olduğu, rengi, dokusu benim için hiç önemli değil” diyor. Kendi evinde de yumuşacık nazik dokular, organik malzemeler ve konfor anahatları oluşturuyor. Onun büyük ve heykelsi siluetlere duyduğu ilgi, salonda kullandığı mobilyalardan da kendini belli ediyor. Dekoratif aksesuarlardaysa yıllar içinde çeşitli seyahatlerden toplanmış ilginç parçalar ve tabii ki Jesper'in 
av turlarından kalan bazı postlar ve boynuzlar kullanılıyor. Anita aynı zamanda mevsimsel değişimleri yaşam alanına yansıtmayı sevenlerden. “Sonbahar geldiğinde yazdan kalma pamuklu ev tekstillerini daha kalın ve yünlü olanlarla değiştiriyorum ve 
her fırsat bulduğumda daha sıcak bir atmosfer elde 
etmek için mum yakıyorum” diyor. Kendi rüya evini 
oldukça kişisel detaylarla dekore eden Anita, burayı bir huzur tapınağı olarak görüyor. “Her gün iş için 
Kopenhag'a gidip geliyorum. Şehrin kalabalık ve gürültüsünden sonra orman ve denizin tam arasında 
kalan evime ulaşmak benim için paha biçilemez. Evdeyken yaratıcılığımı harekete geçirebiliyor veya canım dinlenmek isterse sessizlik içinde dinginleşebiliyorum” diye anlatıyor. 


Jesper'ın çalışma odası olarak da görev yapan misafir yatak odasında çalışma masası deniz manzaralı pencere önüne yerleştirilmiş. 
Masa üzerinde Patricia Urguiola'nın Hos için tasarladığı bir aydınlatma kullanılıyor. 


İM b 


A. â 


DEKORASYON 


Birinci katın eğimli duvarının hemen altında Anita ve Jesper'ın yatak 
odaları bulunuyor. Fâme duvarlar için renklendirilmiş kireç kullanılmış, 
yatağın iki yanında kullanılan okuma aydınlatmaları Bestlite'den. 


Yatak odasında karanlık bir atmosfer ortaya çıkarması 
muhtemel füme renkli duvarlar, mavi tonlardaki tekstillerle 
ısıtılmış ve daha samimi bir görünüm elde edilmiş. 
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İç mekânda ham ve maskülen 
parçaları feminen detaylarla bir arada 
kullanmaktan hoşlanan Anita'ya göre 
ailelerin kendilerini rahat hissettikleri 
yaşam alanları yaratmak bir tür sanat. 


Ebeveyn banyosunda, Philippe Starck'ın Duravit için tasarladığı 
gömme küvetin etrafı gri seramiklerle kaplanmış. Burada kullanılan 
sepetler ve Vietnam kilim, Atlas Dağları'ndan. 


Anita şu anda çalışma masası olarak kullandığı oval Piet Hein masayı 
henüz 18 yaşındayken satın almış. Lacivert kadife kanepe Soren Lund 
tasarımı, duvarda kullanılan işler Anita'nın ressam annesine ait. 


Anita ve Jesper, giyinme odalarında açık raf sistemleri ve açık 
askılar kullanıyor. Burada bir Berberi halısı ve Sofakoöpagniet'ten 
bir puf kullanılıyor. 


Kızak, Yargıcı 
Homeworks. 


yJonna Jınton'un kış sahnelerinden ilham aldık 


Karlar ülketinelen şehir we 
Radikal bir kararla 23 yaşında şehir hayatından uzaklaşarak Norveç'te küçük bir dağ evine yerleşen Jonna Jinton, 


yaşadığı Grund İjör kasabasının doğasını yücelten karlı fotoğrafları ile Instagram'da çok sayıda takipçiye ulaşan bir 
fenomen. Jinton'un kar stilinden ılham alarak çıktığımız dekorasyon yolculuğunda rotamız çağdaş bir chalet stiline varıyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


“Beş yıldır burâda yaşıyarlılı ve 
taşındığıma hiç pişmati'ölmadım. 
Çok özgür hissediyorum: Kapının 
dışında doğa var, kuzey ışıkları, 
yıldızlar, ağaçlar var...” 
Jonna Jinton 
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Erdem Akan tasarımı Tree 
aydınlatma: 525 TL., Nude. 


28 yaşındaki'Jonna Jinton, Gothenburg'daki yaşamını Lara yastık: 
tamamen değiştirerek Batı Norveç'teki Grund Tjörn 69,90 TL, Mudo 
kasabasına yerleşmiş. Bir daire içerisinde yaşadığı şehir Concept. 


hayatının boğucu kaosundan kaçan Jinton, Grund Tjörn 
kasabasındaki yeni yaşamını doğa, huzur, temiz hava, 
çayır, göl ve günbatımı sözcükleriyle tanımlıyor. Sessizliğin 
ise ayrıca altını çiziyor. Taşınmadan önce burada yaşayıp 
yaşayamayacağı konusunda tereddüt eden Jonna Jinton, 
5 yıldır sürdüğü bu yaşamıyla kendine fotoğrafçılık ve 
blog yazarı olmak gibi nitelikler katmış. Öyle ki, çektiği 
fotoğrafları ve stil kareleriyle kışın en yoğun hissedildiği 
bu aylarda, dolu dolu yaşamak istediğimiz kar hasretimize 
farklı bir görsel yorum katıyor ve karlı dağ evlerinin stil 
notaları konusunda ilham kaynağımız oluyor. 


Tüylü yastık: Bot 1.300 TL, 
85 TL, Ar Cole Haan. 
Nego. 


Şömineli masa: 
7.350 TL. Lunica. 


Oval döküm 
tencere: 
1399 TL. 


Le Creuset. 
Bere: Aksesuar : 
44,99TL. 34,90TL. Linens. 
Decathlon. 


, belli değil, Enne. 


Açılır kapanır mutfak dolabı: 599 TL, 
Mudo Concept. 


Post: 300 Euro, Diseno. Kar küresi, fiyatı belli 


Leaf mum: 
249,90 TL, 
Chakra. 


değil, Boyner Evde. 


Analog radyo: 525 TL., 


Mudo Concept. 
Brunello Cucinelli marka yatak 


örtüsü ve yastık, fiyatı belli değil, 
Beymen Home. 


Halı: 1.299,95 TL, 
Zara Home. 


Colombia. 


—— 


Menu marka Turing orta 
sehpa: 490 Euro, Diseno. 


Kar botu: 549 TL, 
Moonboot. 


MUON ES 


Ümmi İl 


Assouline kitap, fiyatı | 


belli değil, Beymen SENE Ulak, Walter Knoll marka Isanka kanepe: 15.158 Euro, Mozaik. 
Home. ——— 


STİL ği 
TN YA leri “€X | 


e EN /, SS Hek SK VOği 


Kayak: 799,99 TL., Decathlon. 


&Tradition marka Sofie Refer G koltuk: 
tasarımı Bulb aydınlatma: 7.012 TL. Nurus. 


180 Euro, Diseno. 


UObjet marka şamdan: 
597 TL., Luxuria. 


v go Rg 


Harf aydınlatmalar, fiyatı belli değil, Seletti. 


Ahşap kutu: 
249,90 TL, 
Yl NN 


En&ls marka hoparlör: 
1.950 TL, Shopigo. 


Cesy kolçaklı 
sandalye: 
1.320 TL, Mudo Concept. 


Döküm tencere: 
369 TL., Hecha. 


Woody termos: 239 TL, 
Jumbo. 


e15 marka David Chipperfield tasarımı Fayland 
masa: 9.320 Euro, Bank: 2.758 Euro, Mozaik. 

Halı: 2.500 Dolar, 
Selam Carpet Home. 


Oscar L kanepe, fiyatı 
belli değil, Koleksiyon. 


Pols Potten 
marka kar tanesi 
aksesuar: 79 TL., 
Brandroom. 


Eco Smart marka Ghost 
şömine: 1.950 Euro, 
Decofire. 


Suprema kuzineli ocak: 
| Guaxs el yapımı aksesuarlar büyükten küçüğe: e 
N 41 Euro, 303 Euro, 490 Euro, 701 Euro, Rapsel. 


Lamino koltuk: 1.850 Euro*KDV, puf: 670 Euro*KDV, Nordist. 
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Geleneksel dağ evi tarzı olan chalet'nin ana teması ısınma üzerine kurulu. Bu stilde yünlü, kaşmir ve 
kürk gibi kalın tekstillere, koyu cilalı ya da ham ahşap mobilyalara, av hayvanlarına ve kar desenlerine 
sıkça rastlıyoruz. Zemin ve duvarlarda yer alan işlenmemiş ahşap yüzeyler, kürk gibi yumuşak dokular 
olmazsa olmazları. Büyük dolaplar, konsollar ve sandıklar ise chalet tarzı evlerin depolama üniteleri. 
Kısaca chalet'nin-kilit-kelimeleritsıtan-tekstiller-ve-natüretmalzemeler-Mottosu-ise rahatlık. - — 


un yürüyüşler yaptıktan 
le € 0 nenizi oluşturmanız 
mümkün. Şömineniz yoksa-bu hissi büyük ebatlardaki'mumlarla yaka irsiniz. Duvarda asılı olan 
vintage Kızaklar,.buz patenleri hatta gelişigüzel konmuş gibi.duran örgü'eldivenlerle mekân içerisinde 
farklı birdetay yakalayabilmek mümkün: 


—— 


Tom Dixon marka Cut Long sarkıt 
aydınlatma: 1.500 Euro, Haaz. 


2 Impossible 
b de kvzw Project Polaroid 


Beyaz; dinginliğin ve sadeliğin rengi olarak SX 70 fotoğraf 

bilinse de aslında enerji veren, etrafımızdaki makinesi: Ayna: 995 TL, 
ışığı ikiye katlayan ve hayatımıza parlaklık, 1.690 TL. Mudo 

güç ve ferahlık getiren baskın bir renk. Shopigo. Concept. 


Dekorasyonda beyaza yer verirken dokulu 
tekstillere yönelmek önemli çünkü her 

ne kadar sabit gibi gözükse de içerisinde 
barındırdığı tonlar nedeniyle beklenmedik 
renk geçişleri yaratabilir. Dolayısıyla hem karlı 
havayı ev içerisine yansıtmak hem de mekânı 
ısıtan tekstil ve ton geçişleri yaratmak için 
kürk, peluş, örgü ve polar gibi sıcak tekstillerin 
beyaz renklerini tercih edebilirsiniz. 


Missoni marka 
yastık, fiyatı 
belli değil, 
Beymen Home. 


Altalena of Geneva battaniye; 
Sırt çantası: 669 TL., Samsonite. 725 TL., Beymen Home. 


Gloria şamdan: 
115 Euro*KDV, Nordist. 


Bella metal saplı ahşap tepsi: 
616TL, Luxuria. 


Boxplay ka epe: 


Blas halı: 8.480 Euro KDV, Nordist. 


345 TL, 
Mudo 
Concept. 


ai di di 
| 


Krank masa: 
15.890TL., 
Sherwood. 


mmm 


Mum mutfak robotu: 
1.367 TL., Bosch. 


Cherokee 
Ranarp sandalye: 
masa Üstü Demir döküm demlik: 2.890 TL, 
Racoon pelüş battaniye: 495 TL, aydınlatma: 98,90 TL, Beta Tea. Sherwood. 
Mudo Concept. 189TL, o, 
Ikea. — — 


Edda konsol: 3.450 TL., Mudo Concept. 


Soft kanepe: 


7.360 TL, j Mumluklar: 
Hamm. li 19,90- 39,90 TL., 
* * Boyner Evde. 
O 
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Incognito 


steyapılanbirdeneydekatılımcıerkeklerden, 


| | El | o Yakı m 
| i j farklı kadın yüzü fot 


kendilerine gösterilen 
ik bakımından de 


cm boyutlarındı 
ğrudan dönüktü yada ka meradan 


oğraflarını 


gerlendirmeleri istenmişti. 20 
aki fotoğraflarda kadınların 


4 Mil ; | Pe az EA) çeki 
ç a. l cm X 
yüzleri ya kamera! 
dörtte üçlük bir dönüş yapmış durumdaydı. ölü Ve 
farkında olmadığı gerçek ise, fotoğrafların yi sında Pp 
gözbebeklerinin büyümüş, diğer yarısında bü) memiş 
olduğuydu. Katılımcılar tutarlı biçimde gözbebeği | 
büyümüş kadınları yeğlemişlerdi; ama şaşırtıcıdır ki, 
kendi kararlarıyla ilgili herhangi bir içgörüye sahip 
değillerdi. “Bu fotoğraftaki kadının gözbebeklerinin 
diğerfotoğraftakinden2milimetredahabüyükolduğunu ' i 
fark ettim” diyen çıkmamıştı içlerinde. Üzerine parmak 
basamadıkları bir nedenden dolayı, bazi kadınlar onlara 
diğerlerinden daha çekici gelmişti yalnızca. 
Öyleyse seçme işini kim y 
em le 
hazırlık Ökümüüzkekik a heyecan ve 
ş iğini bili 


katılan erkekler ise be; 


yordu. Çalışmaya 
yinlerinin bildiği şeyi bilmiyordu 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 


Kuzey kutup.dairesinde, Lapland'ın Rovaniemi 

bölgesinde bir yamaca kondurulmuş Arctic 
Tree House Hotel'deki chalet'lerin yüzünü 
kuzeye dönmüş pencereleri, karlı çam 
ormanlarına ve kutup ışıklarını kucaklayan 
gökyüzüne açılıyor. 


Böyle bır stili deneyimlemek Icın: 
Arctic Tree House Hotel'in birbirinden bağımsız 32 chalet'sinin . 
kuzey cephelerinde tavandan zemine cam kullanılmış. 
Chalet'lerin hiçbiri bir diğerinin içini görmese de mahremiyet A 


hissini artırmak için cam duvarlarda perde kullanılmış. 


©lengleng 


En iyi fotoğrafın pesinde... Lapland'den unutulmaz fotoğraflarla dönmek isterseniz bu üç instagram hesabından ilham alabilirsiniz. 


endinize ait bir chalet'de yatağınıza uzanmışken tavandan ze- o kübik birer ünite olarak tasarlanmış 32 süit odadan oluşuyor. Uzun 
mine uzanan pencerelerden kuzey ışıklarının seyrine dalmak Oo ayaklarla zeminden yükseltilen, böylelikle hem yalıtımı sağlanan 
bizlere göre Arctic Tree House Hotel'i ziyaret etmek için hari- ohem de manzarası artırılan odalar bir yamacın kıyısında konumka bir sebep. Otelin Finlandiyalı Studio Puisto imzalı tasarımı da bir | lanıyor. Bu sayede eylül-nisan ayları arasında en aktif dönemlerini 
diğer sebep olabilir. Arctic Tree House Hotel, her biri bağımsız ve (o yaşayan kutup ışıklarını izlemek için eşsiz bir görüş alanı sağlıyor. 
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LIGEPT 


EROM 
MARBLE 


CHANEL 
SPECTACULAR HOUSES 


Perge Bulvarı 71/D Antalya (o T:02423131717 www.belighting.com.tr 


İN 
“ Chalet'lerin uzun ayaklarla zeminden Tüm chalet'ler nordik 
yükseltilmesi hem yalıtım sağlıyor hem stilin izlerini takip 

de görüş alanını artırıyor. eden sıcak dokularla 
dekore edilmiş. 


Arctic Tree House'un ana 
binasında bulunan Rakas 
restoran, Lapland'a özel 
bitir etc i tarifler ve lokal malzemelerle 
edebilirsin m Mi i hazırlanmış özel bir menü 
, N servis ediyor. 


Konaklama - 
konforunuzu | * il! 
artırmak için. * if N 
minik mutfağı. İl 

olan ağ) | 


Zaten otelin iç mekânlarında kullanılan aydınlatmaların 
miktarı da yapay aydınlatma kirliliğiyle kutup ışıkları görüşünün önüne geçmemek adına minimumda tutulmuş. 
Yani odanızın içerisindeyken ancak güvenli bir şekilde yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak kadar ışık mevcut de- 
şömine, arka mek yanlış olmaz. Otelin ve odaların tümünde nordik bir 
fondaki orman İM - . mi5 > dekorasyon stilinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yani 
manzarasıyla Arctic Tree House Hotel'deyken ahşap ve yapay kürk dohuzuru fısıldıyor. | kuların domine ettiği, sıcacık bir hisse sahip odanızda, ku- 

5 tup normallerine ayarlanmış ısıtıcının yanında pencerenizden karla kaplanmış, el değmemiş bir orman manzarasının tadını çıkarmanız mümkün. Ormanda trekking yapmaya çıkabilir ve eğer şanslıysanız belki bir geyikle bile 
karşılaşabilirsiniz. Bu arada Arctic Tree House Hotel'in bulunduğu Rovaniemi kasabasında otele arabayla 10 dakika mesafede uluslararası bir havalimanı bulunuyor. Dahası eğer arzu ederseniz oteliniz havalimanından transferinizi husky veya geyik safari opsiyonlarıyla sağlayabiliyor. 
Bu arada, “Kutup koşullarına uygun giysim yok!” diyenleri duyar gibiyiz. Üzülmeyin! Arctic Tree House Hotel'de 
bedeninize uygun giysi kiralama servisi de bulunuyor. Kısacası kutup ışıkları rüyası kabin boyu bir bagajla gerçeğe dönüşüyor! arctictreehousehotel.com 


hk. 
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ATÖLYE 


İyi enerjiler ve mis kokular evreni 
Homemade Aromaterapı 


Doğanın iyileştirici gücünü ve enerjisini bilgeliği ile birleştirerek yaşam alanlarına ve ruhumuza canlandırıcı, 
zenginleştirici ve arındırıcı titreşimler yayan Homemade Aromaterapı, tabiatın tüm cömertliği ile bize sunduğu 
bitkileri bedenin ve yaşadığımız mekânın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Kokuların beynimiz, vücudumuz 
ve ruhumuz üzerindeki paha biçilmez etkilerini anlatan ve yararlanabileceğimiz şekilde sunan Homemade 
Aromaterapi'nin kurucusu Aslı San Bilgin ile enerjisi yüksek bir sohbet gerçekleştirdik. 


Yapım İrem Somer. 
Fotoğraflar Bunu Şahin. 


lık bir geçmişe sahip olan aromaterapi, bitkilerin kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen uçucu ve sabit yağlar aracılığıyla bütünsel dengeyi amaçlayan, vücut ve zihni uyararak iyileştiren duyusal bir yöntem. Homemade Aromaterapi, yüzde yüz saf uçucu 
yağlar, soğuk sıkım baz yağlar, bitki suları, rafine olmamış tuzla ve 
doğal fermantasyon sirkelerle ruh, beden ve zihin dengesini koruyor. Kuzguncuk'ta Perihan Abla Sokağı'nın hemen yanında, içeriye girdiğiniz anda sizi şifasıyla iyileştirmeye başlayan Homemade Aromaterapi'de her ürünün bir şifası var. İnsanın gizli pusulası koku gücünü eşsiz aromatik ürünleri ile tetikleyen Homemade 
Aromaterapi, hayatımıza ve ruhumuza şifa oluyor. 


ki» bir koruyucu hekimlik sistemi olan ve yaklaşık 6000 yıl- 


Maison Française: Homemade Aromaterapi'nin hikayesi nasıl başladı? 

Aslı Bilgin: Yaklaşık 12 sene önce, hayatta beni gerçekten mutlu 
eden, var olduğumu hissettiren şeyin bitkiler, çiçekler, bunların özleri, bu özlerin verdiği şifanın bilgisi, bunlardan hazırlanan ve hazırlanacak karışımlar olduğunu anladığımda bir mola vermeye karar 
verdim ve 2012 yılında da altı senelik tutku, emek, eğitim ve öğrenmenin sonunda bunu işe dönüştürdüm. 

MF: Kokuların beynimiz, vücudumuz ve ruhumuz üzerinde nasıl bir etkisi var? 
A. Bilgin: Koku, 5 duyu organı içerisinde bilinçaltımıza etki eden tek 
duyumuz. Diğer bütün uyaranlar bilinçaltımızın duvarına takılırken 
koku, kokular, limbik sistemimizi direkt olarak uyarır. Bu da kokuları ruh, beden ve zihin dengemiz için doğru şekilde kullanmayı bilirsek bize büyük güç verir. Aromaterapide koku dediğimiz zaman 


Ho 


sentetik parfüm esanslarından değil, yüzde yüz saf uçucu yağlar- 
dan bahsediyoruz. 

MF: Mekân ve koku ilişkisini nasıl tanımlarsınız? 

A.Bilgin: Her mekânın kendine ait bir enerjisi vardır. Kokuyu, içerisinde nefes aldığımız alanlar için kullandığımızda hem kendi enerjimizi temizleyebilir ve yükseltebilir hem de hastalıklardan korunabiliriz. 
MF: Evimizin enerjisini koku ile temizlememiz mümkün mü? 

A. Bilgin: Yaşanılan alanların enerjisini temizlemek geçmişten günümüze tüm din ve kültürlerde var olmuştur. Bunu bitkilerin sap, 
yaprak, reçine, tohum gibi bölümlerini veya tamamını yakıp dumanını ortamda gezdirerek, yani ateş elementiyle veya bitkinin ruhu 
olduğuna inanılan ve 5. element olarak kabul edilen uçucu yağlar ile de yapabiliriz. 


memade Aromaterapi'nin 
kurucusu Aslı San Bilgin. 


Organik keçi 
sütü ve sızma 
zeytinyağı ile 
hazırlanmış el 
yapımı, yüz için 
ideal keçi sütü 
sabunu. 
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İçeriğinde, kadim zamanlardan beri bolluk bereket 
enerjisini arttırdığı bilinen 8 ayrı yüzde yüz saf uçucu 
yağın birleşimi bulunan yağ, yaydığı titreşimleri 
hayatımıza bolluk ve bereket getiriyor. 


MF: Başarılı bir kurumsal kimlik için kokunun önemi nedir? 

A. Bilgin: Koku hafızasının gücünü kurumsal kimlik oluşturmak için 
kullanmak son yıllarda öne çıktı. Bunu saf uçucu yağlar ile yapmak 
maliyet olarak çok yüksek olacağı ve istenilen çeşitlilikte koku hazırllamak mümkün olamayacağı için henüz sentetik esanslar ile 
yapılmakta. 

MF: Sakinleşmek, enerji ve mutluluk depolamak için bizimle 

ipuçlarınızı paylaşır mısınız? Neler kullanmalıyız? 

A. Bilgin: Sakinleşmek, rahatlamak, gevşemek, kolayca uykuya geçmek için lavanta; ruh, beden ve zihin dengesi, odaklanma, canlanma için greyfurt; hedefine ulaşma gücü, kararlılık, köklenme, topraklanma için paçuli; mutluluk için bergamot; dişil ve eril enerjinizi 
dengeye getirmek için afrodizyak etkili ylang-ylang kullanabilirsiniz. 
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Kuzguncuk'ta küçücük ama içeri girer girmez sizi pozitif enerjisiyle kucaklayan, kentin 
tüm karmaşasını kapının dışarısında bıraktığınız huzur dolu kocaman bir dünya. 
Homemade Aromaterapi, emek harcayarak, özen göstererek, anlatarak, çok severek, 
harika bir ekiple, bizi iyi yaşam biçimine yönlendiren bir yer. 


MF: Ürün gruplarınızdan biraz bahseder misiniz? 

A. Bilgin: Uçucu ve baz yağlar yanında, yüz bakımı için bitki suları 
yani hidrolatlar, kremler, serumlar, maskeler, temizleyiciler, doğal 
fermantasyon sirkeler, vücut bakımı için masaj yağları, bebek bakımı için ürünler, saç bakımı ürünleri, kastil sabunlar, ovmalar, el 
ve ayak bakımı ürünleri bulunuyor. Erkekler için de bakım serileri 
bulabilirsiniz. Enerji temizliğinde ise çakra yağları, doğal tütsüler, 
spreyler, koklama kutuları, soyalı mumlar, buhurdanlık ve tütsü çanakları mevcut. Tekstil ürünleri arasında lavanta yastıkları, uyku bebekleri, koku topları, lavanta keseleri, lavanta yastıkları, uyku bebekleri, koku topları, ayuvedik seri, doğal temizlik serisi bulunuyor. 
MF. Homemade Aromaterapi olarak başka hangi alanlarda çalışıyorsunuz? 

A. Bilgin: Kuzguncuk ve İzmir dükkanlarımız haricinde online alışveriş sitemiz bulunuyor. Duruşuna inandığımız sağlıklı yaşam alanları 
ve kurumlar, kurumsal olarak oteller ve spa'larla aromaterapi alanındaki işbirliğimizi yürütüyoruz. Şirketler için bütünsel sağlık ve 
koku ile bağlantılı projeler ve ofiste aromaterapi adı altında özek 
likle plaza çalışanları için hazırladığımız ürün çalışmaları devam 
ediyor. Ayrıca diğer markalar için fason üretim ve eğitim alanlarında da çalışıyoruz. 

MF: Aromaterapi bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak öğrenebilir miyiz? 

Bu konuyla ilgili eğitimleriniz var mı? 

A. Bilgin: Her hafta Kuzguncuk'taki atölye alanımızda aromaterapi workshoplarımız oluyor. Kurumsal alanlarda da şirketlere seminer ve workshoplar yapıyoruz. Ayrıca uluslararası lider aromaterapi organizasyonu olarak dünyada bilimsel aromaterapi literatürünü oluşturan National Association of Holistic Aromatherapy'nin 
(NAHA) Avrupa'da ilk defa bize verdiği onay ile 50 saatlik sertifikasyon programlarına başladık. 

homemadearomaterapi.com 


“Kokular çağlar boyunca hep, ruhsal bağlantı kurmak ve bu 
bağlantıyı kuvvetlendirmek için kullanılan en önemli aracılardan 
biri olmuştur. Öncelikle, konsantrasyonumuzu ve odaklanmamız 
arttır, sonrasında zihnin ve bedenin gevşemesini sağlar, daha 
sonrasında da alabilmemiz için kalbin açmasını ve en önemlisi de 
bilinç ve bilinç altı arasındaki bağlantıyı kurabilmemizi sağlarlar.” 
Aslı San Bilgin. 
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Ruhsal bağlantımızı kuwetlendirmek için kendi titreşimimize en uygun olan bitkiyi veya 
uçucu yağı bulmak çok önemlidir ve bu da en çok kendimizin, vücudumuzun, zihnimizin ve 
ruhumuzun hissedebileceği bir şeydir. 
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Solda. Bahçede bulunan 2 katlı müştemilat, çalışma odası ve misafir odası olarak yeniden kurgulanmış. Pergola ve mermer masa binanın diline uygun 
olarak tasarlanmış ve burada ailenin bahar ve yaz aylarında keyifle kullanacağı bir köşe yaratılmış. 

Sağda. Üzel olarak tasarlanan korkulukları ile salonun bahçeye bakan balkonu ferah ve keyifli bir alan. Evde hakim arka plan olarak kullanılan ve 
Fransız vurgusunu güçlendiren siyah-beyaz mermerler, balkon zeminlerinde de tekrar ediyor. 


Tarihi köske 
Parizyen yorum 


1903 yılında Emirgan'da dönemin paşalarından biri için yapılmış olan ahşap 
köşk, bugün Yorgancıoğlu ailesinin yaşam kozası. Fransız zarafetini gözler önüne 
seren detaylarla sofistike bir ruh kazanan köşkün iç mekân tasarımında, stil sahibi 
projelerini yakından takip ettiğimiz Merzuka İmrahor'un imzası çıkıyor karşımıza. 


Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar Ayşe Ceyda. Fotoğraf asistanı Berat Aras. 


Yapının dış cephesi ve bahçesi aslına uygun olarak restore edilmiş. Bahçe katında iki adet çocuk odası ve 
mutfak, bir üst katta salon, yemek odası ve misafir tuvaleti bulunuyor. Geniş ebeveyn odası, iki ayrı banyo 
ve giyinme odasının bulunduğu katın üzerindeki çatı katı ise genç odası ve banyosunu içine alacak şekilde 

çözümlenmiş. Bahçe katının altındaki kat ise tamamen evin çalışanlarına ayrılmış. 
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DEKORASYON 


Kanepe, puf ve perdeler İmrahor mağazasından Dedar, Larsen ve Hermes kumaşlar kullanılarak mekâna özel tasarlanmış. Orta sehpa ve duvar aplikleri Henge marka. 

Tv ünitesi bronz ve ahşap kaplama olarak mekâna özel üretilmiş. Ev sahibinin en nadide parçalarından biri, 70'lerde babaannesi tarafından İsviçre'den alınmış antika 
aydınlatma, tv ünitesinin köşesini süslüyor. Orta sehpa üzerinde İmrahor'dan alınan seladon renkli bir vazo içine taze çiçekler yerleştirilmiş. Arkadaki konsolun üzerinde yer 
alan pembe oniks Buda heykeli Çin'den getirilmiş. Karşı duvardaki mavili tablo Abidin Dino'ya ait bir eser. 


134 


Ev sahibi Selçuk 
Yorgancıoğlu'nun isteği 
doğrultusunda salonun bir 
köşesine Merzuka İmrahor 
tarafından ahşap ve bronz 
kullanılarak özgün bir 
bar ünitesi tasarla 
Raflarda kullanılan ayna 

ve aydınlatma 
köşeye derinlik katılmış. 
Bar tabureleri bronz 
malzemeden üretilerek 
Herm&s kumaş kaplanmış. 
Zürafa aydınlatma Porta 
Romana marka. Duvardaki 
tablolar Burhan Doğançay 
ve Fikret Mualla imzalı. 


Noce Home'dan alınmış 
mermer kâseler ve mumlar 
salonun farklı köşelerine 
serpiştirilmiş. 


Evin bütününe hakim dingin ve sofistike 
atmosfer, salonda da özel tasarım mobilyalar 
ve duvarları süsleyen sanat eserleriyle 
pekiştirilmiş. 
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çok keyif alan bir anne ve sınırlara çok da takılmayan 

bir dünya vatandaşı Ayşe Yorgancıoğlu. Koç Lisesi'ni 
bitirdikten sonra 12 sene yurtdışında farklı ülkelerde yaşamış. Dünya Bankası, Deloitte, BNP Paribas gibi kurumlarda 
çeşitli görevlerde çalışmış ve çocuk sahibi olduktan sonra 
finans sektöründen ayrılıp akademik çalışmalara ağırlık vermiş. Bugün bir yandan Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyor, bir 
yandan da University of Bath'da devam ettiği kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki doktora çalışmalarını sürdürüyor ve yeni bir şeyler öğrenmek için aktif olarak çabalamayı 
hiçbir zaman bırakmak istemiyor. 
Bundan 4 sene kadar önce Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki 
evlerine misafir olduğumuz Yorgancıoğlu ailesi, bu köşkü ilk 
gördüklerinde vurulmuşlar. 1903 yılında dönemin önemli 
paşalarından biri için yapılmış ikinci derece tarihi eser için 
nasılsa benzerleri vardır diyerek bir sene daha kendilerine 
uygun bir ev aramaya devam etmişler, fakat sonunda yine 
ilk beğendikleri ev olan bu kırmızı köşkte karar kılmışlar. 


L ski bankacı, çiçeği burnunda akademisyen, ailesinden 


Pencerelerde Dedar 
kumaşlarla oluşturulan 
özel dikim perdeler 
kullanılmış. 


“Hikayesi olan şeyleri seviyorum. 
Ya o objenin kendi içinde bir 
hikayesi olmalı, ya da onu alırken 
ben bir hikayenin kahramanı 
olmalıyım.” 4yse Yorgancıoğlu 
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tarzını elegan detaylarla 
emek odası için zamansız tasarım 
ini bir arada sentezlemiş. 


Yemek odasındaki tavan 
aydınlatması Elementsimarla, 
mekâna özel tasarlanmış. 
Yemek masası, sandalyeler 
ve büfe JNL marka. Duvarları 
Gülsün Karamustafa, 


> Mehmet Gün ve Nejad Melih 


Devrim'in eserleri süslüyor. 
Çocukluğunda yemek yediği 
Limonge takım ev sahibine 
annesinden yadigâr, su anda 
kendi çocuklarıyla da aynı 
yemek takımlarını kullanıyor. 


Üstte sol 
ve çok a 


da. Mutfak, kalabalık bir aile yaşantısı göz 


açlı kullanılan ada-masa, ahşap ve 


tarafından tasarlanıp marangoz atölyelerinde 


Üstte sağda. Tamamı Granit Center'a emanet edilen 


holünden 


yine buraya özel tasarlanan merdiven korkuluklarıyla 


itibaren sizi etkisi altına alıyor. Yap 


Mekâna derinlik kazandırması amacıyla port 


tasarlan 


ş. Duvarlardaki eserler Haluk Akak 


ın dili 


anto, a 


ermeri 
mekâna özel olarak 
özenli mermer işçiliği, evin giriş 
e uygun olarak tasarlanan hol, 


önüne al 
n çekici uyu 


uyumlu bir 


çe ve A 


nan Turani i 


narak tasarlanmış. Dolaplar 


nuyla Merzuka İmrahor 
üretilmiş. 


ütünlük içinde. 


yna ve bronz karışımı malzemeden 


mzalı işler. 


Farklı ülkeler, şehirler ve semtler arasında yaşadıktan sonra 


İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde konumlanan tarih 
bir köşkte yaşamanın nasıl bir his olduğunu ev sahibi Ayşe 
Yorgancıoğlu şöyle anlatıyor: “Yetişkinlik dönemim itibariyle aynı evde çok uzun seneler geçiren insanlardan olmadım. 
İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra New Orleans, Washington DC ve Paris gibi birbirinden çok farklı karakterdeki şehirlerde yaşama şansım oldu. Her yeni evle birlikte daha farklı 
duygular da giriyor insanın hayatına, yaşam tarzına. Mesela 
Paris'te oturduğum ev Champs Elysees'ye 2 dakika mesafe- 


de enfes bir lokasyonda 50 metrekarelik bir kutu ufaklığında 
ama 5 metrelik tavanları ve asırlık parkeleriyle inanılmaz karakterli, çok hoş bir ev idi. Buram buram Paris kokuyordu. O 
evden sonra yaşanmışlık duygusu veren yerlerin beni daha 
çok çektiğini fark ettim. İşte bu bahsettiğim yaşanmışlık hissi, yani o mekânın senden öncesinde başlamış ve de senden 
bağımsız olarak da sürecek bir hikayesinin olması, omekânda 
bulunmaktan aldığım keyfi kat kat artıran bir şey benim için.” 


Misafir | 
tuvaletinde 
duvarların © 
alt kısmında 
mermer 
çıtalama 
kullanılarak 
üzerine Dedaji | 
duvar kağıd 
kaplanmış. 
Devon&Dev 
marka 
lavabo ve 
aksesuarlar 
Dr. Light 
marka 
aydınlatma 
tamamlıyor. 
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Genç kız odasında Manuel Canovas kumaşlar ile soft ve romantik bir 
ambiyans oluşturulmuş. Evin en güzel manzaralı odası olan mekânda 
Boğaz'ın renkleriyle uyumlu mavi tonlar göze çarnmakta. 


Künye 

Evin yeri: Ayşe-Selçuk Yorgancıoğlu çifti 

Evin yeri: Emirgan, İstanbul 

Evin yapısı: Yaklaşık 1 dönümlük arazi üzerinde 500 


metrekare kapalı kullanım alanına sahip 4 katlı köşk. 


İç mekân tasarımcısı: Merzuka İmrahor 
Restorasyan projesi: Yüksek mimar Göktuğ Bilgin 


Tasarladığı yaşam alanlarında elegan ve konforlu bir mekân 
algoritmasını zamansızlığın süzgecinden geçirerek cesur seçimlerle sentezleyen Merzuka İmrahor, Yorgancıoğlu âilesi- 
nin köşkün iç mekân tasarımında çalışmak istediği isim olmuş. Süreci Ayşe Yorgancıoğlu şöyle anlatıyor: “Daha önce 
yaşadığımız evlerde de kendisiyle çalıştığımız için, bu evi de 
Merzuka İmrahor ile yapmak istediğimi zaten biliyordum. 
Merzuka, İstanbul-Paris hattı boyunca seneler içinde harmanlanmış tasarım tecrübesi ile eşim ve benim bu evde hissetmek istediğimiz dingin Parizyen stilini oturturken başvurduğumuz çok değerli bir kaynak idi. Her şey bir yana, beraber yaptığımız iki ev sonrasında Merzuka bizim sevdiğimiz 
ve birlikte zaman geçirmekten keyif aldığımız bir arkadaşımız oldu.” Restorasyon projesi, tüm yeniden yapılandırma ve 
teknik proje 9 aylık bir süreçte, yüksek mimar Göktuğ Bilgin 
ile birlikte gerçekleştirilmiş. Yapının orijinalliği korunarak her 
kat için ihtiyaç ve kullanım önceliklerinin göz önünde bulun- 


Ebeveyn yatak odası özel olarak 

tasarlanan yatak ve mobilyalarla 
oluşturulmuş. Zeminde kullanılan 
özel ahşap parke ile mekânda 


marka. Yatak örtüsü ve yastıklarda © 
Hermös ile Dedar marka kumaşlar 
kullanılmış. Yatağın arkasındaki 
duvarda dore ışıltılar veren bir duvar 
kağıdı tercih edilmiş ve böylece 
detaylar ön plana çıkarılmış. 
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Yatak odasının durulduğu bir planlama yapılmış. Binanın tüm iç yapısı, yani 
köşelerine açılan iki banyo, kapılar, pencereler, süpürgelikler, merdiven ve korkuluklar 
ev sahiplerinin sadece gibi bölümlemeler ile teknik detaylar baştan yapılandırılmış. 
kendilerine ayırdıkları Dış cephe rengi değiştirilerek bahçede bulunan merdiven, 
özel alanları olmuş. Ayşe havuz, pergola ve bar binanın diline uygun olarak farklı mal- 
Yorgancıoğlu'nun banyosuna zemelerle yeniden tasarlanmış. Merzuka İmrahor, iç mekân 
geçişte kullanılan Manuel tasarımının yol haritasını şöyle anlatıyor: “Evin iç mimarisin- 
Canovas'ın “toile de jouy” de ağırlıklı olarak pastel renkler ve doğal geçişler ile göz yor- 
duvar kağıdı ile mermer mayan formlar tercih ettik. Fransız stilini en güzel yansıtan 
ağırlıklı tasarlanan mekânda ahşap duvar giydirmeleri, doğal ahşap parke ve özel olarak 
daha sıcak ve birleştirici bir tasarlanan mermer zeminler en önemli detaylar. Evin gene- 
renk ahengi sağlanmış. Ayna linde kullanılan pastel renklerin yanı sıra yer yer cesurca kulkapaklar evin genelindeki landığımız koyu renkler eve karakteristiğini veren diğer bir 
Fransız stiline vurgu yapıyor. özellik. Ahşap ve bronzun zarif uyumunu evin birçok deta- 
Ayaklı küvet Devon&Devon yında görmek mümkün. Yapısal olarak derinliği oldukça zor- 
marka. layıcı olan mekânda sınırları belirsizleştirerek daha geniş ve 


aydınlık bir efekt yaratmak istedik.” 
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ARAŞTIRMA 


Çok gezen mi bilir, cok okuyan mı? 
.Knowmadism 


142 


Çok bilen, güngörmüş, insanları etrafına toplamış, yaşadığı maceraları anlatan o kişiler artık 


sadece yaşlı, emekli amcalar değil. “.... teyzenin hayatı roman olur" cümlesi de tarihe karışıyor. 
; N : il padtro 
sahne artık hayatı roman olacak, çok gezen, çok okuyan, çok bilen ve paylaşan, dünyadaki kariyer, GB Gold tablet: 


4.399TL., 


güç ve para kavramlarını altüst eden knowmad'lerin... yapım Afife Selen Selçuk ve irem Somer. ki 
Incehesap.com 


ırmızı, sarı ve mavi... Evet, ana renkler. Turun- 
K cu, yeşil, mor; onlar da ara renk. Ara renkler, 

ana renklerin birbirleriyle eşit oranda karıştırılmasıyla elde edilirler. Bu anaokulu bilgisinin 
içindeki anahtar kelimeleri sayalım: ana, karışım, : 
eşit oran, ara. Milenyum dönümünde, ilk önce Diz üstü çalışma sehpası: 
hibrid diye bir kelime duyduk. Hollywood yıldızları 199,90 TL., Tufetto. 
hem benzin, hem elektrikle çalışan doğaya dost 
araçları çok tuttular. Bu daha sonra sosyal bir 
harekete dönüştü. Ardından müzikte, sonra mutfak sanatlarında yepyeni bir kavram ortaya çıktı: 
Füzyon. Karışım anlamında Fransızca kökenli bir 
kelime. Kavram olarak bakıldığında ise iki ya da Philips 7 am“ 
daha fazla şeyi (kavram, tat, stil, vs.) birbiriyle tam marka mm 
olması gerektiği oranda karıştırıp doğru kıvamı kulaklık: 


Saat, fiyatı belli 
değil, Hermes. 


yakalamak demek. 299,90 TL., 
DAR. 
Ana kavramlardan ara kavramlara > Marshallmarka 
i 5 ibi ; hoparlör: 
Oysa o tarihten önce baba gibi ana kavramlarımız i 
vardı. Ya sağcıydın, ya solcu. Ya metalciydin, ya , ki 1.292,70 TL, 
popçu. “Ben hem Iron Maiden, hem de Ajda dinli- Nt nll.com 


yorum kardeşim, sana ne?” diyemiyordun mesela. 
Ya da siyah tişört ve yırtık kot giymezsen, kopkoyu 
makyaj yapıp bira içmezsen rock alemi seni adam 
yerine koymuyordu. Kavramlara bağlılığımızla 
övünürdük, hep bir taraftık, ya beyazdık, ya siyah. 
Velhasıl yeni binyıla girerken çöken ve yeniden 
kurulan sadece banka sistemleri olmadı. Mevcut 
düzendeki titreşim, değişimin habercisiydi. Son 
20 yıldır füzyon kasırgası, bütün ana kavramları 
tatlı tatlı içine çekip, “Hepsinden azar azar, ortaya 
getirelim” mantığıyla zaman zaman dışarı, ortaya 
karışık bir takım kavramlar kusuyor. Önce “neo” ön 
adlı -izmler dönemi başladı. Neyse ki, bitti. Şimdi 
ise tam olarak “ara kavramlar” zamanı. Nedir? İki 


Dünya haritası: 
120TL. Nice to Have. 


kavram alınır, kavramı tanımlayan kelimelerden Hallraven 
birinin ilk hecesiyle diğerinin son hecesi birleşti- sırt çantası: 
rilir. Voila! Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. 385 TL, 
Buyurun size yepyeni, tazecik bir yaşam felsefesi. hipicon.com 
Çünkü kelimeleri birbirine bu şekilde yapıştırınca 
kavramlar da birbirine yapışıp kardeş oluyor. Komik ama çalışan bir sistem. Çünkü akılda kalıcı. En 
azından bugüne kadar bu şekilde yaratılmış, hatta 
ara kavramdan ana kavrama terfi etmiş kelimeler 

Atelier Lane. olduğunu biliyoruz. Mevcut durumda bu terfinin Fotoğraf makinesi: | ©. 

ğ en yakın adayı, khowmadism. 299TL. Dap. m a 


b 


ARAŞTIRMA 


n Design marka 
> The Ox duvar 
aksesuarı: 260 TL, 
hipicon.com 


Masa lambası: 
449,90 TI. Yargıcı 
Homeworks. / 


Poltorna Frau marka sehpa: 
2.600 Euro* KDV, BMS. 


Vucan kitaplık: 3.450 TL., 


Mudo Concept. ii 

Sandalye, in Mi e 2 fi 

a... ln ii 

Yastık; Em belli değil, 6 e 

39,99 TL, Ka Concept. ii izl 
HEM —— 


Home. er 
alamam 


7 N Sony marka 
> — ! kulaklık 531TL. 
incehesap.com 


Dresuar: 
2.2051L, 
Loda Mobilya. 


ollection. 


Mut kilim: 
1.900 TL. 
Adnan&Hasan. 


Salkım kaftan: Fragmentz marka 


150 TL, Simple Life. masa lambası: 
a 5 02071, 


dl hipicon.com 
N — 
m. 


Lambader: 


* 
z 
: 
z 
ş 
3 
? 
Şi 
516TL, ; 
Mudo * — 
Concept. ? a ? Koltuk: 12.999,90 TL, 
ş çi ? Yargıcı Homeworks. 
$ : 
: ii Altalena Of Geneva marka 
4 > battaniye: 529 TL., Beymen Home. 
* 4 idi ii Poltrona 
N i Frau marka 
vaya yvuyuu V sehpa: 1.600 


Furo*KDV, BMS. 
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Knowledge ve nomad, sırasıyla bilgi birikimi ve gö- 


Maurizio Manzoni tasarımı Contempo 
kanepe: 12.650 TL. Enne. | 


Makrome $ Xİ 
saksılık: 
95 TI, Nice 


Dekoratif timsah: 
to Have. 


149,95 TL., Zara Home. 


Mermer tepsi; 


95 TL., Bella 
Maison. 


çebe anlamında, ikisi de İngilizce. Tekrar edelim, bil- Bonaldo marka berjer: Blastation marka Ahus berjer: 
gi birikimi ve göçebe. Ampul yandı mı? Hani çok 4.450 Euro, Sem Sehpalı 2.295 TI. Nordist. 
meşhur bir atasözümüz var: Çok gezen mi bilir, çok Collections. lambader: 


okuyan mı? Cevap, “İkisi de” olmalı. Digital nomad 
de deniyor, yani dijital göçebe. Knowmad, bilgi açlığını hem okuyup hem gezerek doyurmaya çalışan 
meraklı bir tip. Lisedeki inek ama okuldan eve gidince odasına kapananlardan değil, tersine basketbol 
antrenmanına giden gözlüklü çocuk o. Daha küçükken gezelim görelim programlarının değerini bilen, 


1327,501TL. 
Kontra Mimarlık. 


farklı kültürlere, geleneklere özel ilgi duyan, sürekli ei 
soru soran, öğrenen, tam bir bilgi avcısı. Ama ben- Plus 
cil bir avcı değil. Avını paylaşmayı seviyor, çünkü bi- İl eeemni Living. 
liyor ki, yalnız kurt önünde sonunda başka bir yırtıcı- 

nın k 


Rom 
dini 


urbanı olmaya mahkumdur. Gezdiği yerler öyle SÜ REKLİ DÖNÜŞME KABİLİYETİ SEBEBİYLE 


a, Paris falan değil. Oraları sırt çantasını alıp ken- 


nterrail'de bulduğu ergenlik çağında bitirmiş. SON 20 YILIN BİLEĞİ BÜ KÜLEMEYEN TRENDİ 


Şimdilerde bu şehirlere arkadaşlarını görmek ya da FÜZYON, KARMA YAŞAM FELSEFELERİ 


o çok sevdiği restoranda bir akşam yemeği yemek 


için uğruyor; yıllar önce bir trende, bir bankta ya da 


YARATMAK İÇİN SIKÇA BAŞVURULAN BİR ARAÇ. 


Avrupa'nın puslu bir şehrinin halk kütüphanesinde o SON YILLARIN ORTAYA KARIŞIK FELSEFESİ İSE 
tanıştığı kendi gibi arkadaşlarıyla güney Amerika'daki KNOWMADISM. 


el değmemiş toprakları keşfetme planları yapıyor. 


El değmemiş toprak, gezgin, maceracı falan deyince hemen “Ah! Evet, teknodetoks diyeceksin” cümlesini yapıştırmayın lütfen. Tersine bir 
knowmad'in dünyaya açılan kapısı, elindeki teknolojik iletişim araçları. O her an çevrimiçi. Mümkün olsa uyurken bile internette olacak. Çünkü 
Urubamba vadisinden blog yazısı yollamalı, Maçu 
Piçu'dan Instagram hesabına canlı yayın yapmalı, 
Youtube kanalına yeni videolar yükleyebilmeli. O 
gerçek bir ekipman delisi. Teknolojinin nimetleri onun ana besini. Elinde, cebinde, evinde her 
zaman en yeni tekno şey neyse o mevcut. Ama 
konu fotoğraf olduğunda beyni analoğa bağlıyor, 
elinden düşürmediği babadan kalma SLR makinesi Zenith marka. Ayrıca dijital fotoğrafın, videonun 
hasını çeken son model telefonu arka cebinden 
düşmüyor. Çok gezmesi evde oturmadığı, evini 
sevmediği anlamına gelmiyor. Evi onun kalesi, 
kendi iç dünyasının canlanıp boyut kazanmış hali. 


ji olmadan çıkmaı Riviera Maison. 
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ARAŞTIRMA 


BİR KNOWMAD İÇİN “MOBİL OLMAK” DEMEK ÖRNEĞİN JAPONYA'NIN 
DUMANLI VADİLERİNDE BLOG YAZISI YAZMAK, HEMEN ARDINDAN 
MOĞOLİSTAN BOZKIRINDAN CANLI YAYIN YAPMAK ANLAMINA GELİYOR. 


İ.. lll ai 
Vm V | İl | | | | 


EY m va 


Monkeybiz marka 
boncuklu dekoratif 


) 5 hayvan:17511, 
p Dofu Design. 
w 


Sehpa: 
850 Euro*KDV, İCA. 


Lexon marka saat NX 
500 TL, lidyana.com 


N 


Büyüteç, 
fiyatı belli değil, 
Falrytale. 


Nickel vazo: Dekoratif kabuk, 
195 TL., Mudo Concept. fiyatı belli değil, 


Fairytale. 


Marley marka 
— hoparlör. 699TL, 
| Jidyana.com 


e 
WE 


Dekoratif keseler: 
58 TL. Epidotte. 


, : Gin Lucca berjer: 
ai Şi © 2.000 TL. Rapsel. 


detaylar ile 
ojik oyuncakların karn 

Haydi geleneğe uyalım, etnotekno, etnotek, teknoetno, yok, hiç havalı bir kelime çıkmadı bundan. Ama durum kısaca bu. Bir knowmad, dünyanın en ücra yerlerindeki köylerden alıp dünyadaki 
en değerli şeymiş gibi uçakta elinde taşıyarak getirdiği her biri özel ve farklı etnik obje ve tekstillerin sıcak ve yumuşak renkleriyle robotik teknolojinin soğuk, parlak, yanar döner, bıçak kadar keskin 
grilerini bir arada ve uyumlu şekilde kullanma ustasıdır. Sade, ham, işlevsel mobilyalara eşlik eden 
yağmur ormanı curcunası... Bir stil adı vermek gerekirse, teknoloji temelli etnik-eklektik bohem denebilir. Görür görmez hangi millete ya da kültüre 
ait olduğunu bildiğiniz etnik dekoratif öğeler onun 
evinde yepyeni kimliklere bürünür. Görende, “ben 
de istiyorum” duygusuna sebep olur. Çünkü bir 
knowmad tek başına bir şeye benzemeyen objeleri bambaşka detaylarla kombine ederken füzyon kavramının temelini oluşturan o ideal kıvamı 
yakalayan kişidir. Knowmadismin temel amaçlarından birinin, bir çeşit küresel kültür elçiliği olduğunu vurgulamadan geçmeyelim. Onun evinde 
ya da üzerinde gördüğünüz detaylarla ismini bile 
bilmediğiniz ülkelerin tarih ve kültürlerine yolculuğunuz başlar. 


İldsillUüc . dll 

Bir khowmad her ne kadar “mobil” kişiliğiyle övünse ve bununla tanımlansa da internetten bulduğu 
her bilginin doğru olmadığını ve bir konuyu etraflıca öğrenmek istediğinde başvurması gereken 
mecranın referans kitapları olduğunu çok iyi bilir. 
Bu sebeple evinde duvardan duvara akan raf 
sistemine kendine has bir düzenle yerleştirilmiş 
hınca hınç kitap, dergi, ansiklopedi (evet, evet 
ansiklopedi) görürseniz şaşırmayın. Tat almak da 
bir bilgi edinme şekli, değil mi? Hani deneysel mutfağa meraklı, kendi yetiştirdiği bitkilerle unutulmaz 
lezzetler yaratabilen, tat duyusu aşırı gelişmiş, bir 
ya da daha fazla içkinin kökenini, tarihini, çeşitlerini, kısaca en küçük detayına kadar hikayesini 
anlatabilen, arkadaşlarıyla birlikte yiyip içerken, anı 
İtalya kırsalında çıktığı trüf mantarı avından anekdotlarla süsleyen, yakın zamanda gerçekleşecek 
meteor yağmurlarının konumu ve tam saatini her 
zaman bilen, kışın ortasında yüzü, burnu güneş 
yanığı olan o arkadaşınız var ya, hah işte ta kendisi! 
Yılın büyük bölümünde yolda olduğu için en yakın 
dostu müziktir bir de. Çok dinlediği için de çok bilir. 
Evinde de her türlü formatta müzik dinlenebilecek 
araç gereç ve geniş bir müzik arşivi olduğunu 
tahmin etmek zor değil. 


m Lipparini marka 
Pi 


one kütüphane; 3.425 Euro, 
| tonal 


Ouingue Design 
marka Helios 
duvar aksesuarı: 
395TL, 

” hipicon.com 


Madison kanepe: 4.905,60 TL., Loda Mobilya. 


Gervasoni marka 
mantar puf: 795 
Euro, İCA. 


Molteni&C. 
marka Belsize 
masa: 2.200 Euro*KDV, 
Konak Mobilya. 


Garsnars marka kanepe: 
4.050 Euro*KDV, Nordist. 


Tepsi, fiyatı belli 


Hoparlör: değil, Yedi Konsept. 
Tabure; 395 TL. 
499,95TL., Mudo Concept. 
Zara Home. N 
iPad kılıfı: 
1.450,95 TL. 
Montblanc. 


Oresund konsol, fiyatı belli 
değil, Nordist. 


147 


H&M Home. N 
A Ahşap kutu, fiyatı Italdeko. 
belli değil, Hermes. 
e Kilim: 1.050 TL, 
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ARAŞTIRMA 


Woody Â, 
ambader: | | 
478,171TL, / 
Gio Pontü tasarımı Loda 
sandalye: 1.650- Mobilya. 


NN 2.100 Euro, 
NN N Konak Mobilya. 


Tü N Candelatealight mumluk: 


NX 20 Euro*KDV, Nordist. 


Duvar Saati; e) 
980 Euro*KDV, | ' 5 
Italdeko. | i 


A I il 
# N N h 
ali ON | 
| : » J | ğ . — 
/ as 
İl # ii 
ye Mogg marka 


Yastık: 79,99TL, 


yi” Corteccia kitaplık: 


1.370 Euro*KDV, 


Nice to Have. 


Hannes Wettstein 
tasarımı Lido 
koltuk: 6.600 
Euro*KDV, 
Konak 

Mobilya. 


GEZİP GÖRDÜĞÜ YERLERDEN 

SÜREKLİ ETNİK OBJE VE 
TEKSTİLLERLE DÖNDÜĞÜ İÇİN EVİ 
TAM BİR KÜLTÜRLER KARMASIDIR. 
ANCAK BU ETNİK EKLEKTİK TARZI, 
TEKNOLOJİK DETAYLARLA BİR ARAYA 
mi GETİRİRKEN GELİŞMİŞ GÖRSEL 
ir HAFIZASINDAN YARARLANIR. 


Gubi marka Greta 
Magnusson Grossman 
tasarımı masa 
lambası, Diseno. 


Mogg marka Studio 14 tasarımı Antologia 
duvar rafı: 1.960 Euro*KDV, Italdeko. 


Magis marka Tyke kitaplık: 
3.049 Euro, İCA. 


pr 


N a 
Al 
u>.9 


Çini karolar, fiyatı belli Keten örtü: 399,95 TL., 
değil, İznik Vakfı. Zara Home. 


Bir knowmad hayatını nasıl kazanır? 

Knowmad kişisi, bir yerde 20 sene çalışan kurumsal bir tip asla değil. Proje bazında çalışan, yaptıkları işe bilgi ve tecrübelerini yeterince aktardıktan 
sonra bir sonraki projeye yelken açan insanlar. 
Türkiye'de hayatı boyunca 9-6 düzen içinde çalışmış ve başarılı olmuş iş güç sahibi insanların nefret ettiği ve şiddetle reddettiği esnek çalışma düzeni, batılı ülkelerde 90O'lardan beri baş tacı ediliyor. 
Knowmad'ler yeni ortaya çıkmış karakterler değil. 
Onlar hep vardı. Ama gücü elinde bulunduranların 
yarattığı düzen içinde kendilerine yer bulamıyorlardı. Knowmadismle birlikte çok ve az para kavramları da tartışmaya açılıyor. Bir khowmad “çok” 
para kazanır, çünkü başka insanların kazandığının 
dörtte birini kazansa da mutlu olmak için ihtiyacı 
olan her şeye sahiptir. Basitlik hayatının temelini 
oluşturur. Parasını çok idareli harcar. Bütçesine hakim ve disiplinlidir. Eski düzen insanının dişinin kovuğunu doldurmayan paralarla onlar gezer, tozar, 
yer içer, gülümser. Üstündeki kıyafetin ne marka 
olduğunun, saçını hangi kuaförde kestirdiğinin, ya- 
ın hangi popüler otele gittiğinin bir önemi olmadığı için basit ve küçük bütçeli yaşantısı onu haydi haydi mutlu eder. 


N 


Kim bilir belki yarın, 

belki yarından da yakın 

Kavramın bir fenomen olarak dünyayı sarmasıyla artık, iyi özgeçmiş, kötü özgeçmiş kavramları da yer 
değiştiriyor. İyi bir özgeçmişe sahip olmak, kişinin 
uzmanı olduğu konuda farklı şirketlerde, farklı projelerde tecrübe kazanmış olması anlamına geliyor. Bir 
de referans olarak yazdığınız kişileri artık üstleriniz- 
den değil, takım arkadaşlarınızdan seçmeniz önemli. 30 senelik kariyer hayatınızda sadece iki şirkette 
çalıştıysanız, sürekli üstünüze yalakalık yapıp hırsınızla takım arkadaşlarınızı ezip geçtiyseniz geçmiş 
olsun. O düzen artık yok. 2020 yılına gelindiğinde 
çalışan Batılı kesimin yüzde 4.5'inin knowmad olacağı öngörülüyor. Şunun şurasında 12 yıldan bahsediyoruz. Bu tabii bizim eskiden adı Küçük Asya 
olan ve Batılı sayılan ama global politik katakullilerle artık Ortadoğulu kimliği yapıştırılan ülkemize ne 
zaman, nasıl yansır bilemiyoruz. Ama kesin olan şu 
ki, dünyada artık içinde “titr, koltuk, düzen, 9-6” kelimeleri olan çalışma düzeniyle “verimlilik, yaratıcılık” birbirine ters değerler olarak görülüyor. 


Kâse seti (4'lü): 128 TL., Luxurla. 


Dekoratif kapaklı vazo: 
74,90 TL., Yargıcı 
Homeworks. 


Etene | kanepe: 3.400 TL. İder Mobilya. 


Zeitraum 
marka 
kitaplık: 
2.050 
Euro*KDV, 
Nordist. 


j 
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Küçük yan sehpa ile orta 
sehpa ve mermer seramik 
heykeller Laxmi İnteriors. 
Kitaplar Pınar Hacıraifoğlu 
için âyrk bir değere sahip 


olduğu için evde bol bol 
kitap'bulunuyor. Çiçek 

aranjmânı, 

© rig. istanbul. 


4 150 Best Aprtmant Mene (Giy 


mam 00 


(0) ( EN i e / 2/80 
Ni LUAN GI m 4 şi İN 
7 “ Gizli kapılar ardında 
7x İaxmi İnteriors, alıştığımız samimi duyguları kaybetmeden yeni tasarımlar yaratmayı 


< hedefleyen bir tasarım ofisi. Projelerinde uyum-ve yaşanmışlığa odaklanıp mekânlara tanıdık, 
samimi, sıcak bir duygu verirken; aynı zamanda her baktığınızda yeni bir detay keştedeceğiniz 


; a faratmayı amaçlıyor. GR ev-ofisinde keyi bir gün geçirdik. A 


NORA 
# Aşım Karolin Apik. Fo: Süreleri Feva Ondu., NN NE Ni 
a ve EŞ 


DEKORASYON 


Pınar Hacıraifoğlu'nun Bebek teki ev-ofisi, farklı ihtiyaçlara cevap vermesi için çok amaçlı 
tasarlanmış. Gelecekte, burada lansman gibi etkinliklerin düzenlemesi de planlanıyor. 


L kanepe mekâna özel olarak tasarlanıp üretilmiş. Anber Hacıraifoğlu imzalı tablolar, tüm 
mobilya ve aksesuarlar, Laxmi İnteriors. Aynı zamanda showroom'a gelen müşteriler 
ürünleri inceleyerek satın alabiliyorlar. Kanepe yumuşaklıklarına deneyerek karar 
verebiliyorlar. Bu sebeple, elektrik prizlerinden tavan detaylarına, teras zemininden 
kanepelerin yumuşaklıklarına kadar her detay ince düşünülerek tasarlanmış. 


A | G yavayaığ 


Nİ ed 


1. Sehpa, özel tasarım. Cam kâse, İzmir Cook mağazasından. 2. Kitaplar ve büyüteç yurtdışından alınmış. 3. Kitaplar Assouline'den ve 
yurtdışından alınmış. 4. Aydınlatma, el yapımı heykel adamlar, Laxmi Interiors. Pirinç kâse Rinascente Milano mağazasından seçilmiş. 
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Home ofiste misafirler veya müşteriler 
kahvelerini yudumlarken manzaranın keyfini 
çıkarıyor. Bitki ve çiçekler, bu mekânda önem 
verilen ikinci detay. Koltuklar, mekâna özel 
üretilmiş. Gazetelik Zara Home, heykeller 
Laxmi İnteriors. 


Terasta kullanılan 1 kanepe, yan sehpa, 
mermer orta sehpa ve yastıklar, Laxmi 
Atölyesi'nden sipariş üzerine üretiliyor. 
Siyah büyük elmalar Cumba Selection'dan, 
Buda heykeli Mudo Concept'ten, ayaklı 
beyaz tepsi Ikea'dan alınmış. 
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yoruz. Koç Üniversitesi'nde işletme, Chelsea College of Arts'ta iç mimarlık eğitimi alan, Domus Academy'de 

yüksek lisans yapan Hacıraifoğlu, Bebek'teki bu daireyi, kurduğu Laxmi Interiors firmasının hem ofisi hem 
de kendi evi olarak kullanıyor. İşletme ve yönetim tecrübesi ile iç mimari tecrübesini birleştiren Hacıraifoğlu, ekibiyle beraber Laxmi Interiors markası altında bugün birçok projeye imza atıyor. 
Laxmi İnteriors showroom'u, örnek daire konseptinde tasarlanmış. Ev sahibinin hem yaşayabileceği, dostlarıyla 
keyifli vakit geçirebileceği, hem de projelerini çalışabileceği, toplantılarını yapabileceği ve tüm kullandıkları mal 
zemeleri, çözümleri sergileyebilecekleri bir alan yaratıp hepsini bir arada toparlama isteği bütün evin dekorasyonunu etkilemiş. Bu sebeple genellikle projelerinde kullandığı tüm malzemeleri tek tek evin her bölümüne işlemiş. 


3 ebek Arifi Paşa Korusu'nda iç mimar Pınar Hacıraifoğlu'nun hem yaşam hem de çalışma alanına konuk olu- 


Doğal dokular, ahsap kaplamalar, mermer, pirinç evde en çok kullanılan 
malzemelerden. Renk olarak gri ve vizon tonları öne çıkıyor. 


İç mimar Pinar 


Hacıraifoğlu. - 
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MİNA 1 


/ 


Aydınlatma, yemek masası 
ve sandalyeler sipariş 
üzerine üretiliyor. Ayaklı 
ve seramik heykeller ile 
şamdanlar, Laxmi Interiors. 


5>şğ7ğ4 455: 


"Taxmi', Sanskritçe'de bolluk yaratma enerjisi anlamına geliyor. Tekamül, kişisel erdem 
ve başarı için Hinduizm'e ait güçlü bir mantra olan Lakshmi Gayatri'nin enerjisini içeriyor. 
Maddi ve manevi açıdan zenginlik ve refah getirdiğine inanılıyor. 


Ofis bölümü, teraslar, banyo çözümleri, hatta her kanepenin yumuşaklık seviyesine kadar ayrı ayrı düşünülerek 
tasarlanmış. Evde minimal ve kolonyal detaylar göze çarpıyor. Her şeyin birbiriyle koordinasyonun içinde olduğu 
açık, toplu bir tarz, sade, detaylı ve işlevsel. Koloni döneminde gördüğümüz birçok kaplamanın kullanıldığı, minimalin kırıldığı bir tarz öne çıkıyor. Pınar Hacıraifoğlu evi şöyle anlatıyor: “Fonksiyonellik en önemli terimlerden biri 
olabilir çünkü hem ev hem de ofis olduğu için her alanın verimli kullanılması bizim için çok önemliydi. Her sabah 
Laxmi Interiors ekibi buraya geliyor, her gün 2-3 toplantı yapılıyor ve akşamları da dostlarımız güzel manzara eşliğinde kahvelerini yudumlamak için bizi ziyaret ediyorlar. Nasıl fonksiyonel olmasın ki...” 

180 metrekare genişliğindeki daire, dört oda ve salondan oluşuyor. Odalardan üçü yatak odası, giyinme odası ve 
depo, diğer oda ise ofis olarak tasarlanmış. Duvarları ahşap kaplı uzun koridordan geçerken Anber Hacıraifoğlu'nun 
tablolarının sergilendiği bir galeride yürüyor gibisiniz ama aslında her yer gizli kapılarla kaplı. Her kapının arkasında başka bir dünya gizli. 


Heykellerin tümü www.laxminteriors.com 
adresinden alınabilir. 
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Gizli kapılarla farklı mekânlara 
açılan koridoru Anber 
Hacıraifoğlu'nun tabloları süslüyor. 
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Nest sandalye, Autoban. Çerçeveler, saksı, yapay 
bitkiler ve kafes aksesuar, Laxmi Interiors. 


Mutfak sandalyesi sipariş üzerine özel üretim. Kahve 
makinesi Nespresso, tost makinesi Mudo Concept, 
çiçek Jardinerie. istanbul instagram hesabından, 
köpek kumbaralar yurtdışından, aydınlatma Fos'tan, 
kitaplar DER'dan alınmış. 


Aydınlatma ve yatak başı Laxmi 
İnteriors, baş ucu aydınlatmaları 
Flos, yatak örtüsü ve minderler Zara 
Home, kitaplar D&R'dan alınmış. 


Birini açıyorsunuz yatak odası çıkıyor, yatak odasından gizli bir ayna kapıyla giyinme odasına geçiyorsunuz. En 
önemlisi koridorun sonundaki kapıdan yaratıcılığın kalbi olan ofis alanına ulaşıyorsunuz. Oradan da arka terasa 
çıkış var. Portakal ağaçlarının, sikasların ve yasemin sarmaşıklarının süslediği, aynı zamanda numune sergisinin 
yapıldığı alan burası. Evde 24 metrekarelik manzaralı ikinci bir teras da mevcut. Kısaca, evde her oda iç içe geçiyor, yeni bir mekâna açılıyor. Pınar Hacıraifoğlu yaklaşık bir aylık bir süreç sonunda geçen mart ayında evde yaşamaya başlamış. Zeminlerde dairenin mevcut balıksırtı masif parkeleri korunmuş. Doğal mermer, ceviz, lake kaplama duvarlar evin genelinde kullanılan malzemeler. Özellikle koridordaki gizli kapıları elde etmek için lambri kaplamalar kullanılmış. Mekânları büyütmek ve ferah göstermek, ağaçları ve manzarayı yansıtmak için ayna tercih 
edilmiş. Evde gri ve vizon renk tonları öne çıkıyor. Dekorasyon tarzını, sade renklerde doğal malzemelerle sıcak 
mekânlar oluşturmak olarak belirten iç mimar, minimalist tarz kadar soğuk olmayan, modern ama sıcaklık duygusunun, renk uyumunun ve ahenginin bütünleştiği mekânlar yaratıyor. Amacı, aşinalık hissini veren, izleyicinin 
her baktığında farklı bir detayı fark ettiği alanlar oluşturmak. 

laxminteriors.com 


İki yıl içerisinde 24 projeye imza atan Laxmi Interiors'ın tüm projelerini internet adresinden 
veya laxminteriors İnstagram hesabından takip edebilirsiniz. La Boom Terrace, La Boucherie, 
Ghoccolart, Krombera, Anibera gibi markaların kurumsal kimlik ve iç mimarisini tasarlayan 
Pınar Hacıraifoğlu ofis, restoran, mağaza ve ev projelerine imza atıyor. 
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1. Komodin üzerindeki çerçeveler Zara Home, aydınlatma Hos, komodin Laxmi Intelors. 
2. Giyinme odası yatak odasından cam bir kapı ile ayrılıyor. Siyah, gri ve vizon bu bölümün ana renkleri. 
3. Banyo aksesuarları ve aynaları mekâna özel tasarlanıp, üretilmiş. 
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Dinginlik ve sakinliğin kozası kütük bir evde, 
eyazı bir doğanın içinde yumuşak ışıklar, doğal 
r ve sıcak renklerin düetiyle buram 
Ur luluk kokan bir güne 


irenda erciyalğtoğreflr Sevgi&ahraman. 
istanlari aya, Miray Seçkin ve 


Tutacaklı hasır tepsi: 173 TL, kiwi kuş 
bardak: 30 TL., ahsap samdan: 99 TL., a 
Tabak: 106 TL. Dört Mevsim. Tabure: 450 TL., Dank. 
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çaklırsandalye (adedi): 995 TL. kolçaklı rustik sandalye 
11): 1.150'TL; ahşap ceviz ağacından kitaplık: 1.950 TL, 
z eyik bje: 49,95 TL. fillobje: 49,95 TL. küçük kitap: 79,95 TL., 
25TL, kahverengi fanus (büyük): 125 TL., (orta): 
5-Tl;taş saksılı bitki (adedi): 24,95 TL. Müdo 
»195 TL. Crate and Barrel. Beyaz Fransız kadın 
>0rTez kayla Dekorasyon. Beyaz post yastık: 59,95 TL., 
dedi)8,99 TLahşap kâse: 29,99 TL, beyaz küçük kâse: 

Sil kaktüs (3 tüf 72, 99 Tiğbeyazpost:199 TL, ahşap manken: 
> TL. , kahverengi inek postu: 869 TL. Ikea. 


yo mim 


Post puf: 819 TL. battaniye: 139,99 TL., 
beyaz post (adedi): 199 TL, french press: 
24,99TL. Ikea. Kâse: 12,95T1., Mudo 

Concept. Resimli.kupa: 50 TL., Bonvagon. 


Soğuk havalara 
uygun ve sofistike 
görünümlü bir 
malzeme olduğu için 
yapay kürkü 

evin ana 


unsurlarından biri 
olarak secebilirsiniz. 
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Beyaz nokta desenli saksı: 39,95 TI., mumluk: 59,99 TL., 


H&M Home. Büyük vazo: 595 TL., küçük vazo: 160 TL, Layla hz >” 
Dekorasyon. Mermer bardak altlığı: 179 TL., kupa: 21,50 TL, di e. 
mermer kapaklı kutu: 69 TL., Crate and Barrel. Porselen kuş: iş 


74,95 TL., Mudo Concept. Fincan: 106 TL., Dört Mevsim. 


Kahverengi motifli örtü: 1.150 TL., Dört Mevsim. Beyaz tüylü 
minder; 59,99 TI., H&M Home. Rustik kolçaklı sandalye: 1.650 TL. 
kahverengi kürk battaniye: 495 TI., Mudo Concept. 
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Ahşap metal ayaklı dresuar: 2.450'TL., bejkanepe: 9.950 TE, deri"Koltuk: 4.950 TL, 
Mudo Concept. Metal şamdan seti: 42041Emetaltoprhalinde obje: 86081. Layla 
Dekorasyon. Metal makas: 80'TL., siyahi mumluk:40 TL&mefmer mumlük: 110 TL., 
Bonvagon. Seramik bardak: 105 TL., Dört Mevsim. Gold tepsi: 140 TL. Porland. 
Mermer kâse: 100 TL., Dank. Kücük rakamlı mumluk: 14,994TL., H&M Home. Ahsap 
mumluk (büyük): 199TL küçük) ezani Gate and Barrel Mum seti 26,99 TL3 
küçük kâse (2'li): 64,99'TE Ikea. 

. 


Sömünenin etrafını, kış, 
Sığınma, sıcaklık, ve 
5 korunma gibi hisleri 
destekleyen kozalaklarla 
Li ve - 
ve sık şamdanlar üzerinde 
yükselen mumlarla 


dekore edebilirsiniz. 
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Eskitme şifonyer: 4.950 TL., sandalye:1:.150'1E İ azo: 125 TL, kürklü battaniye: 295 TL., 
Mudo Concept. Makrame ayna: 330 TL, satranç setiz&£ ayon. Hardal rengi battaniye: 149 TL. tüylü yastık 
kılıfı: 119 TL,, gri vazo (küçük): 14,99 TL., (büyük): 24.9 e-Beyaz şeritli cam mumluk: 80 TL,, heykel: 

ati eğil, EA“lnteriors. Ethnicloom: marka | iş puf: 
550 Dolar*KDW, Dört Magi Siyah cam vazo: 169 TL. yk kâse: 69,99 TL. L,, yorgan (adedi): 84,99 ; 
kasedi 34,99 TL, terlik: 69,99 TL. çizgili nevresim: 139 TL,, kareli resi via TL va battaniye: 84, bere 


Kürklü battaniye: 295 TL., galvaniz saksı bitki: 
19,95 TL., Mudo Concept. Tüylü yastık: 119 TL., love yazılı 


mumluk: 59,99 TL., gold kuplu fincan: 16,99 TL., H&M Home. 


Beyaz bardak: 106 TL., Dört Mevsim. Beyaz dantel formlu 


vazo: 160 TL., Layla Dekorasyon. Beyaz tepsi: 16,99 TL, Ikea. 


m. 


Dönüştürülmüş ahsap, 
eskitilmiş görünümlü 
aksesuarlar, doğal 
renk paleti ve organik 
kumaşlarla mekâna 


yaşanmışlık hi 


katmak mümkün. 


Ahşap metal ayaklı dresuar: 2.450 TL., kolçaksız rustik sandalye: 1.150 TL, 


beyaz porselen puf: 695 TL, renkli geyik tablo: 495 TL., porselen abaju 
645 TL. fil obje: 99,95 TL., geyik kafası: 125 TL., Mudo Concept. Kürkl 


170 TL, beyaz vazo: 295 TL., Layla Dekorasyon. Home yazılı ışıklı tablo: 


r 
ü yastık: 


180 TL, beyaz tüy: 7 TL., siyah cam mumluk: 40 TL,, geyik desenli mumluk: 
115 TL., Bonvagon. Altın varak boyalı metal ay yıldız obje: 300 TL., mermer 


kitap tutacağı seti: 1.375 TL., Ea Interiors. Oval sepet seti: 180 TL., Dank. 


Geyik siyah tablo: 62,99 TL., post (adedi): 199 TL., açık renk sepet: 129,99 TL, 


küçük kutu: 54,99 TL., vazo: 135 TL., Ikea. 


169 


DEKORASYON 


Aley üstadı Kud5ı Erguner ve arlesinin 


Parıs teki sanat dolu evleri 


Paris'in sakin bir mahallesinde, Rue De Babylone'da konumlanan Haussmann tarzı binadaki 
dairelerden birinde Arzu ve Kudsi Erguner, üç çocuğuyla beraber yaşıyor. Dekorasyonda 
samimiyet ve yaşanmışlık duygusu ön planda tutulurken yıllar içinde özgün bir stil ortaya çıkmış. 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Mesut Alp. 


MAM | 


NN 


N 
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Salondaki bordo kanepe ve sol köşedeki berjer KA Intemational'dan, 
soldaki kolsuz Napolyon |ll koltuk bir antikacıdan alınmış. Art deco 
stilindeki sehpanın altındaki alçak tabure Japonya'dan. 


Abajur Mis e 
Demeure'dan. 
Şömine üzerindeki 
turkuaz çanak Alev 

Ebüzziya'nın hediyesi. 
Şömineler İtalyan 

mermerinden yapılmış. 


EE 


i 


Mz, 
MZAN 


Şöminenin sağındaki berjer bir antikacıdan alınmış. Narlı tablo İsmail Acar imzası taşıyor. Soldaki semazen tablosu İngiliz 
bir ressama ait. Ressam, Paris'te yapılan ilk mevlevi ayininden sonra eve gidip bu resmi yapmış. Resimde arka planda 
Kudsi Erguner ve babası da yer alıyor. Türk kilimi Paris'teki Galerie Triff'ten. Aplik ve abajurlar Mis en Demeure'dan. 
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“Müzik, çocukluğumdan beri hayatımda. Müziğin sadece kendisi değil, etrafındaki tüm 
konular beni ilgilendiriyor. Bence müzik, insanı doğrudan etkileyen, belki de hayatını 
değiştirebilecek bir tını, bir titresim, bir ses: Kuds/ Erguner 
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Tâ 


Tg 
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1989 yılında evlenen Erguner çiftinin üç çocukları var. 


Mutfakta duvara yaslı duran tepsiler aile yadigarı parçalar ile Fas ve Hong Kong seyehatlerinden toplanan 
parçaların karışımı. Tablonun altındaki sandalye Marche Saint-Ouen antikacılar çarşısından alınmış. 


Kanepenin kumaşı İstanbul'daki Penepole'den seçilmiş. 
Yastıklar Paris'teki La Maison Ottomane'dan. 


ancak Paris yine keyif- 


ışarıda hava puslu 
li. Ziyaret ettiğimiz evden ney sesi yük- 


seliyor. Burası dün 


yaca ünlü, geleneksel 


Sufi müziğinin üstadı Kudsi Erguner ve ailesinin 
yaşam alanı. 1890'ların başında inşa edilen yapıya yaklaşık 18 sene önce taşınmışlar. Burayı 


Rive Gauche'da ev arark 


en tesadüfen bulmuş- 


lar. Yapı toplam 150 metrekare; salon, çalışma 


ve yemek alanı, üç yatak 


odası, iki banyo, antre 


ve mutfaktan oluşuyor. Proje, 3,5 aylık bir reno- 


vasyon sürecinden sonra 
vuşmuş. Mutfak ve banyo 
salon olduğu gibi korunm 


yeni görünümüne kayıkılıp tekrar yapılırken 
uş. Evdeki kartonpiyer, 


parke, şömine ve kalorifer peteklerinin hepsi orijinal. Taşındıktan sonra ve zaman içinde ufak te- 


fek tadilatlar devam etm 


iş, küçük dokunuşlarla 


ev bugünkü halini almış. Dekorasyonun genelin- 


de seyahatlerden ve Tür 
sesuarlar göze çarpıyor. | 


kiye'den getirilmiş ak- 
I. Napolyon dönemine 


ait mobilyalar, yüksek tavanlı yapı ile uyum içinde. Apartmanda merkezi sistem kalorifer mev- 


cut, aynı zamanda evin b 


eş ayrı mekânında beş 


tane şömine bulunuyor, h 


epsi de kullanılabiliyor. 


> 


ii 


aram 


EN ZN 
N o G7 pi ir” 


Çalışma ve kütüphane alanı aynı zamanda evin yemek bölümü. Geçmişi 19. yüzyıla uzanan bronz avize Marchg Saint Paul antikacılar çarşısından, 
kilim Galerie Triff'ten alınmış. Yemek masası, bank, kitaplıklar ve çalışma köşesinin ahşap mobilyaları Faslı bir marangoz tarafından yapılmış. 
Masanın diğer tarafında beyaz Fames sandalyeler kullanılıyor. 


Şömine üzerinde Kudsi 
Erguner'e En İyi Müzik 
da verilen Afife 

ödülü duruyor. Ödül, 
n Koman'ın Akdeniz 
inin küçüğü 
şeklinde. Tespihlerin 
ğu yeşil çiçekli 
tepsi Çukurcuma'dan. 
Rus semaver büyük 

anneden kalma. 


ii 


174 


DEKORASYO il Mi 
77116 ER n 


x 


Ebeveyn yatak odasındaki beyaz koltuk 
Ikea'dan, aplikler Mis en Demeure'dan. 
Berlin'den alınma bir vazo Arzu Erguner 
tarafından abajura dönüştürülmüş. 

Kilim Türkiye'den. 


Art deco aynalı dolap Paris'teki bir 
eskiciden alınmış. Banyodaki ayna 
Paris'teki Asya pazarından. Lavabo 
ünitesini Arzu Erguner çizmiş ve 
marangoza Sipariş etmiş. 


“Ben sanatı genelde doğru 
orantıları bulabilme çabası olarak 
görüyorum. Sesler, mimarlıktaki 
hacimler ve dekorasyondaki 
renkler ve esyalar arasında 

bu oranları arıyorum. Sesler 
arasındaki doğru orantı açısından 
epey bir yol almış durumdayım.” 
Kudsı Erguner 


Paris evlerinin en belirgin özelliklerinden biri 
olan şöminelerdeki mermer el işçiliği göze çarpıyor. Ev sahipleri aydınlatma konusunda aplik ve abajurlara öncelik tanımış. Yemek yerken 
bile XIX. yüzyıla ait bronz avizeyi çok az kullandıklarını itiraf ediyorlar. Aileden kalma parçaların yanı sıra antikacılardan, eskicilerden ve seyahatlerden alınan çeşitli eşyalar dekorasyona 
katkıda bulunmuş. Hatırası olan eşyalar, evin 
çokkültürlü ruhunu yansıtıyor. 

Renk paleti olarak bordo, bej, krem ve kahverengi, yani sıcak toprak tonları tercih edilmiş. 
Pencerelerden bol ışık alan evde sadece salonda perde, diğer yerlerde de stor kullanılmış. Salonda aynalarla ferahlık sağlanmış. Tüm evin zemini orijinal parke, mutfak ve banyoda granit ve 
mermer tercih edilmiş. Duvarlarda sanatçı dostlarının Kudsi Erguner'e özel ürettikleri eserlere 
yer verilmiş. Abidin Dino, İsmail Acar, Selim Turan, Semih İrteş, Alev Ebuzziya ve Ömer Kalesi 
bu isimlerden bazıları. 

Evden çiçeğin eksik olmadığını vurgulayan Arzu 
Erguner, her haftasonu çiçekleri yenilediğini belirtiyor. Kudsi Erguner ise arka balkondaki yasemininden vazgeçemiyor. Erguner çifti evde 
boş zamanlarını okuyarak, klasik müzik dinleyerek, çocuklarla film seyrederek geçirirken sinemaya, konserlere, sergilere ve antikacılara gitmeyi de sevdiklerini belirtiyor. Aradan 45 koca 
sene geçse de özlerinden hiç kopmayan çift, 
Türkiye'ye her fırsatta gitmeye çalıştıklarını söyleyerek sözlerini tamamlıyor. 


Çocuk odasındaki beyaz ranza Ikea'dan. 
Hil desenli yastıklar Hindistan'dan alınmış. 


Keyif odaklı kıs terapileri 


ği soğuk hava yoktur, yanlış kıyafet 
? ii vardır mottosuyla hareket ederek 

4 > e e ,. içeriyi dışarıya taşıdığımız 
? 9 haftasonu kaçamaklarında hygee 


ruhunu yaşatıyoruz. 


Yapım İrem Çalışkan Demirel. 
Fotoğraflar Eda Ildam. 
Yapım A iŞ Alperen Korkmaz, 


Resul Yılmaz, Hüseyin Nazif. ... 
KE Eş 


ne Km ie 


Üstte. Sinnesro uzun fener: 52,99 TL., Ikea. Fener (uzun); 
89,95 TL. (orta): 79,95 TL. (kısa): 59,95 TL., turuncu 
throw: 156 TL., Mudo Concept. Halat detaylı mumluk: 
189,95 TL., Zara Home. Gotwob ayaklı çanak: 85 TL, 
toprak sürahi: 45 TL., Dank. Dekoratif çam dalı (demet 
olarak): 147 TL. Ev*. 


Üstte sağda. Bank: 400 TL.*KDV, Ahmet Demirel Orman 
Ürünleri. Turuncu battaniye: 156 TL, Mudo Concept. Tox 
deri bıçak çantası: 730 TL., Soug Dükkan. Yağmur botu: 80 
Euro, Aigle. Atkılar, fiyatı belli değil, Barbour. Volare bez 
bebek: 220 TL., Mesele enerji kolyesi: 190 TL., Z-Mix. 


Sağda. Meşe tabure: 450 TL., Gotwob cam mumluk olarak 
kullanılan vazo: 180 TL., Dank. Kinfolk dergisi, fiyatı belli 
değil, That Magazine. Time and Life defter: 99,50 TL., 
Happily Ever Paper. Bella ledli cam fanus: 129,90 TL., 
Bonvagon. 
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Treorchy kanepe: 4.865 TL., Woodgert kahve sehpası: 1.400 TL., kürk 
throw: 396 TL., Mudo Concept. Halı (metrekaresi): 450 Dolar, Metrekare. 
Gotwob kırmızı yastık: 100 TL., Gotwob siyah yastık: 100 TL., siyah beyaz 
çizgili kilim: 450 TL., Dank. Neohomosapien Illustrations beyaz üzerine siyah 
çizimli yastık: 150 TL., bakır ayaklı mumluk: 145 TL., dekoratif boynuz: 380 
TE, Zmix. Cam fanus: 59,95 TL. yeşil mum (kısa): 14,99 TL., (uzun): 15,99 
TL., Ikea. Beyaz seramik vazo: 45 Euro, Nicol. Dialogue Tableware espresso 
fincanı ve tabağı, fiyatı belli değil, Erdem Akan mumluk olarak kullanılmış 
kesme bardak: 45 TL., Hamm. Siyah seramik kâse, fiyatı belli değil, Cena 
Deco kâse: 150 TL., Soug Dükkan. Hasır sepet:.220:TL. Layla Dekorasyon. 
Huş ağacı odun (3'lü):.34,60 TL., Crate and Bâtrel; 


DANİMARKA MUTLULUK 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
BULGULARINA GÖRE, YANAN 

MUM, KEK VE KAHVE ÜÇLÜSÜNÜN 
gk ÜZERİNDEKİ OLUMLU 


& kadehi (adedi): 12,99 TL., Vardagen bardak (6'lı): 17,99 TL., tabak (adedi): 9,99 TL., kâse (adedi): 9,99'TL., Ikea. 


XV. YÜZYILDA DAN LİTERATÜRÜNE BU ANLAMIYLA 
GİRDİĞİNDEN BERİ İSKANDİNAV YARIMADASININ 
VAZGEÇİLMEZ YAŞAM ŞEKLİ KONUMUNDA. HYGGE, 
YUMUŞACIK KANEPEMİZE GÖMÜLÜP KİTAP OKUMAKTAN; 
ak RKADAŞLARLA EVDE YENEN YEMEKLERE UZANAN BİR 
ÇERÇEVEDEKİ TÜM KEYİF ANLARINI KAPSIYOR. 


Fest Nuo masa: 2.600 TL., Mudo Concept. Sandalye (adedi): 1.000 TL., Ahmet Demirel Orman Ürünleri. Geoline 
aydınlatma; 550TL, Phare. Keten masa örtüsü: 320 Euro, Nicol. Kristal şişe ve kristal vazo, fiyatı belli değil, Eda 
İldam. Asta tealight mumluk (5'li): 216 TL., Crate and Barrel. Kayrak taşı peynir sunum tabağı: 75 TL, Bonvagon. 
Butterplatz reçel: 20 TL., Soug Dükkan. İçinde üzüm olan Gotwob bakır tabak: 85 TL., Dank. Uzun mumların içinde 
durduğu seramik tabak: 72 TL., Ev*. Lktsnne çatal bıçak seti: 169 TL., Vardagen peçete (2'li): 12,99 TL., Himra sarap 


pi 
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TİL 


Kış günlerinde doğayla buluşma 
fikirleri her zaman sıcak bir etki 
yaratır. Sınırlarınızı aşmalı, yeni 
yerler, adresler keşfetmelisiniz. 
Her şeyden önemlisi, kış 
görüntüsüne bürünen doğayla 
buluşmalısınız! 


Yapım peyzaj mimarı Selen Okan. 


ört mevsim hayatın tadını çıkar- 
) mak için doğa, en büyük dostumuz. Şehrin karmaşasında hayata 
bir mola vermek için ya da yeni fikirlerle 
şarj olmak, akciğerlerimize bol oksijen almak için de vazgeçilmez adresimiz. Bunun için illa uçsuz bucaksız bir ormana, 
şehrin yakınındaki göller bölgesine gitmeye ya da longozlarda yeni bitki türleri 
keşfetmeye gerek yok. Bir saksı, bir çiçek 
de sizi hayallerinize kavuşturabilir. Listemizde nelerin olmaması gerektiğini biliyorsak, nelerin olabileceği üzerine konsantre olma vakti! 


Yürüyüş parkurları 

Tembelliği bir kenara bırakın ve havanın 
soğuk olmasına aldırmadan yürüyüş parkurlarının tozunu attırmaya başlayın. Tercihimiz elbette yerlerde kurumuş yapraklarla kaplı, gökyüzüne uzanan kış günlerinin çıplak dallı ağaçlarına karışan çam 
ağaçları görüntüsü. Bu manzara karşısında ya sportmen ya da ressam olabilirsiniz. Kış manzarasını keşfetmenin en güzel adreslerinden biri ormanda yürüyüş 
parkurlarıdır. Her mevsim farklı bir renge 
büründüğü için harika görüntüler yakalamanız kaçınılmaz. Unutmayın ki, bu nok- 


talarda hava sıcaklığı şehre göre birkaç 
derece daha azdır. Bunun için de kalın giyinmelisiniz. Birkaç ısınma hareketinin ardından yürüyüş serüveninize başlayabilirsiniz. Yerlerde uçuşan yapraklar arasında 
temiz ve kuru olanları toplayabilir, yanlarına biraz da kozalak ekleyebilirsiniz. Eve 
gittikten sonra bu malzemeleri ahşap yayvan bir tabak içine yerleştirin. İçine biraz 
da kabuklu fındık, ceviz eklediniz mi, kış 
dekorunuz hazır. Bu yaprakları dilerseniz 
iki tarafı cam çerçeveler içine de yerleştirebilirsiniz. Bir başka önerim ise, kapı süsünü doğal malzemelerle yaparak kış dekorunuzu tamamlamak olacak. 


Longoz adında bir serüven! 

Listede yer alan bir diğer adres ise, longozlar. Öyle ki, her mevsim geçişlerinde 
yürüyüş yapmazsam, iki fotoğraf çekmezsem olmaz! Su ve bitkilerin buluştuğu bir 
adresten bahsediyorum. Longoz, denize 
doğru akan derelerin getirdiği kumların 
birikerek kıyıda set oluşturması ve dere 
ağzını kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistemdir. 
Yani, su içine batmış ormanlar da diyebiliriz. Her ağaç, her bitki bu ekosistem içinde yer alamaz. Mesela dişbudak, bu ağaç- 


Yürüyüşlerinizde toplayabilme ihtim 
ozalaklar ve kuru yapraklar için yanınızda 


sepet ya da çanta bulundurmayı un 
arı longozların dört bir yan 


erinde bile... Nilüferler, göl 


siniz, hatta yer yer gölün bataklı 


aliniz olan dallar, 
ygun bir 
tmayın. 


ında görebilirkesimsoğanı, batak- 


ık eğreltisi, su menekşeleri 


, Su küpesi, su 


eneviri ve daha farklı birçok çeşit bu ad- 


reslerde yer alıyor. Longozlar, kuş türleri- 


ni izlemek için de kaçırılmayacak bir adres. Başınızı her çevirişinizde sazlıkların 
aralarında kuluçkaya yatmış kazları, yüzen ördekleri, su tosbağalarını, su tavuklarını da görebilirsiniz. Bunca özelliğe sahip 
olunca, her köşe başında rastlayamayacağımız bir gerçek. Türkiye'de İğneada- 
Kırklareli, Acarlar-Sakarya, Sarıkum-Sinop 
longoz ormanlarının yanı sıra Kızılırmak 
deltasında da Samsun longoz niteliği- 
ne sahip ormanların çok küçük kalıntıları kalmıştır. 


Bitkilerle dans 

Bilinenin aksine hassas bitkilerinizi düz 
naylon ile sarıp sarmalamayın. Onun yerine hava alabilecek bir örtü, çuval bezi 
de daha ideal bir seçim olur. Ağaçların 
kök kısımlarını da ağaç kabukları ile ince 
bir örtü gibi örtebilirsiniz. Bu sayede bitkinizi soğuk havalardan koruyabilirsiniz. Yağışlı günlerin bir başka problemi de yürüme yollarında oluşan yosunlar. Bahçede 


çalışırken aman dikkat! Elbette bu mevsim de renksiz değil! Pantone'ye göre 
2018'in rengi morötesi (ultra violet) tonlarında olan siklamenleri mi istersiniz, 
menekşeleri mi? Ayrıca isterseniz soğanlı bitkiler için de toprakla buluşmanın en 
doğru zamanı. Bahar günlerinin habercisi 
sümbüller, laleler, Arap sümbüllerini ister 
saksılara isterseniz de bahçenizde bitki 
tarhlarına dikebilirsiniz. Bu ritüelle kış terapinizin bir başka maddesini de tamamlamış olursunuz. 


Bir fotoğraf çekebilir miyiz? 

Sıcak bir kahve, bir de fotoğraf makinesi... 
Önce kahvenizi yudumlayın, ardından da 
anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmeyin. Bu listede, sarıdan kahverengiye dönüşen etrafta uçuşan yaprakların fotoğrafı da olabilir, iğne yapraklı ağaçların kış 
günlerine direnmesi de... Şanslıysanız karlı bir manzara da çekebilirsiniz. Kozalağın 
her bir noktasına doluşan karlar mesela. 


İnan, 
p 


. e er fr; N 
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4. Su geçirmeyen yürüyüşe uygun spor 
ayakkabılar doğadaki kış aktivitelerimizin 
olmazsa olmazı. 
5. Kış günlerinde bahçeye kuşları çağırmak 
için yemişler, sulaklar hazırlamayı unutmayın. 
6. Kış menülerinizde yemişlerin gücünden, 
kurutulmuş bitkilerin estetik güzelliğinden 
yararlanabilirsiniz. 
7. Orman yürüyüşlerinizde topladığınız 
kuru dallarla evde pastoral dekorlara imza 
atabilirsiniz. 


Biraz daha uzak bir adrese, göller bölgesine giderseniz bu manzara daha da güzelleşebilir. Kar ama daha çok kar diyorsanız da tamam, çok daha güzel bir manzara için Doğu ekspresine binip Kars'a doğru gidebilirsiniz. 


Renklerinizi seçin, dekorunuza ekleyin 
Kış terapisi için kış bahçenizin de bir rengi olmalıdır. Renk oyunları, dekor fikirleriyle buluştuğu anda görsel bir şölen ortaya 
çıkacaktır. Kış günlerinin rengi biraz karlı bir görüntü olabilir. Yani, başrolde, belki klasik gelecek ama beyaz geliyor! Hafif 
mavimsi mor, yer yer kırmızılar, kahverengiler... Hepsi bir arada tamamlayıcı detaylarla buluştuğu anda keyifli oturma alanları ortaya çıkacak. Mumlar ve küçük aksesuarlarla da dekorunuz dört dörtlük bir 
görüntü kazanacaktır. Mumdan tabaklar, 
kuru meyveler, kozalaklar, kuru yapraklar, 
ağaç yemişleri, ve kuru dallar yaratıcılığınıza amade... 
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YAŞAM 


Mimarı ve oleleğrakyona 
tutkun kitaplar 


Sanat, tasarım ve fotoğrafa olan tutkusuyla tanıdığımız Nevbahar Koç'un, 
tanıtımı 2017 sonunda Londra'da yapılan ve Assouline tarafından yayımlanan kitabı Bosphorus Private'ın 
ardından, dekorasyon tutkusunu kitaba dönüştüren diğer sürpriz isimleri araştırıyoruz. 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. Fotoğraflar Emre Güven. 


“Zoğoz'la ruhsuz 
bir ana raxlamak 
mümlein oleğil.” 
Bosphorus Private kitabının 
yazarı Nevbahar Koç. 


* 
WN 


BOSPHORUS 


PRIVATE 


dSAYOHdSO :: 


1. XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı'da hukuk danışmanı olarak görev yapan Kont 
Ostrorog'un yaşadığı, günümüzde Rahmi Koç'a ait olan yalı. 
2. Abdülmecid Efendi Yalısı. 3. Sevil Sabancı, evinin bahçesinde. 


“Bosphorus Private” 


Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış 
İstanbul, sahip olduğu çok katmanlı kimliği bu şehre imzasını birakan zanaatkâr mimarlara borçlu. İçinden deniz geçen şehirde 
Boğaz'ın iki yakasına dizilmiş, farklı dönemlere ait yalılarsa kapalı kapılarıyla kentin tüm ziyaretçileri kadar yerlileri için de en 
büyük gizem. Küratörlüğünü üstlendiği Bosphorus Private kitabı için bu eşsiz yalılardan 20 tanesini bir araya getiren Nevbahar Koç, kitabından bahsederken uzun yıllar yurtdışından gelen 
misafirlerini Boğaz'daki evinde ağırladığından bahsediyor ve bu 
yalıların hikayeleri karşısında heyecanlarını gizleyemeyen misafirlerinden ilham aldığını anlatıyor. Boğaz'da doğup büyümesine 
rağmen bu eşsiz siluete duyduğu aşkla Bosphorus Private'a hayat veren Koç, kitabın sayfalarını aralayan herkesin de kendisini 
Boğaz'da bir misafir gibi hissetmesini arzuluyor. Bosphorus Private için yalılarının kapılarını aralayan renkli simalar, yaşadıkları 
büyülü yapıların hikayelerini de yine okurlarla paylaşıyor. Hazırlık sürecinde karşılaştıkları en büyük zorluğun kullanmak istedikleri içeriğin tümünü kitaba sığdırmak olduğunu anlatan Nevbahar Koç, Bosphorus Private'ın İstanbul Boğazı'nı farklı bir bakış 
açısıyla anlatan bir kesit olduğunu da ekliyor. İstanbul'un tarihi 
mirasını Emre Güven'in fotoğraflarıyla belgeleyen kitap, Türkiye kadar yurtdışında da ilgiyle karşılanıyor. 
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“Home” 


Ekranın sevdiğimiz yüzlerinden Ellen DeGeneres komik olduğu kadar 
yardımsever bir insan. Peki, aynı zamanda Ellen'ın gerçek bir dekorasyon tutkunu olduğunu, yaşadığı tüm evlerin dekorasyon ve renovasyonlarını bizzat kendisinin yaptığını, Amerikalı mobilya markası Thomasville 
ve ev tekstili markası Loloi için de birer koleksiyon hazırladığını biliyor 
muydunuz? Dekorasyonla ilişkisi tüm bunlarla sınırlı kalmayan Ellen, 
dekorasyon tutkusunu bir kitaba dönüştüren ünlüler arasında. Eşi Portia 
de Rossi'yle birlikte şimdiye kadar yaşadığı yedi farklı evi kitap haline 
getiren Ellen, okurlarıyla evlerinden eşsiz fotoğrafların yanı sıra her 
projeden öğrendiği şeyleri de paylaşıyor. Çocukluğundan beri iç mimar 
olmak istediğini söyleyen Ellen, dekorasyon alışverişi için favori adreslerine de kitapta yer veriyor. Ellen DeGeneres'in Home kitabında yer alan 
evlerin tümü Kaliforniya eyaletinde yer alıyor ve bölgenin karakteristik 
mimarisi hakkında ipuçları veriyor. 


Home kitabının 
kapağında, çiftin 
Santa Barbara 
evlerindeki bir 
bölüme yer verilmiş. 


Home kitabında, Ellen Defeneres ve eşi 
Porlia ole Rorsi'nin bir dönem yaşadıkları, 
o ncerinelense mimar ve Tararımcı K 


Wearstler'a af olan evelen ole fotvğra; 
yer alıyor. 


NN d. ii 


Pa 


Ellen imzalı halılar... 
Yakın zamanda ev tekstili markası Loloi'yle 

işbirliği yapan Ellen, ED isimli koleksiyonu için 
halılar, yastıklar ve koltuk şalları tasarladı. Halı 


; 


1. Ellen ve Portia'nın 45 milyon dolara satılığa çıkardığı Santa Barbara evleri. ve koltuk şallarında nötr renklerin ağırlıkta 

2. Ellen ve Portia'nın baştan aşağı yeniledikleri evinin bu bölümü kitaplarının kapağını süslüyor. olduğu koleksiyonun yastıklarında kilim motifleri 
3. Çiftin Thousand Oaks'taki çiftlik evlerinde ahırdan eğlence üssüne çevrilen bölüm. karşımıza çıkıyor. Ellen ED için, “Koleksiyon 

4. Çiftin Los Angeles Holmby Hills bölgesindeki mid-century modern stilindeki eski evleri. benim yaşam tarzımı temsil ediyor. Her parçası 


insanlarla paylaşmak istediğim tasarımlardan 
oluşuyor” diyor. 
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“The House That Pinterest Built” 


Akademi ödüllü Hollywood yıldızı Diane Keaton gerçek bir Pinterest tutkunu. Keaton aynı zamanda, yıllar içinde yaşadığı tüm evlerin restorasyon ve dekorasyon işlerini bizzat kendisi üstlenmiş bir 
dekorasyon meraklısı. Bu merakı Pinterest keşfiyle bir araya gelince ünlü yıldız belirlediği stil üzerinden seçtiği ilham karelerinden 
yola çıkarak, Los Angeles'ta şu an yaşadığı çiftlik evini de tepeden 
#7 “Meis 5 ün Sİ RS tırnağa prejelendinmekle Geli sii evin son halinin fotoğraflarını 

i ği EE EEE ve kendi deneyimlerinden edindiği ipuçlarını da bir kitapta bir ara- 
Iç mekânda Keaton favorisi olan siyah ve beyaz kombinasyonunu kullanıyor. ya getirmiş. Hazırlık aşamasında Pinterest'in de hakkını teslim etmeyi ihmal etmeyen yıldız, kitabın ismini The House That Pinterest Built koymuş. Kitapta tüm detaylarıyla inceleme fırsatı bulduğumuz 8 bin metrekarelik çiftlik evinin tamamlanması tam üç bu- 


THE HOUSE THAT çuk yıl sürmüş. Rustik stil tutkunlarının başucu kitabı haline gele- 


cek The House That Pinterest Builtte ham ahşap sütunların, eski 
p | N T k R k SI tavuk kümeslerinin ve metro seramiklerinin alternatif kullanımlap U | T rıyla ilgili çok sayıda yaratıcı fikir meraklılarını bekliyor. 


DANE KEATON 


e 


Akademi ödüllü yıldız Diane Keaton. 
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1. Mutfakta kullanılan 
el kapaklar bu 
alanın rustik hissini 
amamlarken tavan 
pencereleri doğal ışıktan 
aydalanmayı sağlıyor. 
2. Gri tonlardaki 
mutfak adası üzerinde 
lanılan aydınlatmalar, 
eski bir kümesten 

geri dönüştürülen 
malzemeden üretilmiş. 


| 


İ 


ez 


3. Banyoda metro seramikleri ve siyah metal profilli kapılar kullanılıyor. 
h 4. 8 bin metrekarelik çiftlik evinin tamamlanması tam üç buçuk yıl sürmüş. 
söses 


> - 2 .l 
eği RA Aİ 5. Diane Keaton evin dış cephesini siyaha boyamayı planladığını ancak sonrasında 
i İşim YAN mali NN SE tuğlaların görünümünü daha cezbedici bulduğunu anlatıyor. 
— un e G a 
— ca & ER, 
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Minimalist aritmetik 


sıfırdan bir proje planlamanın özgürlüğüyle yaratıcılığının zirvesine çıkan Belgin Koz Mimarlık ofisinin 
Ankara Beysukent'te hayata geçirdiği ev, net çizgileri ve kusursuz hacimlerini, çevresini saran 
doğanın nötr renk dengeleriyle yumuşatarak içindeki yaşama en sade şekilde yansıtıyor. 


Yapım Melda Onbaşyan. Fotoğraflar Fevzi Ondu. 


Tüm yaşam alanlarında kullanılan yüksek cam cepheler, bahçede 
<5 yıllardır yaşayan çam ağaçlarının doğal etkisini içeri taşıyor. 
Beyaz ve antrasit renk dengeleriyle tamamlanan dekorasyon 
yalın ve dingin bir yaşam kozası tanımını güçlendiriyor. 


YrrusaLenmeRayyegEs 
iMİ im 
b “İNİŞİ pi 
ibiği Mp Mil 
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Pp EKORASYON 


Net çizgiler, iyi tanımlanmış 
kusursuz hacimlere sahip mekânlar, 
kesintisiz geometrik düzenlemeler 
ve iyi planlanmış bir dekorasyon 

matematiği, evin mutluluk ve dinginlik 
denklemini oluşturuyor. 


Belgin Koz Mim 
tek bir tasarım d 
Her mevsim sun 


eden bir doğa manzaras 


inen bahçede, gen 
barbekü alanı, outd 


arlık ofi 
iliyle ön 
duğu fa 


sinin projesiyle hayata g 


na açılıyor. Setler halind 


parkıyla aileni 
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n tüm 


eçen Yapı 


e çıkıyor: Net, yalın ve minimalist. 
rklı tonlarla içerideki yaşama eşlik 


e aşağıya 


iş bir yeşil alanın yanı sıra geniş terasları, 
oor şömine çevresi oturma alan 


ve çocuk 


ireyleri için keyif köşeleri 


sunuyor. 


4 4 


si 


MPD Mobilya'nın özel ölçülerle tasarladığı | kanepe antrasit rengiyle, tv ünitesi duvarıyla kombinlenerek denge buluyor. Üçlü kanepe ve orta sehpalar Bediz Koz tasarımı, MPD 
Mobilya'dan alınmış. Beyaz duvarlar Galeri Nev'den seçilen Ergin İnan, Anıl Saldıran ve Serkan Yüksel gibi değerli sanatçıların eserlerine fon oluyor. 


dönüştürmeyi başarırlar. Daha ilk gördüğünüz anda, “İşte bu kesinlikle onun işil” dersiniz. Mimar Belgin Koz da bu mimarlardan biri. Tasarladığı yapıları uzaktan gördüğünüzde onun imzası olduğunu fark ediyorsunuz. Aynı Ankara Beysukent'te konumlanan bu ev gibi... Arazide konumlanan eski yapıyı 4 yıl önce satın alan ev sahipleri, mimari stilini iyi bildikleri Koz ile bir araya gelmişler. Yıllardır kullanılmayan işlevini kaybetmiş yapı yıkılarak yerine Belgin Koz Mimarlık ofisinin çizdiği proje hayata geçirilmiş. Ev sahiplerinin isteklerini çok iyi analiz eden mimar, ailenin şehrin içinde, açık havada bolca zaman geçirebilecekleri ve mevsim geçişlerini bahçenin değişen renkleriyle 
doyasıya yaşayabilecekleri bir yaşam alanı kurgulamış. 2014 yılında inşasına başlanan ev, arazideki mevcut ağaçlar korunarak maksimum yeşil alan kullanımıyla planlanmış. Evin arazideki konumu, 
komşu yapıların yerleşimleri ve yön durumu dikkate alınarak yola sırtını dönecek ve doğa manzarasına açılacak şekilde planlanmış. 2016'da her metrekaresi keyifle kullanılan verimli bir yaşam alanı 
olarak hayata başlayan 550 metrekarelik ev, üç kat üzerinde tasarlanmış. Binanın dış cephesinde 
başlayan yalın ve net mimari stil, ortak tasarım dili olarak baz alınmış ve iç mekânlara da taşınmış. 
Giriş katındaki geniş karşılama lobisi sağ ve solda konumlanan girişlerle salona bağlanıyor. Salon, 
iv ünitesinin duvarının ardına gizlenen çift girişli bir çalışma odasına açılıyor. Salonun arka çıkışında 
ise yemek alanı konumlanıyor. Mutfak, yemek alanıyla bağlantı halinde ve yemek davetlerinde servisi kolaylaştırıyor. Bu mekânların tümü kayar kapılarla istenildiğinde birbirine açılıyor, izole alanlar 
istendiğinde ise birbirinden kolayca ayrılıyor. “Mekân organizasyonunda, fonksiyonların katlarda 
tek tek odacıkların içinde çözülmesi yerine; istenildiğinde aile bireylerinin bir arada olmasına imkan 


2 azı mimarlar kendilerine has stili, her projelerinde kurguladıkları ortak noktalarla bir imzaya 


Yüksek pencere 
açıklıklarıyla 
gökyüzünü içeriye 
alan yapı, sakin, 
duru ve detaycı bir 
yaklaşıma sahip. 
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DEKORASYON 


Üstte solda. Açık perspektiflerin 
inti ğı evde yemek 


şma odası sürgülü 


irinden 


dasındaki 


divenlerle 


'da 
on geniş 


ayrıca 
ada 


uz, güzel havalarda sürgülü cam cepheleri açılarak bahçeyle 
katta bulunan spor alanı ve sinema salonu burayı tamamen bir 
ştürüyor. Ev sahiplerine şehirdeyken tatil yapma şansı veriyor. 


Yoğun yaşanan bir günün ardından ev sahiplerinin yorgunluklarını alan, stresten 
uzaklaştırma etkisine sahip bir iç mekân kurgusu yaratılmış. 


Carrara mermer doku doğanın 
tüm mucizesini güzel deseniyle 
ebeveyn banyosuna taşıyor. 
Çift bölümlü duş kayar cam 
kapılarla mekana bağlanıyor. 


L 


DEKORASYON 
—— aa 


Üstte solda. Evin küçük kızlarının odaları birbiriyle aynı tasarıma sahip ve bitişik konumlandırılmış. Odaların tam ortasında kişisel sınırları belirleyen sürgülü bir kapı var. 
İstenildiğinde açılan kapı iki mekânı buluşturarak kızlara geniş bir oyun alanı sunuyor. 

Üstte sağda. Kızların odaları gibi, aynı tasarıma sahip olan banyoları evin keskin hatlarını kıran yuvarlak aynaları, carrara mermer yüzeyleri ve pastel duvar renkleriyle evin tek 
renkli mekânları olarak öne çıkıyor. 


verecek mekânsal bütünlüğü oluşturan mahaller içinde olması sağlandı” diyerek evin denklemini 
anlatan mimar, tüm yaşam alanlarına aynı anda hem sosyal hem de izole olabilme özelliği yüklemiş. 
Aynı tasarım kurgusu üst katta da devam ediyor. Ailenin iki kızının bitişik konumlanan odaları istenildiğinde sürgülü kapıyla ayrılıyor, oyun buluşmalarında ise açılarak tek bir mekâna dönüşüyor. Ebeveyn yatak odası ise giyinme odası, banyo ve uyku fonksiyonlarını taşıyan akıcı bir mekân kurgusuyla öne çıkıyor. Ebeveyn yatak odası ve kızların odası, bahçe manzarasına açılan geniş bir terasta buluşuyor. Evin bahçe katındaki kapalı yüzme havuzu ise hava sıcak olduğunda sürgülü kapıları açılarak yarı açık bir mekâna dönüşerek günlük hayatın rutininden uzaklaşmak isteyen aileye şehirde 
tatil yapma özgürlüğü veriyor. Bu katta ayrıca sinema, spor ve çocukların oyun odaları bulunuyor. 
“Yapıya girildiğinde kullanıcılara verilmek istenen dingin psikolojiyi sağlayabilmek için tasarımın tüm 
disiplinlerinde ve bileşenlerinde yapının dengelerini oluşturan yalın çizgilere sadık kaldık” diyen mimar Belgin Koz, iç mimari projesini huzur ve konfor temaları üzerinde şekillendirmiş. Dekorasyondaki trendlerin gelip geçici renk, form ve aksesuarlarından uzakta duran ev, uzun yıllar bıkmadan keyifle yaşanılmak üzere tasarlanmış. Evin tamamına antrasit renkleriyle beyazın göz yormayan uyumunun hakim olması istenmiş. Yatay ve düşey düzlemlerde zekice ilerleyen evin yükseklik, renk, mobilya ve atmosfer seçimi, içinde yaşayanları mutlu ve huzurlu kılıyor. 


Künye Yapı Cinsi: İki dönüm bahçe içinde 

Evin yeri: Beysukent, Ankara. 750 metrekarelik üç katlı ev. 

Mimarı ve iç mimari : Belgin Koz Mimarlık. belginkoz.com (| Mobilyalar: MPD Mobilya ve özel tasarımlar. 
Uygulama: Mimar Berkay Şeşen ve Süha Afacan. 
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Ebeveyn yatak odası giyinme 
odası, geniş banyosu ve uyku 
alanıyla ev sahiplerine, akıcı bir 
tasarım diliyle kurgulanan geniş 
bir alan sunuyor. Geniş cam cephe 
sayesinde güneş ışığıyla yıkanan 
oda antrasit renk kurgusunu 
sürdürüyor. MPD Mobilya'dan 
seçilen dört direkli yatağın ayak 
ucunda TV'nin gizlendiği bir kutu 
bulunuyor. 


“Çok katlı evlerde bireylerin katlar arasında 
birbirleriyle iletişimi kaybetmeden yaşaması 


önemli. Özellikle evdeki kıymetli zaman 
diliminde keyifli vakit geçirmeye her seyden 
fazla önem veren bir aileniz varsa...” diyen 
mimar Belgin Koz, sürpriz geçişlerle mekânları 
birbirlerine bağlamış. 


Yatak odasının girişinde 
konumlanan giyinme odası, 
özel tasarımıyla kadın-erkek 
bölümlerini ada üniteleriyle de 
birlikte simetrik olarak ayırıyor. 
Geniş cam cephenin önünde 
makyaj masası, ada ünitelerinin 
kenarlarında rahatlık sağlayan 
oturma birimleri bulunuyor. 


RENK 


Siyahın 2018 hali 


Moda ve dekorasyonda sürekli değişen trendlerden etkilenmeden zamansız bir duruş 
sergileyen siyah, bu sezon mat dokusuyla cesareti ve gücü beraberinde getiriyor. 
Mekânda sofistike gölgeler oluşturan siyah, Fİ yere karakterli ve bir o kadar da 
dikkat çekici bir yorum katıyor. | 


Yapım Selin Cebecioğlu. 
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Duvardaki etkisi 
© Jotun, evinizde veya ofisin 
yada televizyon ekranını ka 
terseniz, arkasındaki duvarı si 
boyamanızın yeterli olduğun 

gi tüyosu için de 9938 Blacke 

/ i kodunu öneriyor. jotun.com. 
.e Marshall'a göre cesur siyah 
fistike bir hava kazandıracak 
ci bir etki yaratmak için nered 
lerle eşleştirilebilir. Bu rengi 

> önemli bir nokta da siyahı az 
A 


maktır. Az miktarda kullanılan siyahlar vurgu 
, renginizle çok güzel eşleşirken, aksesuarlarınız için de etkileyici bir fon görevi üstlenir. 
marshallboya.com (| | | 
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Marks and Spencer. 


Macaron koltuk, fiyatı belli 
değil, Kontra. 


Ahşap aksesuar: 
801TL, Fig. 


Cassina marka LC1 
koltuk, fiyatı belli 
değil, Mozaik. 


Modern aliyapı 


Kasvetli bir hava oluşturacağı algısıyla çok tercih edilmeyen siyah, aslında yöneldiğiniz 
stile göre mekânı zenginleştirecek güce sahip renklerdendir. Son yıllarda mobilyalarda 
sıkça tercih edilen siyah, aksesuar ve aydınlatma seçimlerine de eğilimi artıran bir çekime sahip. Siyahın parlak yüzeyinin ışığı yansıtma özelliğine ve monokrom tonlamalar 
oluşturan yapısına güncel bir bakış açısı getiren trend uzmanları, mat dokulu siyah ile 
modem ve güncel bir bakış açısına merhaba diyor. 


Home ard 
Cott 


Jüt sepet: 59,99 TL., 
H&M Home. 


Hiref marka Marakeş 
desenli mum 295 TL 
Brandroom 


Natalia Brilli marka deri kaplama 
mikado çubukları: 2.295 TL., Shopigo. 


Moroso marka Dudle sofa: 5.500 Euro, Haaz. 


Louis Vuitton. 


Iç mekânlarda siyah 
“Siyahın zeminde kullanımı, üzerindeki 
mobilyaları öne çıkarır. Özellikle metalik 
dokulardan pirinç, krom, bakır ve bronz 
tonlarında mobilyalar, siyah zemine sahip 
mekânlara gösterişli bir görünüm katar. 
Dekorasyon profesyonelleri olarak biz 
siyahı bir renk olarak değil, tarafsızlık 
olarak tarifleriz. Çünkü o her renkle uyum 
içinde eşleşebilir, lacivertle bile. Işığı 
yansıtmadığı için vurgulamak istemediğiniz 
şeyleri gizlemek veya kamufle etmek için 
mat siyah rengi rahatlıkla kullanabilirsiniz. 
Ayrıca enternasyonaldir, Japonya'da 

son derece saygı gören siyah mekânlar 
İskandinavya'da son zamanlarda beyazın 
alternatif olarak çok popülerdir, ayrıca 
eklektik atmosferlerde de çok sık yer alır. 
İtalya zaten siyahtan asla vazgeçemez. 
Siyahı kullanmak istiyorsanız zeminde 
tercih etmenizi öneririm çünkü duvarlarda 
gerçekten de mekânı küçülten bir çember 
yaratabilir. Sık sık karanlık ve kasvetli 
olduğunu düşünürüz, ancak sıcak renklerle 
kullanıldığında sofistike ve gizemli 
olabilir. Daha sportif bir aksan istiyorsanız 
onu daima beyaz veya kemik tonlarıyla 
buluşturmalısınız, bunun için de en uygun 
alanlar mutfak ve banyolardır.” 

Mimar Ozan Ekşi, Sem Collections 


Moroso marka Kub masa küçük: 680 Euro, 
büyük: 1.040 Euro, Haaz. 
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Geoline sarkıt: 
N 650 TL., Phare. 


| 


Mumluk, fiyatı 
belli değil, Ikea. 


Hoparlör, fiyatı Foscarini marka sarkıt 
belli değil, aydınlatma: 
Bang&0lufsen. 1.800 Euro, Haaz. 


Hay design marka 
kum saati: 7/0 TL, 
Wepublic. 


Battaniye: 199 TL., 
H&M Home. 


Duvara monte dolap: 
109TL, Ikea. 


b 


Vulcano yan sehpa (büyük): 690 Euro, 
(küçük): 600 Euro, Casa İnternational. 


HK Living. 


e Baxter marka Como 
yatak: 7.200 Euro*KDV, 
Moda Bagno. 


Masa üstü 
aydınlatma, 
fiyatı belli 
değil, Casa. 


Çift kişilik 

nevresim takımı: 
179,99 TL., Vitra marka Eames 
H&M Home. tasarımı Bird 
aksesuar: 7/90 TL, 
Shopigo. 


Cc Tapis marka # 
Behind Surface halı: & 

0.725 Euro*KDV, & 
italdeko. 


Cestino 

sepet 80 Jove masa, fiyat UObjet marka 

EurosKDV, belli değil, Moda şamdan: Menu marka 
Nordist Bagna. 597TL, Afteroom koltuk: 


Luxuria. 1.266 Euro, Diseno. 


Carpenters masa: 7.160 TL, 
Mudo Concept. 


Lavabo, 
fiyatı belli 
değil, 
Bocchi. Eco Smart marka Stix şömine, 


fiyatı belli değil, Decofire. 


HK Living. 


Yastık küçük: 139,95 TL., Grüidiris 
büyük: 189,95 TL., Zara Home. Jaime Hayon tasarımı 
Catch koltuk: 
1.340 Euro, Diseno. 


Cassina marka Charlotte Perriand tasarımı 
Rio orta sehpa: 10.680 Euro*KDV, Mozaik. 


Baxter marka 
Guell konsol: 16.000 
Euro*KDV , Moda Bagno. 


Gi — 


Sıvı sanbunluk: 99,95 TL, 

sabunluk: 49,95 TL. diş İ 

fırçalık: 49,95 TL. fırça: 

139,95 TL., Zara Home. Torreano kanepe: 3.494 Euro, Casa İnternational. 


Dekorasyonda siyah 
tonların önemi 

“Her şeyden önce siyahın karakter profilini 
iyi çizmek gerekiyor. Siyah daima sert, 
güçlü, domine, cesur, kuralları zorlayan, 
riski seven ve cinsiyetsizlik özelliklerini 
taşır. Dolayısıyla kullanıldığı mekânlara da 
aynı yüksek volümü getirir. Siyahı bir yerde 
görerek kendi mekânınıza uygulayamazsınız; 
ilham alarak aplike edemezsiniz çünkü 
siyah kullanmak en az kendi kadar cesaret 
ister. Depresyona yöneltir, odayı karartır 
gibi yorumlara karşı savaşacak gücünüz 
olmalıdır. Ancak bu savaşları aşıp siyahtan 
vazgeçmezseniz, benzerine sıklıkla 
rastlanmayan, son derece stil sahibi bir 
başlangıç yapmış olursunuz. Gerçekçi ve 
kusurları saklamayan yönü, işlevselliği 
ortadan kaldırır. Yani kullanımı zordur ama 
bir o kadar da üzerindeki her şeyi yüceltir. 
Siyah bir fona yerleştirilmiş ahşaplar öne 
çıkar, metaller ışıldar, aydınlatmalar adeta 
birer mücevher gibi parlar. Ayrıca siyah, 
daima iddialı dekorasyon ekollerinin ve 
dönemlerin temsilcisi olmuştur. Avangard 
ve art deco gibi zamansızlığa ulaşan 
dekorasyon süreçlerinin temel rengi olarak 
bilinen siyah, prensiplere saygılı tasarım, 
mükemmel işçilik ve kusursuz uygulama 
ister.” Mimar Şebnem Buhara 
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CNRHOLDİNG DUEE 


* Online 


Davetiye 


Zero sarkıt aydınlatma: 
1.650 TL., Unigka. 


Petite Friture marka 
Chain sarkıt: 425 
Euro*KDV, Italdeko. 


Arketipo Design 
tasarımı İotus 
sandalye: 
bride marka Margot 4.900 TL#KDV, 
8 Oculus, karanlık bir iç mekâna, yoğun bir ışık demetinin girmesine olanak sağlar ve böy- tepsi: 200 TL., Haaz. Enne. 


lelikle gölge ve ışık dünyaları arasında bir eşik oluşturur. Bu terim, Yusuf Sevinçli'nin çoğunlukla Fransa ve Türkiye'de çekilmiş, siyah-beyaz analog fotoğraflardan oluşan serisi- 
nin ismini de belirleyen bir terim. Oculus'a ait eserleri yusufsevincli.com web sayfasında 
görebilir, sanatçıya ait sergileri hakkında bilgi alabilirsiniz. 

8 Güncel hayatın mesajlarını geleneksel Çin el sanatıyla buluşturan Ai Weiwei, sahicilik, 
çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen çalışmalarında siyah beyaz renk seçimlerine de yöneliyor. Sanatçının 100'ü aşkın eserine yer 
açan Sakıp Sabancı Müzesi'ni 11 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz. 


Aksesuar: 275 TL, 
Mudo Concept. 


Odin suni deri 
yastık: 59,95 TL., 
Mudo Concept. 


Tom Dixon marka Slab yemek masası: 
1.700 Pound, sandalye: 375 Pound Diseno. 


Fornasetti marka kutu: 
: 755TL, tabak: 710TL, 
Çerçeve: >» . <>“ Beymen'Home. 
119TL, 
Ikea. 


p* 


Patchwork hali: 1750 TL., Mudo Concept” Ai Weiwei'nin legolardan yapılan Han Hanedanı Vazosunu Düşürmek isimli 


za çalışmasında tercihi siyah ve beyazdan yana olmuş. 
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Gubi marka 
Copacabana koltuk: 
1.695 Euro, Diseno. 


Unfold sarkıt aydınlatma: N 
195 Euro*KDV, Nordist. 


DCW marka Lampa 
Gras aydınlatma: 
2.156 Euro, Italdeko. 


Kağıt üzerine mürekkep 
çalışılan isimsiz eserin sanatçısı, Seramik mumluk (büyük): 
Stephane Delagrange. 205TL, Sırr Seramik. 


Siyahın distopyası 
“Neredeyse tüm resimlerimde sadece 
siyah kullanıyorum. Beyaz bir kâğıt ve 
siyah pigment... Bunun bir kaç nedeni var, 
birincisi yakalamak istediğim distopik ve 
kaotik manzara, ikincisi ise malzemeyle 
olan ilişkim. Her şeyi en aza indirip, 

siyah bir boya ve beyaz bir yüzey ile sıfır 
noktasından yola çıkıp bir şey inşa etme, 
bir bütün yaratma isteği. Siyahın diğer 
bütün renklerde olmayan bir doyuruculuğu 
ve asilliği olduğu kanısındayım. Siyahın 
renk olup olmadığıyla ilgilenmiyorum ama 
bir “durum” olduğu konusunda inancım 


alph Lauren Home. 


Poltrona Frau marka &Tradition marka b an bi ANI 
Palio masa, fiyatı Copenhagen aydınlatmp: e e e e ıyı Ki 
belli değil, BMS. 410 Euro, Diseno, e e a 


nesnelerle mekâna olgunluk katacağına 
inanıyorum. Özellikle cam ve beyaz ile 
dengelendiğinde.” 

Ressam Ahmet Doğu İpek. 


Mirror, fiyatı belli değil, Seletti. 
Darth Vader 
aksesuar: 
940TL, 
Paşabahçe 
Mağazaları. 


Circular kitaplık: 
2.360 TL., Mudo Concept. 


«gi ere 


3 di Çatal bıçak kaşık takımı: 
53— ap 


29,95 ile 25,95 TL. 
arasında, Zara Home. 


Ahmet Doğu İpek, Construction Regime 
tablosunda kağıt üzerine suluboya çalışmış. 


Studio Kairos tasarımı 
Hugo masa, fiyatı belli 
değil, Koleksiyon. 
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Yaklaşık dokuz yıldır aktif olan Luxury Shoppers'tan tanıdığımız Lian Beraha 
ile lezzet dolu bir sohbet için bir araya geldik. Food and Table Curator adlı 
İnstagram sayfasında yemeklerle kurduğu zarif ve samimi bağları tasvir eden 
fotoğraflar paylaşan Beraha ya, altı aydır aktif olarak 

sürdürdüğü yemek ve sofra danışmanlığı hakkında 

merak ettiklerimizi sorar izim içi 

hazırladığı tatlıların keyfinrcıkardık. 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Fevzi Ondu. 


Lian'ın lezzet bahcesi 


a 
| 


Lian Beraha # 


4 


Viskili ve ballı trüfler 

© 200 g bitter çikolata © | kaşık bal © 3 kaşık 
viski © 100 g krema © 509 tereyağı © Kakao 
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri benmari usulü 
eritip buzdolabında bekletin. Donduktan sonra 
minik toplar yapıp kakaoya batırın. 


rbirinden leziz 
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“Benim hayat felsefem; duygularda gerçeklik, sevgide basitlik... Hayatımın her alanında 


“ 


* 
Çukurcumia'dan alınh siyah 
yemek masasının ortasındaki 
vazo olarak kullanılan beyaz 
sürahi Crate and Barrel'dan. 


Sarapta pismis 


armut 

© 5-6 armut 

© | şişe yarı tatlı beyaz şarap 
e Birkaç adet çubuk tarçın 
ve karanfil 

e Bir adet vanilya 

© Şerbet için 2 bardak su ve 
2 bardak şeker 

Hazırlanışı: Armutların 
kabuğu soyulduktan sonra 
tencereye rahat oturmaları 
için dipleri düz bir şekilde 
kesilir. Saplarını kesmeyin 
çünkü saplı daha güzel 
görünüyorlar. Şerbeti biraz 
kaynatınca vanilya, karanfil 
ve tarçınla beraber armutları 
koyun ve bir şişe şarabı 
ekleyin. Kapaklı tencerede en 
az bir saat pişirin. Vanilyalı 
dondurma ile servis edin. 


Maison Française: Bize özel hazırladığınız tatlı büfenizi 
tarif eder misiniz? 

Lian Beraha: Tatlı sofralarının basit ve hafif olması önemlidir. Bu düzen, uzun süre oturup her şeyden biraz tatmak için ideal. Çilekler ve ince çikolatalar herkesin seveceği ve suçluluk duymadan yiyebileceği türden. 
Dondurma ev yapımı ve hem sıcak armutların yanında, hem de kendi başına orman meyvelerine çok yakışıyor. Mutlaka bir tuzlu olmalı diyerek brie peynirini 
cevizlerle beraber servis ettim. Bir de sofrada kırmızı 
bir şeyler olsun istedim ve çilekleri dahil ettim. 

MF: Dekoratif şemayı nasıl belirlediniz? 

L. Beraha: Özel bir şeye gerek duymadan her gün 
kullandığım çiçekler ve tonlara yer verdim. Doğallığı ön planda tutarak meyve ve pembe gül yaprakları kullandım. 

ME: Hazırladığınız tatlılar neler? 

L. Beraha: Şarapta pişmiş armut, ev yapımı vanilyalı dondurma, çikolatalı pasta, ince fıstıklı deniz tuzlu bitter çikolata, çikolataya batırılmış çilekler, viski ve ballı trüfler hazırladım. 

MF: Kendi üretimlerinizden en çok neler tercih ediliyor? 

L. Beraha: En çok çikolatalı pasta, glutensiz ekmek 
ve brownie satıyorum. 


doğallık ve sadelik benim için önemli. Sofrada da abartılı süslemeler yerine doğal kurguları tercih ederim.” 


Ni. 
Pempe güllerin yer 
aldığı ble-blanc * 
vazo Verda Alaton'un' 


hediyesi. Cam 
mumluklar Crate and 
Barrel'dan. 


Sehpa üzerindeki dekoratif 
boynuz objeyi Verda Alaton 
özel olarak tasarlamış. 


-— ' , — 
> 

Kitapların durduğu bambu sandalye 

RB Living'den alınmış. 


Çatalbıçaklar farklı bit « 
pazarlarındap toplanmış. 


i“< 


4 yumurta © 3 kaşık kakao © 150 g tereyağı © 1,5 bardak şeker © 1 vanilya e 1 kabartma tozu 
e Yarım bardak süt © 50 g bitter çikolata 

Hazırlanışı: Yumurtayı önce şekerle çırpın, sonra tüm malzemelerle beraber büyük bir tavada 
muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Yağladığınız kabınıza dökün ve fırında 40 dakika 200 
derecede pişirin. 
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Maison Frânaise 
aboneliği | | 

em çok kölây, 
em avantajlı. 


MR 
ta zig 
1 9 e) 


1 RI MERKEZİ © 
l 


4. 


| 0212 418/030, wwbalöneteo dili 
N ii : ki a 


Her ay adresinize teslim - Ücretsiz kargo - Kredi kartına 3 taksit imkanı" 


(*) Taksit yapılan kredi kartları: Bonus, Maximum, World, Axess. 


yağa om. 


“Sofrada isin sırrı biraz çiçek biraz 
mum ışığı ve antikacılardan toplanmış 
sofra aksesuarlarında saklı...” 


MF: Sizce şık davetlerin sırrı nedir? 

L. Beraha: Doğallık başta geliyor benim için. Sofralarda abarılı süslemeler, insanların birbirini göremeyeceği şekildeki çiçekler ve şamdanlar bana komik geliyor. Bence lezzetli yemek, güzel müzik, sade çiçekler ve tabii misafirler, şık bir davette büyük rol oynuyor. 

MF: Peki, ideal davet sofrası düzeni nasıl olmalı? 

L. Beraha: Açık büfe değilse eğer, çiçekler sade ve göz hizasının altında olmalı. Bardaklarda zarif güller favorim. Devasa şamdanlar yerine kısalı uzunlu tek tek konulan mumlar 
olabilir. Beyaz sofra örtüsü veya hiç örtü olmadan sofranın 
dokusu ortaya çıkarılabilir. Davet sofrası özenilmiş ve mümkün olduğu kadar doğal olmalı. Aynı şekilde bu, yemeklere 
de yansımalı. Üzeri, yanı veya tatları soslarla örtülmüş etler 
servis edilmemeli. Kaliteli ürünler kullanılarak yemeklerin tadını en iyi şekilde ortaya çıkarmak önemlidir. Bir de ben sofrada tek tek tabak düzeni yapmıyorum. 

MF: Her davet sofrasında özellikle yaptığınız bir alışkanlık var mı? 

L. Beraha: Yemekleri ortaya koymak. Yemekler paylaşılınca 
sofralar daha güzel oluyor. Herkes birbirinden bir şey isteyince ve birbirine servis yapınca sofranın keyfi artıyor. Önüne gelen tabağı yemek, bana göre güzel, keyifli bir sofra olmuyor. 

MF: Şu sıralar gündeminizde neler var? 

Çalışma sisteminizden bahseder misiniz? 

L. Beraha: Bu aralar evlere gidip sofra kuruyorum. Öncesinde kişinin tabak servis takımlarına bakıyorum. Ona göre eklenecek, karıştırılacak tabak-bıçak setlerini, çiçekleri, mumları, şamdanları ve gerekli eksikleri tamamlıyorum ve malze- 


Vanilyalı dondurma 

© 3 bardak krema 

© | bardak süt 

© | bardak şeker 

© | vanilya 

© Biraz tuz 

© 5 yumurta sarısı 

Hazırlanışı: Yumurta sarıları hariç 
her şeyi mikserle bir kapta karıştırın. 
Sonra bir tavaya koyarak karışımın 
biraz ısınmasını bekleyin. Arada 
karıştırın ve yavaş yavaş yumurta 
sarılarını ekleyin. Son olarak karışımı 
dondurma yapıcı ile buzluğa koyun. 


Şamdanlar İ 
Paris'teki bir alitika 
pazarından. Çiçekler 
Kuruçeşme'de 
Yabanverde'de) 
seçilmiş. İkramlarin 
durduğu tabaklâr 
Feriköy Antika 
Pazarı'ndan. 


melerle gelip sofrayı kuruyorum. Bazen ek olarak tatlı, peynir tabağı veya aperatif süslemeleri yapmam isteniyor. O 
zaman ona göre hazırlık yapıyorum ve tatlılarımı evde yapıp götürüyorum. Luxury Shoppers'dan dolayı işim, her yerden topladığım ürünleri birleştirmek. Sofra dekorlarında bitpazarlarından aldığım şamdanlar, tabaklar ve servis takımları çok tercih ediliyor. 

ME: Siz ne sıklıkla evinizde davet yapar ya da misafir ağırlarsınız? 

L. Beraha: Evimde davet vermiyorum ama arkadaşlarım sıklıkla geliyor ve beraber yemek hazırlayıp yiyoruz. Her şey böylece çok daha doğal, kolay ve keyifli oluyor. 
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e oi. 
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ALIŞVERİŞ 


sezonun alışveriş rehberi, işlevsel çözümler, adresler 


216/ ALIŞVERİŞ 

Değişen yaşam alışkanlıklarıyla bugün evler daha çok bir sığınak, bir kaçış noktası ve huzur üssü olarak 
görülüyor. Mekân kurgusu ise kişinin hayattaki tutkuları, iyi hissetmek için ilgisini verip bilgilendiği konular 
etrafında şekilleniyor. 


229/ MARKA Özgün bakış açısını koleksiyonlarına 


yansıtmayı başaran Origami Mobilya, geniş ürün yelpazesi, farklı tarzlardan ürün seçenekleri ve zengin 
aksesuar kurgusuyla sıradışı kombinasyonlar sunuyor. 


230/ BLOKNOT Dekorasyon duayenlerinin 


evlerinizi giydiren yeni koleksiyonları ve tasarım sahnesine damgasını vuranlar... 
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Spiritüel bir sığınak yaratmanın 4 adımı 


Değişen yaşam alışkanlıklarıyla bugün evler daha çok bir sığınak, bir kaçış noktası ve huzur üssü olarak görülüyor. 
Mekân kurgusu ise kişinin hayattaki tutkuları, iyi hissetmek için ilgisini verip bilgilendiği konular etrafında şekilleniyor. 


Yapım Merve Öztürk Kara. 


Roda marka Dandy kanepe: 17.800 Euro*KDV, Mozaik.  Lase tlight mumluk: 79,90 TL,, Chakra. Sufi Platin Bordürlü O Sehpa: 850 Euro, Ayn Design. Pallucco marka Fortuny 
Toscane Neo sehpa: 2.760 TL., Mudo Concept. çay seti (altılı): 299 TL., Koleksiyon. aydınlatma: 5.380 Euro*KDV, Statu Mobilya. 


Lima mum: 259,90 TL, Chakra. Çekmeceli konsol: Seramik bardaklar (adedi): 9D, Atölye 11. Demirli cam vazo: 570 TL., Öney Mimarlık. Dekoratif sepet- 
13.999,90 TL. Yargıcı Hameworks. Vazo: 345 TL., Manner İstanbul. vazo: 190 TL.*KDV, Primitif. 


Roda marka Platter masa 5.040 Euro*KDV, Mozaik. Yastık: 119 TI., Marble&Co. Divine puf: 2.504 TL., 
Magis marka Spun tabure: 430 Euro, İCA. Lovely koltuk: 3.160 TL., Mudo Concept. Cumba Selection. 
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Artists Handbook dekoratif kitap: 357,20 TL., 
Caprice tabaklar 34 -39 TL., Crate and Barrel. Renkli Cumba Selection. Rolf Benz marka koltuk: 
seramik kâseler (adedi): 55 TL., Atölye 11. 1.750 Euro*KDV, Statu Mobilya. 


Taralic, Dreşim ler 
Yaratıcılıktan ve renklerden ilham al 
evlerde heykeller, tablola 


an Sanatçı ruhlu 
Christopher Guy marka heykel: 1.200 Dolar, Kitani r, bohem esintili parcalar ve 
i i , Kitaplar V ie i 
Roda marka Wing paravan: 1.530 Euro*KDV, Mozaik. Ghanbari. Hobynis heykel: apar yaşam alanının demirbaşları arasında yer alıyor. 
Kanepe: 6.750 TL. Som Interior. 9.000 TL.#KDV, Canto21. 


Drawing Creative Technigues dekoratif Lampe Gras marka dış mekân aydınlatma: 
kitap: 50 TL., Cumba Selection. Müge Atabek imzalı || &Tradition marka Palette yan sehpa: 1.165 Euro, Diseno. 1.050 Euro*KDV, Nordist. 
bronz heykeller: 2.450 TL., Casa Chic. Büst 710 TL., Cumba Selection. Yatay dekoratif obje: 295 TL., Urban Atölye. 


Çiğdem Yapanar tasarımı Affection heykel: 650 TL., Bar taburesi: 416 TL. Vitale. 


hipicon.com Kozak cicim kilim: 4.500 TL., Adnan&Hasan. Syam mumluklar (küçük): 59,90 TL., 
Throw: 249,90 TL., Chakra. Cavett puf: 2.700 TL., Crate and Barrel. (büyük): 89,90 TL., Chakra. 
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Martinigue yastık: 310 TL., Poetigue Home. Ayaklı saksı: 350 TL., Urban Atölye. 

! Saklama kutuları: 39,95 TL., Zara Home. Warm Design saksılık: 164,90 TL., morhipo.com Çerçeve (adedi): 45 TL., Fekare Çerçeve Tasarım. 

l &“ BİTKİ 

1 AVCILARI 

Saksı: 55,73 TL, Love. Wenge Home abajur: 826 TL, Altıncı Cadde. 
İki katlı sunum tabağı: 59,90 TL., Yargıcı Homeworks. Bitki standı: 145,99 TL, Ikea. Carolyn Fry'ın Bitki Avcıları kitabı: 52,50 TL., DAR. 


Yeşil çiçeklik (küçük): 47 TL, (büyük): 72 TL, Peçete: (dörtlü set) 59,95 TI., Zara Home. karth dekoratif ağaç: 599,90 TL,. Chakra. 
Cumba Selection. Rock Flower Paper tepsi: 769 TL., Beymen Home. Esteban Bamboo ağaç formlu diffuser: 315 TL., Luxuria. 


The Mia yaprak figürlü tabak: 39,99 TL., morhipo.com Fragmeniz saksı: 80 TL., hipicon.com 
Lorena Canals halı: 1.000 TL., Kids Livin' Ete. Warm Design saksılık: 164,90 TL., morhipo.com Kafesli bitki saksısı: 499,95 TL., Tchibo. 
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m. 


Verve çim makası: 39,99 TL., Verve Latex eldiven: 9,99 TL., Dikey saksı: 75 TL., Atölye 11. 
Verve çit kesme makası: 69,99 TI., Koçtaş. Vazo: 319 TL., Luxuria. 


Bitkilere ve çiçeklere aşık botanik tutkunları | 


yesile duydukları sevgiyi yaşadıkları her mekâna | 
yansıtmaya bayılıyor. | 


Kasnak: 100 TL, Çiçek İşleri. 
Molteni&C. raf ünitesi: 3.400 Euro*KDV, Konak Mobilya. Sand saksı: 549 TL, Crate and Barrel. 


La 


Yaprak formlu Amerikan servis, fiyatı belli değil, : 
Bitki askısı, fiyatı belli değil, Rice. Crate and Barrel. Urban Atölye marka çark çember saksı: 100 TL., Pomstore. 
Defter: 25 TL. Pitane. The Mia yaprak figürlü tabak: 69,99 TL., morhipo.com Tree of Wishes duvar süsü: 389,90 TL., Chakra. 


Ficonstone saksı: 197-293 TL., Cumba Selection. Beyaz raf sistemi: 1.547 TL., Cumba Selection. Yastık: 39,99 TL., H&M Home. j 
Puf: 975 TL., Atölye 11. Saksı (adedi): 20,65 TL., Love0. Ball Planter saksılar: 149,90 TL, Crate and Barel. . - : 
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Retroline serisinden davlumbaz: 1.015 TL., Retroline Adelsten havan ve tokmağı: 54,99 TL., Ikea. 
Rimforsa çalışma tezgahı: 2.469 TL, Ikea. serisinden ocak: 1.565 TI., Silverline. Keten peçeteler: 45,95 TL., Zara Home. 


Sufi kupa seti: 99 TL., Koleksiyon. 
Mutfak önlüğü: 79,99 TL., HAM Home. Sole Tresse servis tabağı: 379 TL., Luxuria. Ece Zaim'in Açık Mutfak isimli yemek kitabı: 
Slate sunum standı: 149,90 TL., Yargıcı Homeworks. Gusto sahan: 390 TL., Jumbo. 97,50TL. DER. 


T u 
<a — bi 

T İ pe 

T e 

T "5 


Droppa dokuz parça tencere seti: 448 TL., Korkmaz. Çay seti: 950 TL., Cena Deco. Aga fırın: 22.840 Euro, Galip Kaynar. 


Aegean servis tabağı: 233 TL, Luxuria. Geniş raf: 255 TL., Jumbo. Porselen servis tabağı: 39,99 TL, H&M Home. 
Amerikan servis (2'li set): 35,95 TL., Zara Home. K 3400 Türk kahve makinesi: 479 TL., Arçelik. Twista makama makinesi: 149 TL., Korkmaz. 
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a 
—. b. 
.. 
Eser-i İstanbul demlik: 60 TL, Aheste kahve 
yanı su bardağı seti: 55 TL., Koleksiyon. Jumbo reçellik: 119 TL., Jumbo. Porto servis 
Nambe bitki çayı demliği: 224 TL., Luxuria. tabağı: 69 TL., kase: 27 TI., Crate and Barrel. 
e — 
m 
T > 
MN 7 i . 
“ Tl , 
Dİ nina. 
he TUOVUMT Sehfez 
Yemek nisirmeva va mutalag ulu 
> “emek pişirmeye ve mutfakta vakit geçirmeye düskün 
<a ruhları ifade eden foodist'lerin lezzet ve estetik odaklı 


Rin kek standı: 399,90 TL., Chakra. Jumbo Mini tencere: 52 TL, Jumbo. mutfaklarında bir gezintiye çıkıyoruz 
Peynir kesme seti (adedi): 59,90 TL., Yargıcı Homeworks. o Kase: (ikili set) 16,95 TL., Lc Waikiki Home. 


. 


Sedlig servis kaşıkları: 44,99 TL, Hearth sepetler (adedi): 86,50 TL., Crate and Barrel. 
Kalaset espresso fincanı: 39,99 TL. Ikea. Basic peçete (4'lü set): 39,95 TL., Zara Home. 
a 
Pamuklu masa örtüsü: 59,99 TL., H&M Home. 
Yemek takımı (ürünlerin adedi): George dekoratif tabak: 199,90 TL., Chakra. 
12,95 TL.-75,95 TL., Zara Home. Kitchen Aid mikser: 2.999 TL Karaca Alchimie siyah servis tabağı: 845 TL., Luxuria. 
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Koltuk: 4.587 TL., Cumba Selection. Duvar süsü: 40 Euro, Biscuit. Kanola tohumu dolgulu göz yastığı: 39,95 TL., Tchibo. 
Aydınlatma: 228 TL, Vitale. Kokulu mum (adedi): 19,99 TL., H&M Home. Mantar yoga bloğu: 29,99 TL., Decathlon. 


Dipdyel yan sehpa: 1.560 TL., Mudo Concept. Tree of Life duvar süsü: 389,90 TL., 
Dark amber kokulu çubuklar: 89,95 TL., Zara Home. Yoga matı: 139,95 TL., Oysho. Jura sepet: 149,90 TL., Chakra. 


Gandia Blasco marka minder: 540 Euro, Haaz. Nordic Leather oda spreyi: 35,95 TL, Mumluk: 34 TL. Vitale. 
Beyaz ve bej koku kesesi (2'li set): 39,95 TI., Zara Home. Zara Home. Rustik mum; 99,90 TL., Chakra. 


Structural Yoga Therapy kitabı: 196,89 TL., DER. Cosy L kanepe: 5.565 TL., Mudo Concept. Yan sehpa: 161,98 TL., Colors Home. 
Olivia mumluk: 129,90 TL., Chakra. Halı: 450 TL., İder Mobilya. Tall Lady dekoratif obje: 295 TL., Mudo Concept. 
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Rosalina kitap desteği: 349,90 TL., Chakra. 
Vitra marka SunFlower duvar saati: 918 Euro, Mozaik. Stoneware saksı: 79,99 TL., H&M Home. 


Yogi inginliğ , 
Natürel dokularla Sarınıp Sarmalanmaktan keyif alan 


yogilerin dingin ve huzurlu yaşamları, göz yormayan 
sakin mobilya ve aksesuarlarla şekilleniyor. 


Spor bakım çantası: 69,95 TL., Oysho. Teak puf: 3.800 TL,, Öney Mimarlık. 
Meditasyon minderi: 94 TL., yinyogashop.com Esteban Bamboo diffuser: 146 TL, Luxuria. 


Büyük ahşap tepsi: 79,99 TL., H&M Home. Brant yastık: 149 TL., Crate and Barrel. RhythmâSoul cd: 65,95 TL., Zara Home. 
Mumlar: 29,99 TI. Ikea. Torino | kanepe: 3.570 TL, Mudo Concept. Roru yoga mat: 349 TL. hipicon.com 


Peak mum: 89,90 TL., Breathe seyahat matı: 210 TL., yinyogashop.com Tabure: 400 TL., Uslu Yöney. 
Tidore ahşap tabak: 379,90 TL., Chakra. Bolster organik pamuk yoga minderi: 99,99 TL., Decathlon. Lindelse halı: 349 TL, Ikea. 
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DENİZLER, TEKNELER VE GEZGİNLER (A 
HAKKINDA HER ŞEY /| 


Fuar Rehberi 


ak 


gp a p 
— İstanbul'dadüzenlenecek 
tekne fuarıyla ilgili XX 
*bilmeniz gereken her şey... 


österişten uzak 
denize sıfır bir yaşam! 
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Ege Vadisi'nin örnek daireleri 
uluslararası ödüle sahip. 


HELLO! dergisi ve Sinpas GYO, 
-ge Vadısı nde bulustu 


Ankara cemiyet hayatının önde gelen isimleri Ege'nin güzelliklerini hatırlamak ve ilk kez 
yayımlanan HELLO! Ankara özel sayısını kutlamak üzere bir araya geldi. HELLO! dergisi 
ve Sinpaş GYO ev sahipliğinde keyifli bir Ege kahvaltısı eşliğinde, uluslararası ödüllü 
örnek dairelerin görücüye çıktığı davete ilgi büyüktü. 


€ 


Bi ea - 


Ankara'ya taşıdığı projesi Ege Vadisi'nin saış ofisinde gerçekleşen brunch davetinde 
Ankara cemiyet hayatının önemli isimlerini ağırladı. Enigma Furniture'ın kişiye özel tasarımlarının da 
sergilendiği davette Tüzün Mirza, Canip Karakuş, 
Candan İrengün, Lerzan-Ali Mete, Aysel Akçay, 
Ebru-Deniz Demiryürek gibi isimlerin aralarında bulunduğu davetliler HELLO! dergisinin Ankara özel 
sayısını kutladı. Ege rüzgarları estiren lezzetlerin Divan tarafından ikram edildiği bu özel güne Allen 
Hulsey'in keyifli şarkıları eşlik etti. egevadisi.com 


| ELLO! dergisi ve Sinpaş GYO, Ege yaşamını 


” Neylan-Nejdet Yılmaz. 
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Sehrin merkezinde kusursuz bir deneyim 


Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa ve en çok ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri olan The Dubai Mall gibi ikonik 
tasarımlara imza atan Emaar Properties'in İstanbul'daki ilk alışveriş merkezi ve Anadolu yakasının en yeni ve iddialı yaşam 


merkezi olma özelliğini taşıyan Emaar Sguare Mall, sahip olduğu pek çok özellik ile keyifli ve kaliteli zaman vadediyor. 


1) 


n 
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ehrin merkezinde, lokasyonuyla ula- 
S şım açısından önemli avantajlara sag4 hip Emaar Sguare, ana arterler ve bağlantı yollan üzerinde, Bağdat Caddesi'ne, Istanbul Boğazı'na ve köprülere çok yakın 
mesafede yer alıyor. İstanbul'un zengin 
kültürel mirasını ve ruhunu yansıtan Emaar Sguare'in tasarımı ve mimarisi göz kamaştırıyor. “İlham al, yaşamaya başla” mottosu ile Emaar Sguare Mall, ziyaretçilerine 
eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. 2018 
yılını ışıl ışıl karşılayan Emaar Sguare Mall, 
hem alışveriş merkezi içinde, hem de açık 


leksiyonunu sundu. Emaar Sguare Mall'u 
ziyaret edenler tarafından büyük ilgi çeken 
koleksiyon, rengarenk görüntüsünün yanı 
sıra ışıklandırması ile de dikkat çekiyor. Samuray, tasarımlarında şehir insanının kaçıp 
kurtulmak isteyen iç sesinin bilinç üstüne 
çıkması ile doğan botanik ve natürel yaşama dair detaylara olan yoğun ilgiden yola 
çıktığını belirtiyor. Giriş bölümünde oluşturduğu nişlerde yer alan görsel tasarımlarla 
da farklı bir atmosfer sunan Emaar Sguare 
Mall, oda ve bahçe tasarımlarının yer aldığı 
nişlerde ve üzerinde yer alan ışıklandırma- 


N ; > . e : 1. Ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunmak için özel 
alanlarda hayata geçirilen yeni yıl ve kış te- — lı görseller ile kendinizi sıradışı bir alışveriş e 
Şi ni e : . DM çalışmalara imza atan Emaar Sguare Mall, yepyeni bir 
malı özel ışıklandırmalar ile ziyaretçiler için Oo merkezinde hissetmenizi sağlıyor. di w 
e ii ii j alışveriş deneyimi yaşatıyor. 
muhteşem bir ortam oluştururken, atlıkarın- o İçeri adım attığınız anda lüks bir yaşam NN z a ij 
a vi 2. Şehrin merkezinde, en gözde bölgelerden birinin üzerine 
ca ve ışıklardan oluşturulan oyuncak ayı ve (o konseptini yaşamaya başladığınız Emaar e e. : 
a n : i e kurulan Emaar Sguare, Usküdar'da Anadolu yakasının en 
balina ile seçkin bir yılbaşı atmosferi sundu. o Sguare Mall'da antika görünümlü eşyalar A . MR 
. : ? : , yeni ve iddialı yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. 
Emaar Sguare Mall, bu amaçla tekstil ve ( ile oluşturulan oda, çiçeklerle bezeli sera ile - e 
i H N R ğ i : 3. Emaar Sguare'in tasarım ve mimarisinde Istanbul'un 
iç mekân tasarımcısı Tijen Samuray Öztek Oo ağaç ve sarmaşıklarla dolu bahçe ziyaretçi- Aa . 
i İL . e i N zengin kültürel mirasından ilham alınmış. 
ile yaptığı işbirliği ile alışveriş merkezinin O lerine masalsı bir serüven sunuyor. > 


iç tasarımına yeni bir soluk getirerek Tro- 
-., pik Konsept isimli özel yüzey tasarım ko- 


emaar.com.tr 
emaarsguaremall.com 
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Yapım Merve Öztürk Kara. 


Farklı stiller karması 


Özgün bakış açısını koleksiyonlarına yansıtm 


ayı başaran Origami Mobilya, geniş ürün yelpazesi, farklı 


tarzlardan ürün seçenekleri ve zengin aksesuar kurgusuyla sıradışı kombinasyonlar sunuyor. 


Mobilya, farklı 


Dekoratif şişeler 

(büyük): 1.950 TL, 

(orta): 870TL, beli 
(küçük): 600TL. Mar 


NİZİ 


alan 


dınlatmadan mobilyalara kadar tamamlanmış halde görebiliyorsunuz. 
Origami Mobilya'nın yeni koleksiyonunda altın rengi ön planda tutulu- 


yor. 
yaz 


ken 


ayd 
Sho 
sek 
kapl 


Konsol: 5.850 TL. tablolar (2'si): 3.150 TL. orig 


alifiye tasarım ekibiyle kişiye 
özel yaşam alanları tasarla- 


arzulanan sonucun 360 derece ön 
izlemesini sunuyor. Böylece yaşam 


üreti 


Bu seneki koleksiyonun en önemli unsurlarından biri 


ve satış sonrası hizmetleriyle ön plana çıkmayı her zaman 
hedef olarak gören ve bu alanda en iyiyi hizmeti verebilmek için çalışan Origami Mobilya, gerek fabrikada gerekse showroom'larında Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor. 


yan Origami Mobilya, tecrüproje ekibiyle hizmet sunuyor. 
kanın stil ekibi, iç mekân proje- 
3D gerçekliğine dönüştürerek 


larınızı perdeden aksesuara, ay- 


Bununla birlikte füme, siyah, be- 
ve pudra tonlar ve el işçiliğiyle 
len doğal malzemeler mekânlara sıcaklık hissi katar- 
yaşam alanlarının enerjisini de yükseltiyor. 


nlatmalar. Aksesuarlar ile mobilyalar Origami 
wroom'unda tam bir uyum içinde sergileniyor. Yükaliteli malzemeler hizmet anlayışı çerçevesinde özel 
amalar ve boyalarla işleme tabi tutuluyor. Satış öncesi 


amimobilya.com Büfe: 13.750 TI. 
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“DOĞANIN RENKLERİ ÇOCUK ODALARINDA 
Minikleri geceleri mışıl mışıl uyuyan, gündüz de eğlenirken eğitimlerine de katkı sağlayan ürünler geliştiren Çilek Mobilya, doğal ahşap tonlarıyla çocuk odalarını ısıtıyor. 
cilek.com 


ÇOCUKSU RUHLAR İÇİN 
Lcw Home, sevgililer gününe 
özel Disney'in en 
sevilen karakterlerinden Mickey 
ve Minnie'nin birbirinden tatlı pozlarıyla renklenen 
nevresim takımlarını sunuyor. 
Icwaikiki.com 


| 
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BANYODA YEPYENİ BİR DÖNEM 

Ideal Standard'ın ünlü tasarımcılarından 
Robin Levien tarafından tasarlanan Ipalyss 
serisi, ultra ince tasarımı, maksimum dayanıklılığı ve farklı renk alternatifleriyle banyolarda şık bir tasarıma imza atıyor. 
idealstandardturkey.com 


ZARİF BİR 
DOKUNUŞ 
Açık raf sistemleri ve yalin entegre kulpları ile 
Lineadecor'un 
yeni ürünü Petra, işlevsel mutfaklarda düzen 
arayanlara estetik bir çözüm sunuyor. 


-. lineadecor.com.tr 


SEÇKİN MARKALARIN TERCİHİ 

Gree Electric Appliances Inc.'in Türkiye distribütörü olan TLC Klima, yeni yılda Ankara'da 
açtığı İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile büyümeye devam ediyor. 
tlcklima.com 


İKRAM SANATI 

İkram saatlerini sanata dönüştüren Güral 
Porselen, 18 parça el dekoru çay ve kahve 
seti ile servislerine leziz atıştırmalıklar eklemek isteyenlere ince düşünülmüş bir tasarım sunuyor. 


GELECEĞİN DUVAR STİLLERİ 
Jab'ın doğanın 
formlarından ilham alarak tasarladığı Tango Walls, 
Colour Block ve 
Vinly gibi farklı ve 
geniş seçenekler- 
den oluşan duvar 
kâğıtları yaşam 
alanlarını kişiselleştiriyor. jab.de 


HİJYENİK VE ÇEVRE DOSTU 

VitrA'nın yeni nesil pisuarları, her mekâna 
uyum sağlayan evrensel tasarımları, çevreci teknolojileri ve hijyen özellikleriyle dikkat 
çekiyor. vitra.com.tr 


BU KIŞ BAHÇEDEYİZ 

Soğuk havalarda bahçe keyfinden mahrum 
kalmak istemeyenlerin tercihi kış bahçeleri, Decovita'nın ilhamını doğadan alan seramikleriyle sıcacık bir ortama dönüşüyor. 
decovita.com.tr 


YENİLİĞE 

AÇIK OLANLARIN 
TERCİHİ 
Ankastre ocak 
teknolojisinde 
geleneksel pişirme yöntemlerine 
alternatif çözümler sunarak fonksiyonel ve kullanıcı dostu modeller üreten Silverline Ankastre, yeni ocak 
modeli CS5364B01 ile dikkat çekiyor. 
silverline.com 


HEM RAHAT HEM HUZURLU 

Özgün ve şık tasarımlarına Alize koleksiyonunu ekleyen Biev, doğanın mükemmelliğini yaşam alanlarına taşıyan salon takımı ile evde dingin bir atmosfer yaratıyor. 
biev.com.tr 


AŞK İÇİN 
TASARLANDI 

Loda Mobilya'nın 
aşkın ihtişamından 
ilmam alan tasarımı Vito Love Seat, 
sevgililer gününü anlamlı kılacak 
konfor ve şıklık sunuyor.loda.com.tr 


BANYODAN YAYILAN HİJYEN 

Geberit mühendisleri tarafından banyolar- 
daki hijyen problemi için özel olarak tasarlanan CleanLine duş kanalları, kolay temizlenmesiyle konforlu bir hijyen deneyimini 
sunuyor. geberit.com.tr 


AHŞABA HAYAT VEREN TASARIMLAR 

Kalite, rahatlık ve konforu bir araya getiren İder Mobilya, evin en çok vakit geçirilen oturma odaları için tasarladığı Limyra tv 
ünitesi ile Country stilinin sıcak atmosferini 
yaşatıyor. idermobilya.com 


GÖZ ALICI ZEMİNLER 
Sıcak ve doğal dokusuyla evde daha fazla 
zaman geçirme isteği 
uyandırarak mutlu anlar biriktirmeye odaklanan Huni Parke, kullanıcısına kendini özel 
ve değerli hissettiriyor. 
huniparke.com 


HAYAT MUTFAKTA BAŞLAR 

Ülkemizin yaşam kültürünü göz önünde 
tutarak çağdaş gereksinimleri modern tasarım anlayışı ile bütünleştiren Mopa Mutfak, tasarımlarında kullanıcıların gereksinimlerini her zaman ön planda tutuyor. 
-. mopa.com.tr 


SEVGİDEN 

İLHAM ALAN 
TASARIMLAR 
Linens'in kalp ve 
puantiye desenleriyle tasarlanan minik ikram 
tabakları ve bardakları, sevgiyi 
ifade etmenin en 
şık yolu olabilir. 
linens.com.tr 


KIŞI KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN 

Aynı üründe dekoratif bioethanol şömine, barbekü, fırın ya da firepit özelliklerini barındıran Cosa 
Barbecue'nün Aniva ürünü, başarısını dünyanın 
prestijli ödülleriyle de tescilleyen bir tasarım olarak 
dikkat çekiyor. aniva.com.tr 


YENİ İLHAM ROTASI 

Konforun ve lüksün özenle harmanlandığı 
Lujo, sade mimari yapısı, doğal renkleri ve 
çarpıcı Ege Denizi manzarasıyla kusursuz 
bir sanat eserinin vereceği hazdan fazlasını sunuyor. lujohotel.com 


NOSTALJİK BİR FİKİR! 

İkinci el online mobilya satış ve dekorasyon platformu Dekopasaj, klasik, retro ve 
modern başta olmak üzere farklı tarzlarda 
uygun fiyatlı ürünler sunuyor. 
dekopasaj.com 


. BLOKNOT 


YAŞAYAN OBJELER 

Bitkileri toprağından ayırmadan çeşitli objelerle adeta sanat eserine dönüştüren Gazanker, hem kalıcı hem de canlı bir hediye 
önerisi sunuyor. khumdesign.com 


HALINIZA TOZ KONMASIN 

Tasarımlarında renklerin her tonunu sergileyecek kadar cesur, geldiği toprakların 
havasını yansıtacak kadar otantik olan Artemis Halı, son teknoloji ile ürettiği halılarıyla tozlanmayı en aza indirmeyi başarıyor. 
artemishali.com.tr 
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LÜKS KAVRAMI YENİDEN TANIMLANIYOR 
Tasarım Perde, Duralee'nin en yeni koleksiyonları ile rahatlığı; orijinalliği ve kapsamli renk paletiyle lüks tasarım estetiğini eskimeyen bir çağrıyla destekliyor. 
tasarimperde.com 
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Adnan &Hasan: 


Halıcılar Cad., 89-90-92, 
Kapalıçarşı, Beyazıt, İst. 
Tel: (0212) 527 98 87. 
Atölye 11: 
Mumhane Cad., 47, 
Karaköy, İst. 
Tel:(0212)272 6761. 
Ayn Design: 
Teşvikiye Mah., Ferah Sok., 
12, Şişli, İst. 
Tel: (0212) 296 24 58. 
Beymen Home: 
Akmerkez AVM, Etiler, İst. 
Tel: (0212)316 69 00. 
Bms: 
Ayazmayolu Sok, 5, Etiler, İst. 
Tel: (0212) 263 64 06. 
Canto 21: 
Kuruçeşme Cad. 21, 
Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212) 257 15 23. 
Casa Mobilya: 
Addresistanbul Ev Dekorasyon 
Merkezi, Halide Edip Adıvar 
Bulvarı, 4/3, Şişli, İst. 
Tel: (0212) 220 00 90. 
Casa Chic: 

ispetiye Mah., Hakkı Şehit 
Han Sok., 5/A, Ulus, 
Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212) 2830091. 
Chakra: 
İstinyePark Alışveriş Merkezi, 
F-12 1, İstinye, İst. 
Tel: (0212) 345 57 67. 
Crate&Barrel: 
Akasya Acıbadem AVM, 
Acıbadem Mah., Çeçen Sok,, 
25/1, Üsküdar, İst. 
Tel: (0216) 510 57 57. 


Zorlu Center AVM: 
Levazım Mah., Koru Sok, 
Zincirlikuyu, İst. 

Tel: (0212) 353 65 75. 
Cumba Selection: 

Sinoplu Şehit Cemal Sok., 9, 
Nişantaşı, İst. 
Tel:(0212)219 74 64. 
Çiçek İşleri: 

Tomtom Mah., Boğazkesen 
Cad., 55, Tophane, İst. 
Tel:(0212)244 2211. 
Diseno: 


Addresistanbul Ev Dekorasyon 


Merkezi, 2, 202, Şişli, İst. 
Tel: (0212) 220 76 00. 
Fairytale: 

Nişantaşı Ihlamut Yolu Sok., 
17/1€, Nişantaşı, İst. 
Tel(0212) 232 00 32. 
Galip Kaynar: 

Cemil Topuzlu Cad., 104-A, 
Caddebostan, İst. 

Tel: (0216) 467 71 00. 

G Concept: 

Arjantin Cad, Attar Sok,, 1, 
Çankaya, Ankara. 

Tel: (0312) 446 04 48. 
Ghanbari: 

Vişnezade Mah., Maçka 
Residences, Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212) 259 59 58. 
Hermes: 

İstinye Bayırı Cad., İstinyapark 
Alışveriş Merkezi, 

11, Sarıyer, İst. 

Tel: (0212) 345 61 64. 
HEM Home: 


Ziya Gökalp Mah., Mall Of 
Istanbul, 501-262, İkitelli, İst. 
Tel: (0212) 801 04 03. 


Ikea; 

Tepeüstü Mevkii, 243, 
Ümraniye, İst. 

Tel: (0216) 444 45 32. 
Kocatepe Mah., Şehir Parkı 
Cad., Bayrampaşa, İst. 
Tel: 444 4 532. 

İCA; 

Nispetiye Cad. Yıldız Çiçeği 
Sok, 1, Etiler, İst. 

Tel: (0212) 358 36 66. 
Italdeko: 

Ulus Mah., Öztopuz Cad., 
Sürekli Sok., 2, Ulus, İst. 
Tel: (0212)325 44 64. 
Kids Livin” Ete: 

Bağdat Cad., Mine Sok., 
5/A, Suadiye, Kadıköy, İst. 
Tel: (0530) 462 65 79). 
Koçtaş; 

Cevahir Alışveriş Merkezi, 
Büyükdere Cad., 22, Şişli, İst. 
Tel: (0212)315 96 00. 
Kontra Mobilya: 

Liva Sok., 12/3, 

Cihangir, İst. 

Tel: (0212) 243 17 70. 
Loda Mobilya: 

Masko Mobilya Sitesi, 13-A 
Blok, 31/33, İkitelli, İst. 
Tel: (0212) 675 25 12. 
Luxuria: 

Abdi İpekçi Cad., Arman 
Palas, 7/3-5, Nişantaşı, İst. 
Tel: (0212) 296 66 00. 
Mudo Concept: 

Eski Büyükdere Cad., 25, 
Maslak, İst. 

Tel: (0212) 285 23 92. 
Tunaman Çarşısı, 47/2, 
Teşvikiye, İst. 

Tel: (0212) 444 68 36. 
Mozaik: 

Dereboyu Cad., 78, 
Ortaköy, İst. 

Tel: (0212) 327 05 95. 
Nordist: 

Fenerli Reis Sok, 3, 
Selamiçeşme, Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 411 02 10. 
Öney Showroom: 

Kuruçeşme Mah., Eski Dolap 
Sok.,18/B, Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212) 231 72 52. 
Primitif Arts&Crafts: 


Kongre Cad., 1, Reşitpaşa, İst. 


Tel:(0212)277 62 77. 


Sem Collections: 


Bağdat Cad. 212/4, 
Çiftehavuzlar, Kadıköy, İst. 
Tel: (0216) 478 00 00. 
Selam Carpet: 

Teşvikiye Mah,, 

Hacı Emin Efendi Sok,, 
34/A, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 234 69 49. 
Sherwood Mobilya: 
Karacakaya Cad., 112, 
Siteler, Ankara. 
Tel:(0312) 349 09 09). 
Simple Life Home: 

Cevat Paşa Cad., 7/2, 
Bebek, İst. 

Tel: (0212) 2638781. 
Som Interior: 

Göktürk Mah,, İstanbul Cad., 
1.Begonya Sok., 
Arcadium Life 3 Sitesi, 
113, Eyüp, İst. 
Tel:(0212)322 72 98. 
Statu Mobilya: 
Addresistanbul Ev 
Dekorasyon Merkezi, 
Halide Edip Adıvar Bulvarı, 
Şişli, İst. 

Tel: (0212) 291 10 00. 
Tchibo: 

Rumeli Cad., 52/1, Şişli, İst. 
Tel: 444 2 826. 

Tepe Home: 

İstanbul Cevahir Alışveriş 
Merkez, Şişli, İst. 

Tel: (0212) 380 03 03. 
Yargıcı Homeworks: 
Güzelbahçe Sok,, 1, 
Nişantaşı, İst. 

Tel: (0212) 234 29 08. 
Zara Home: 

İstinyePark Alışveriş Merkezi, 
İstinye, İst. 
Tel:(0212)345 51 43. 
Kanyon AVM, Büyükdere 
Cad., 185, Levent, İst. 
Tel:(0212)353 0431. 


hedef sayfalar 


INMNONATON” 


YAŞAM ALANINIZI GENİŞLETİN 


Unğul İöüpe 


ADALILAR © Y.Dudullu Modoko San. Sitesi (o | *9021654097 67-68 info&homebutik.com 
5. Cad. No:281/B 34775 N *902165409769-70 © www.homebutik.com 
MOBİLYA Ümraniye / İstanbul (G1 *902165409771-72 o © www.innovationliving-tr.com 


EİAMKİ SIDA ESİNİ LERYENİRYİ LD Kİ ŞA SADEGEBANŞENİZECELSİN: 
KUŞ Zal EZA ALAŞZAYAANCA İDEALİNİ 


İS 
m 
İNGİLİZ - ALMAN 

KIŞ BAHÇELERİ 

ALMAN KAPI - 
PENCERE - PANJUR 

T 490216 6600101 PBX 
www.etakisbahcesi.com 


m MASON KARARMA a 
FRANCAİSE İ 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı: Cem M. Başar 


Yayın Direktörü (Sorumlu): M. Melda Narmanlı Çimen (mcimen©doganburda.com) 
Yayın Yönetmeni: Esra Aytekin (eaytekin©doganburda.com) 
Yazı İşleri Müdürü: Naz Gürlek (ngurlek©doyanburda.com) İn. din. y 
Görsel Yönetmen: Aslı Çitoğlu (acitoglu©doganburda.com) ©renklerin, aski “Kahve” 


Dosya ve Ekler Editörü: Merve Öztürk Kara (mozturk©doganburda.com) 
Konular Editörleri: Selin Cebecioğlu (scebecioglu©doganburda.com|), 
İrem Somer (isomer&doganburda.com) 
Grafik-Tasarım: Gamze Sevindik 
Katkıda Bulunanlar: Yasemin Aksoy, Nilüfer Artunç, A. Selen Selçuk, 
Rana Korgül, Melda Onbaşyan, Serpil Bozhalil, Gökçe Burdurlu Cömert. 
Marka Müdürü: Nihal Ayan 
Ankara Temsilcisi: Erdal İpekeşen, Tel: (0312) 207 00 71 - 207 00 95 
maison©doganburda.com 


YÖNETİM 
Tüzel Kişi Temsilcisi: Mehmet Rauf Ateş 
Satış Direktörü Mehmet Taşkın 
Finans Direktörü: Didem Kurucu 


REKLAM 
Reklam Grup Başkanı: Nisa Aslı Erten Çokça 
Grup Başkan Yardımcısı: Funda Baykal, Tel: (0212) 336 53 30 (fbaykal©doganburda.com) 
Satış Koordinatörü: Menend Çerçioğlu, Tel: (0212) 336 53 26 (mcercioglu©doganburda.com) 

Nuray Berktav, Tel: (0212) 336 53 27 (nberktav&doganburda.com) 

Zeynep Rendeci, Tel: (0212) 336 53 17 (zrendeci©doganburda.com) 
Satış Müdürü: Beril Güroğlu Sözkesen Tel: (0212) 336 53 31 (bguroglu&ddoganburda.com) 

Şerife Dökmetaş, Tel: (0212) 336 53 77 (sdokmetas©doyanburda.com) 
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi: Sezinur Balıkçıoğlu, Tel: (0312) 207 00 72-73 
Reklam Teknik: Ayfer Kaygun Buka, Tel: (0212) 336 53 62 
Şaban Yazır, Tel: (0212) 336 53 61 


/ Li i 


©missiahome “Biraz kahve, biraz 


dergi, biraz dinlenme” Kurumsal İletişim Müdürü: Seren Urun, Tel: (0212) 336 53 10 
r Rezervasyon: Tel: (0212) 336 53 00-57-59 / Faks: (0212) 336 53 92-93 
Hedef Sayfalar: Tel: (0212) 336 53 70 Faks: (0212) 336 53 91 ©dekordan “Yeni trendler ve 
enn dinlerini 
ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ lm 


Almanya(/Merkez): Vanessa Noetzel, (449) 89 9250 3532, vanessa.noetzel©burda.com 
Michael Neuwirth, (449) 89 9250 3629, michael.neuwirth©burda.com 
İtalya: Uluslararası Reklam Satış Direktörü Mariolina Siclari, (439) 02 9132 3466, mariolina.siclariOburda.com 
Avusturya-İsviçre: Goran Vukota, (441) 44 8102 146, goran.vukota©burda.com 
Fransa-Lüksemburg: Marion Badolle-Feick, (433) 1 7271 2524, marion.badolle-feick©burda.com 
İngiltere-İrlanda: Jeannine Soeldner, (444) 20 3440 5832, jeannine.soeldnerOburda.com 
ABD-Kanada-Meksika: Salvatore Zammuto, (4-1) 212 884 48 24, salvatore.zammuto©Oburda.com 


YÖNETİM YERİ 
Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli, İstanbul. Tel: (0212) 410 33 64-95 Faks: (0212) 410 33 51 
Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş., Dudullu Organize San. Bölgesi, 1. Cad., No: 16, 
Ümraniye, İstanbul. Tel: 444 44 03 Faks: (0216) 365 99 07-08 www.bilnet.net.ir 
Dağıtım: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Ve Tahsilat Sistemleri A.Ş, Tel: (0212) 449 63 63 
Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık 


FIPP üyesidir. 


© Maison Française Dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Groupe Express lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
Maison Française est &dite par Groupe Express-Expansion. Soci&t& anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5.645.00 Euro. President du Directoire: Dennis Jeambar. 
Siğge Social: 17, rue de I'Arrivee, 75733 Paris Cedex 15. Principal actionnaire: Socpresse, 12, rue de Presbourg, 75016, Paris. 


©lilyscandles “Sıcak kış köşeleri 
için dergi, mum ve çiçek...” 


DB Okur Hizmetleri Hattı (0212) 478 0 300 okurhizmetleri©doganburda.com.tr 
DB Abone Hizmetleri Hattı Tel: (0212) 478 0 300 Faks: (0212) 410 35 12 - 13 abone©&doganburda.com.ir www.doganburda.com 
Pazar hariç her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir. 


Abonelik için: www.doganburda.com 


Tel: (0212) 478 0 300 


Fe lorje Sanal Piölyen 


Biz demiri öfkeyle değil aşkla dövüyoruz 
onun için bize itaat ediyor. 

Biz ne olmasını istiyorsak demir onu oluyor. 

Bizim işimiz bu. 
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İkitelli OSB mah. Demirciler B3 Blok sk. Demirciler san. Sit. B3 BL. Dış kapı No: 73 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 


GSM:05322965501 infomramezferforje.com 


Wwww.ramezferforje.com.tr (0212) 407 0 347-407 0 346 


İYİ HİSS 
İYİ UY 
GÜZEL BİB 


Türkiye'de kullanıcıları tarafından en çok tavsiye edilen YATSAN, 
dünyanın 53 ülkesinde 433 noktada dünya tüketicisi ile buluşuyor. 
YATSAN, aynı zamanda dünyanın en iyi otellerinin de tercihi. 


Siz de YATSAN a gelin, YATSAN yatakları ve dünyanın önde gelen 
markaları ile iyi bir uyku deneyimi yaşayın ve güne kendinizi N 
iyi hissederek başlayın. 


f Yy © | yatsanyatak fin) | yatsan | yatsan.com GA 4443599 


YATSAN, dünyada Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan, 
dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURGUALITY kapsamındadır. TEMPUR yatsan * MASON 


